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			Woord vooraf

			Toen de bekende kerkvader Augustinus werd opgevolgd als dienstknecht van het Goddelijke Woord, zei zijn opvolger Eraclius in de intredepreek : “De krekel sjirpt nu de zwaan zwijg!.” Iets dergelijks zal menig predikant denken wanneer hij de preken leest van de prins der predikers: Charles Haddon Spurgeon (1834-1892). 

			De verleiding is groot om uit te weiden over de kanselgaven en kwaliteiten van Spurgeon. Toch zou dat hem geen vreugde, maar verdriet geven. Want als er iets is wat zijn preken doortrekt, dan is het wel wat we vinden in 1 Korintiërs 1: 29 en 31: “Opdat geen vlees zou roemen voor Hem, opdat het zij, gelijk geschreven staat: Die roemt, roeme in de Heere.” 

			Wanneer ik me verdiep in zijn preken, treft het me keer op keer hoe hartstochtelijk hij zijn hemelse Meester centraal stelt. Opdat Hem alleen alle eer wordt toegebracht. In de kleine, maar kostbare prekenbundel die u nu in handen hebt, wordt op indringende wijze iets van de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte van de liefde Gods in Christus uitgestald. 

			Daarbij gaat Spurgeon in tegen de antidogmatische geest van zijn (en onze!) tijd, door ook het leerstellige fundament grondig te verklaren. Maar wie al eens geproefd heeft van zijn preken, weet dat het niet bij de geloofsleer blijft. Doordrongen van zijn verantwoordelijkheid voor de zielen van zijn hoorders, doet hij wat hij kan om door te dringen in het hart van zijn luisteraars. 

			De zeven preken in dit boekje zijn getuigen van Gods liefde. Geen zoetsappige, suikerzoete verhandelingen, maar eerlijke, krachtige en indringende preken. Radicaal wordt alle vertrouwen in de mens en menselijke liefde afgesneden. De enige oorsprong van de ware liefde ligt in God. In Zijn verkiezende, soevereine liefde tot liefdeloze vijanden. In het zenden van Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, de Zaligmaker van zondaren. Niet minder grondig slaat hij alle grond weg onder lauwe lijdelijkheid en zorgeloze onbekeerlijkheid. Het is voor of tegen Christus. En daarbij : “Wie de Naam van Christus noemt, sta af van alle ongerechtigheid.” Gods liefde verwekt wederliefde. Gericht op de Bron van alle goed en daardoor ook dienstbaar aan de naaste. Wie God liefheeft, heeft ook zijn broeder of zuster lief! 

			Graag zou ik allerlei gedeelten uit de preken in het voorwoord citeren, maar het lijkt me beter de preken zelf van harte ter lezing aan te bevelen. 

			Ten slotte lever ik op deze wijze met vreugde een bescheiden bijdrage aan dit nieuwe deeltje van deze reeks in het Nederlands vertaalde preken van Spurgeon. Zoals u begrijpt allereerst vanwege de inhoud, maar niet minder vanwege de evangelisatiedoeleinden waarvoor de winstmarge van deze prekenserie bestemd is. 

			De Heere geve Zijn zegen over deze nieuwe uitgave van oude preken, opdat deze levende woorden opnieuw levend en levenwekkend zullen zijn! 

			Ooltgensplaat, 					J.B. ten Hove, v.d.m.

		

	
		

		
			Gods liefde voor de arme

			“Op U verlaat zich de arme.” (Psalm 10: 14) 

			God is de Vriend van de arme. De arme man legt zijn hopeloze en wanhopige situatie in Gods handen en God neemt de zorg voor hem op Zich. In de dagen van David -en ik veronderstel dat in dit opzicht de wereld niet veel beter is geworden- was de arme man het slachtoffer van de bruutheid van bijna iedereen. Soms werd hij zeer schandelijk onderdrukt. Als hij probeerde zijn schuld te vereffenen, vergrootte hij die over het algemeen alleen maar, omdat hij beschouwd werd als een opstandeling tegen de bestaande orde van dingen. Wanneer hij zelfs maar een gedeelte vroeg van wat hem rechtens toekwam, werden de magistraten en regeerders van het land instrumenten van zijn onderdrukkers en maakten ze het juk van zijn slavernij nog zwaarder dan het al was. Tienduizenden ogen vol tranen richtten zich tot de Heere en Hij werd aangeroepen om te bemiddelen tussen de verdrukkers en de verdrukten. God is immers de beste Toevlucht voor de hulpelozen. De Heere verricht rechtvaardigheid en recht over allen die verdrukt worden. Hij komt op voor de zaak van allen die vertrapt worden. 

			Als de wereldgeschiedenis goed gelezen werd, ontdekte men dat geen geval van onderdrukking lang ongestraft door kon gaan. Het Assyrische rijk was zeer wreed, maar wat is er nu nog over van Ninevé en Babylon? Ga eens naar de puinhopen aan de oevers van de Tigris en de Eufraat en kijk eens wat er terechtkomt van een rijk dat alleen is opgericht om een instrument van de onderdrukking te zijn van een keizer en grote mannen onder hem. Er blijft niet meer van over dan een naam. Zijn macht is verdwenen, en zijn paleizen zijn vernietigd. In later dagen ontstond het machtige keizerrijk van Rome. Tegenwoordig zien we zelfs nog steeds sporen van zijn grootheid en pracht, waar we ook lopen. Hoe kwam het ten val? Er zijn veel redenen voor aangevoerd. Weest u ervan overtuigd dat het ten diepste kwam door de wreedheid die de slaven en de andere arme mensen aangedaan werd, die volledig in de macht waren van de aristocratie en oligarchie, de heersende partijen binnen het rijk. Er is een dodelijke zwakke plek in de fundamenten van elke troon die geen recht uitvoert. Het maakt niet uit of het rijk zo hoog als de hemel lijkt en de torenspitsen hoog in de lucht rijzen. Het komt ten val als het niet op rechtvaardigheid gegrondvest is. Als tienduizend slaven schijnbaar tevergeefs tot God riepen, was het nooit werkelijk tevergeefs. Want Hij heeft acht geslagen op hun roepen en op Zijn tijd heeft Hij het onrecht dat hun aangedaan was gewroken. Wanneer de arme zwoegers die geraapt hadden op de velden van de rijke hun zuurverdiende loon werd ontzegd en zij hun weeklachten in de hemelhof lieten horen, zijn ze daar opgeschreven en heeft God Zich op de juiste tijd met hun zaak bemoeid en de onderdrukkers gestraft. 

			Vele jaren hebben negerslaven tot God geroepen om bevrijding en uiteindelijk kwam die, tot vreugde van de vrijgelaten menigte. Maar niet zonder lijden voor alle landen die betrokken waren bij dat grote onrecht. Als de werkgevers hier weigeren de landarbeider zijn eerlijk verdiende loon te geven, zal God hen ook zeker bezoeken met Zijn wraak. Heden ten dage hebben we in Engeland knechten die met hard zwoegen niet voldoende verdienen om te kunnen overleven en hun gezinnen naar behoren te onderhouden. Als de bazen op die manier weigeren hun arbeiders een eerlijke beloning te geven voor hun werk, moeten ze beseffen dat, wie ze ook verontschuldigt en wat er ook gezegd wordt over de wetten van de politieke economie, God de wereld niet oordeelt volgens de politieke economie. Hij oordeelt de wereld volgens deze regel: de mens is verplicht te doen wat goed en rechtvaardig is voor zijn medemens. Het kan nooit goed zijn dat een man, die als slaaf moet werken, nog slechter gehuisvest wordt dan een paard en voedsel krijgt waar de honden geen brood van lusten. Maar als een arme zijn toestand aan God toevertrouwt, zal Hij Zich over diegene ontfermen. Als dienstknecht van God zal ik niet ophouden op te komen voor de rechten van de arme. Aan deze hele situatie zitten twee kanten: de rechten van de bazen en de rechten van de werklieden. Laten de mannen niet doen zoals sommige werklui doen, die meer vragen dan betamelijk is. Maar, aan de andere kant, laten de bazen hun knechten niet overheersen, maar eraan denken dat God de Meester is van ons allen en dat Hij erop zal toezien dat iedereen recht wordt gedaan. Laten we allemaal op een rechtvaardige manier met elkaar omgaan, anders zullen we de zwaarte van Zijn hand voelen en de macht van Zijn toorn. 

			Tot zover heb ik de letterlijke betekenis van mijn tekst weergegeven, vervolgens zal ik die gaan vergeestelijken. Dat zou ik niet kunnen doen wanneer ik niet eerst de oorspronkelijke verwijzing van de woorden van David “op U verlaat zich de arme” zou hebben uitgelegd. 

			I. Er zijn geestelijk arme mensen. 

			Laat me eens proberen erachter te komen wie die geestelijk armen zijn. Zij zijn in de eerste plaats mensen die geen verdienste in zichzelf hebben. Er zijn mensen in de wereld die, volgens hun eigen inschatting, zeer rijk zijn in goede werken. Zij denken dat ze goed zijn begonnen, dat ze goed zijn verder gegaan en dat ze goed zullen blijven doen tot het einde van hun leven toe. Soms geven ze toe dat ze arme zondaren zijn, maar dat is eigenlijk alleen maar omdat die uitdrukking in het kerkboek staat. Eigenlijk vinden ze het jammer dat zij daarin staat, maar ze gaan ervan uit dat zij bedoeld moet zijn voor andere mensen en niet voor henzelf. Voor zover ze weten, hebben zij alle geboden gehouden van hun jeugd af, ze zijn eerlijk in hun omgang met hun medemensen en ze hebben niet het gevoel dat ze ook maar enige ernstige schuld ten opzichte van God Zelf hebben. Tegen zulke mensen heb ik niets te zeggen, behalve dan hen eraan te herinneren dat de Heere Jezus Christus zei: "Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering." Christus kwam om gezond te maken die geestelijk ziek zijn. U zegt dat u volkomen gezond bent, dus moet u uw eigen weg maar gaan, dan gaat Christus in een andere richting, naar de zondaren toe. 

			Verder zijn de arme mensen van wie ik nu spreek niet alleen volledig zonder zoiets als verdienste. Het ontbreekt hun totaal aan enige goedheid. Ze zijn verstoken van iets waarmee ze kunnen pochen. Maar ze hebben ook geen kracht om enig goed werk in de toekomst te doen. Ze zijn geestelijk zo arm, dat ze zelfs niet kunnen bidden zoals ze zouden willen en ze voelen niet eens hun eigen armoede zoals ze dat zo graag zouden willen. Nadat ze de Bijbel hebben gelezen, zouden ze hem opnieuw willen lezen en er nog meer lering uit willen trekken. Als ze wenen over hun zonden, voelen ze hun eigen zonden in hun tranen en ze willen in boetedoening huilen over hun tranen. Het zijn zulke arme mensen dat ze absoluut niets kunnen doen zonder Christus. Ze zijn zo arm dat er in hen, dat is in hun vlees, niets goeds woont. Ooit dachten ze dat er misschien iets goeds in hen was, maar ze hebben zichzelf nauwkeurig onderzocht en ontdekt dat ze nooit tot God kunnen komen, tenzij genade alles voor hen doet.

			Misschien zeggen enkelen van u: "Dat moeten wel erg slechte mensen zijn." Nu, ze zijn niets beter dan ze zouden moeten zijn. Maar laat me u nog eens iets over hen zeggen: ze zijn niets slechter dan velen die denken dat ze veel beter zijn. Ze hebben zo'n lage dunk van zichzelf omdat de genade van God hen heeft geleerd om goed en eerlijk over zichzelf te denken in vergelijking met God. Uiterlijk zijn ze voor zover wij kunnen beoordelen, net zo goed als anderen. Soms zijn ze zelfs beter. In bepaalde opzichten kunnen ze anderen tot een voorbeeld zijn. Dat zeggen wij over hen. Maar zij hebben geen goed woord voor zichzelf over. Veel eerder zullen ze de vinger op hun lippen leggen en blozen bij de gedachte aan wat ze zelf denken te zijn. Als ze over zichzelf moeten preken, zeggen ze: “Wij zijn allen als verdwaalde schapen, we zijn allemaal onze eigen weg gegaan.”

			2. In de tweede plaats merk ik op wat deze arme mensen doen. 

			Ze vertrouwen zichzelf toe aan God. Dit is een zeer gezegende omschrijving van wat waar geloof doet. De geestelijk armen voelen dat hun toestand zo wanhopig is dat ze daar niet zelf de verantwoordelijkheid voor kunnen dragen, daarom vertrouwen zij zichzelf toe aan God. Ik zal proberen u te laten zien hoe zij dat doen. 

			Ten eerste zoeken zij hun toevlucht bij God zoals een schuldenaar naar een borgsteller gaat. De man heeft zoveel schuld dat hij zijn schuldeisers nog geen stuiver kan afbetalen. Maar hier is iemand die alles kan afbetalen wat de schuldenaar schuldig is. Hij zegt tot hem: “Ik zal borg voor u staan, Ik zal garantie verlenen aan u. Ik zal al uw schuldeisers volledig tevreden stellen en al uw schulden afbetalen.” Er is niemand die zo diep in de schuld zit, die niet graag zo’n borg zou kennen, die in staat is en bereid is in zijn plaats te treden en hem van al zijn verantwoordelijkheden te ontslaan. Als de borg tegen deze arme schuldenaar zou zeggen: “Wilt u al uw verplichtingen aan mij overgeven? Wilt u dit document ondertekenen, waardoor ik geoorloofd ben al uw schuld op mij te laden en voor u verantwoordelijk te zijn? Wilt u mij uw borg en zekerheid laten zijn?” “O”, zou de arme man antwoorden, “dat wil ik zeker, heel graag.” Dat is precies wat de geestelijk arme mens heeft gedaan met de Heere Jezus Christus. Zijn toestand, met alle schulden en verplichtingen, overgeven in de handen van de Heere Jezus Christus. En Hij heeft alle schuld op Zich genomen. 

			Ik denk dat ik iemand hoor zeggen: “Maar zal Christus echt op dezelfde wijze de plaats van de zondaar innemen?” Jazeker! Want Hij stond al vooruitziend in de plaats van de zondaar voor de grondlegging van de wereld. Hij stond er werkelijk toen Hij stierf aan het vloekhout. Door Zijn dood verkreeg Hij volledige verzoening voor de schulden van allen voor wie Hij Borg was geworden. Geliefde ziel, wilt u al uw zaken in Zijn handen leggen? Bent u bereid Hem voor u Borg te laten staan, om u te verlossen van al uw schulden? “Bereid?” zegt u. “O, dat ben ik zeker. Niet alleen bereid, maar ik zou heel verheugd zijn wanneer Hij in mijn plaats zou treden en mij zou verlossen van de last die mij verplettert tot stof.” Dan is het ook gedaan voor u, en wel zo dat het nooit meer teruggedraaid kan worden. Veronderstel dat een van u al mijn schulden op zich had genomen, dat u heel gewillig en bereid was om ze te betalen. Dan zou ik niet naar huis gaan om te tobben over mijn schulden. Ik zou vol vreugde eraan denken dat u ze had overgenomen en dat ze daarom niet langer van mij zouden zijn. Als Christus uw zonden voor Zijn rekening heeft genomen, en dat heeft Hij gedaan als u zich werkelijk aan Hem toevertrouwt, dan houden uw zonden op te bestaan. Ze zijn voorgoed uitgewist. Christus heeft het handschrift van alles wat tegen ons is aan Zijn kruis genageld. Nu mag elke arme zondaar, die schuldig staat voor Gods wet en die op Christus vertrouwt, weten dat zijn schuld weggedaan is, dat hij voorgoed vrij is van alle last. 

			

			Ten tweede verlaten wij ons op Christus zoals een cliënt dat doet bij een advocaat. Ik hoop dat het bij u nooit zal voorkomen, maar stel dat iemand een rechtsgeding heeft. Dan weet u dat, wanneer hij een advocaat heeft, hij niet voor zichzelf hoeft te pleiten. Hij zal waarschijnlijk in de problemen komen wanneer hij dat wel zou doen. Het gerucht gaat dat Erskine aan het pleiten was voor een man die terechtstond voor moord. Zijn cliënt was ontevreden over de manier waarop zijn verdediging werd gevoerd en schreef een stukje papier: “Ik zal gehangen worden als ik niet voor mijzelf pleit.” Erskine schreef als antwoord: “U zult juist gehangen worden wanneer u dat wel doet!” Zo is het met ons ook. Als we proberen voor onszelf te pleiten, gaat het vast en zeker verkeerd. Wij moeten de goddelijke Advocaat hebben, Die alleen kan ons verdedigen tegen de rechtsgedingen van de satan, en met gezag spreken ten gunste van ons, zelfs tijdens het oordeel van God. We moeten onze toevlucht nemen tot Hem, zodat Hij voor ons zal pleiten, en dan zal alles goed gaan. 

			Denk er ook aan dat iedereen die zijn zaak door een advocaat laat behartigen, zich er zelf niet mee moet bemoeien. Wanneer iemand van de andere partij hem zou aanspreken met de woorden “Ik wil met u spreken over dat rechtsgeding”, dan moet hij antwoorden: “Ik kan niet op de zaak ingaan. Ik moet u verwijzen naar mijn advocaat.” “Maar ik wil erover redeneren, ik wil u een paar vragen stellen over de zaak,” “Nee”, zegt hij, “ik kan niet luisteren naar wat U te zeggen hebt, u moet echt naar mijn advocaat gaan.” Hoeveel moeite zouden christenen zich besparen wanneer ze hun zaak in Jezus’ handen zouden leggen en daar zouden laten, zonder te proberen het op eigen houtje te redden! Ik zeg tegen de duivel, wanneer hij me wil verleiden tot vrees en twijfel: “Ik heb mijn ziel aan Jezus Christus toevertrouwd en Hij zal hem veilig bewaren, Jij moet jouw beschuldigingen bij Hem brengen, niet bij mij. Ik ben Zijn cliënt, Hij is mijn Raadsman. Waarom zou ik voor mijzelf pleiten, wanneer ik een Advocaat heb zoals Hij?” Johannes zegt niet: “Wanneer iemand gezondigd heeft, laat hem zijn eigen pleiter zijn.” Maar hij zegt: “Wanneer iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de Rechtvaardige.” Geliefde broeder, vertrouw op Christus. Hij kan uw zaak wijs behartigen, u niet. Reken erop dat wanneer u met de duivel gaat discussiëren, hij veel ouder en wijzer is dan u en hij veel slimmer is dan u bent. Hij kent heel veel punten van de wet die u niet kent. U moet hem altijd verwijzen naar de Redder, Die nóg ouder is dan hij en veel meer weet over de wet en alle andere dingen dan hij, en Die hem zo van repliek zal dienen dat hij voorgoed zwijgt. Dus arme en beproefde ziel, vertrouw uw zaak toe aan de grote Advocaat en Hij zal voor u pleiten voor het hooggerechtshof in de hemel. Uw rechtsgeding zal zeker gewonnen worden door Zijn pleidooi. 

			Verder vertrouwen zondaren hun zaak aan Christus toe, zoals een patiënt zijn toestand aan de dokter toevertrouwt. Wij, arme zondige zieke zondaren, leggen onze zaak in de handen van Jezus, opdat Hij ons zal genezen van al onze verdorvenheden, boze lusten en zwakheden. Als iemand vraagt: “Zal Hij mijn zaak behartigen wanneer ik tot Hem kom?” Dan antwoord ik: “Ja, Hij kwam om de Geneesheer van zielen te zijn, om allen te genezen die op Hem vertrouwen.” Er is nooit iemand geweest die Hij niet kon genezen, want Hij heeft een wondermedicijn, een geneesmiddel, een medicament voor alle kwalen. Wanneer u uw zaak in Zijn handen legt, zal de Heilige Geest Zijn liefde in uw hart uitstorten en er is geen enkele geestelijke ziekte die tegen dat wondermedicijn bestand is. Heeft u de neiging te snel driftig te worden? Hij kan het genezen. Heeft u last van traagheid? Is er een luie geest in u? Hij kan het genezen. Bent u trots of heeft u de neiging tot begerigheid, materialisme, lust of eerzucht? Christus kan al deze kwade kwalen genezen. Toen Hij op deze aarde was, werden er allerlei patiënten bij Hem gebracht. Toch was Hij in geen enkel geval van Zijn stuk gebracht. Uw toestand, hoe die ook mag zijn, is voor Hem heel eenvoudig wanneer u maar naar Hem toe gaat en alles aan Hem overgeeft. Dit gebouw ziet er in mijn ogen uit als een groot ziekenhuis vol zondige zieke zielen. Ik smeek de grote Heelmeester hier te komen en hen te genezen. Nee, ik moet mijzelf corrigeren, want Hij is hier al. Terwijl Hij door de gangpaden en door deze galerijen loopt, verzoek ik u dringend tot Hem te zeggen: “Goede Meester, ik geef mijzelf over aan U. Ik neem U aan als mijn Verlosser. Red mij van mijn aangeboren drift, mijn boezemzonden en alles wat verder tegen Uw heilige wil indruist!” Hij zal u horen, want Hij heeft nog nooit geweigerd acht te slaan op de roep van een arme zondenzieke ziel. Laat Hem niet langs u voorbij gaan zonder Hem te smeken: “Zoon van David, ontferm U over mij!” Kom Heere, leg Uw handen op een ieder van ons en wij zullen volmaakt genezen worden! 

			Wat de toekomst betreft, geeft de geestelijk arme zich op dezelfde manier aan Christus over als de pelgrims in “De Christenreis” zich overgaven aan de zorg van de heer Groothart, met de bedoeling dat hij alle gevechten voor hen zou strijden en hen veilig zou leiden naar de Hemelstad. Als vroeger in oorlogstijd de kapiteins van koopvaardijschepen naar het buitenland wilden en ze bang waren overvallen te worden door kapers uit andere landen, gingen ze meestal in een groep onder konvooi van een oorlogsschip dat hen beschermde. Dat is de manier waarop u en ik naar de hemel moeten. Satans kapers zullen proberen ons te veroveren, maar wij stellen ons onder de bescherming van Jezus, de allerhoogste Admiraal van de zeeën, en wij varen als arme kleine scheepjes veilig onder Zijn konvooi. Wanneer een vijand ons wil aanvallen, hoeven we niet te vrezen. Hij kan hen allen uit het water blazen wanneer Hij zou willen, maar Hij zal nooit dulden dat één van hen een eenzaam schip, dat aan Zijn zorg is toevertrouwd, kwaad zal doen. Zondaar, geef u over aan de zorg van Jezus, om zo geleid te worden naar de hemel. En u, overbezorgd kind van God, leg al uw zorgen aan de voeten van Jezus en rust in Zijn oneindige macht en liefde, die u nooit verloren zullen laten gaan. 

			Zo kan ik een veelvoud van getallen en voorbeelden geven over hoe wij onszelf overgeven aan Christus. We doen het heel vaak op de manier waarop onze blinde vrienden, die voor de preekstoel zitten, hier vanavond zijn gekomen. Zij zijn gekomen door zich toe te vertrouwen aan de zorg van gidsen. Sommigen van hen kunnen een flink eind lopen zonder gids, maar anderen zouden de weg hierheen vanavond niet hebben gevonden zonder een vriend op wiens arm zij konden leunen. Dat is de manier om in de hemel te komen, door op Jezus te steunen. Verwacht niet dat u Hem ziet, maar vertrouw uzelf aan Hem toe en steun volledig op Hem. Hij wil graag vertrouwd worden en geloof heeft een wonderlijke aantrekkingskracht op Hem. Ooit was ik vlak bij het huis van de burgemeester van Londen. Terwijl ik daar stond, zei een blinde man die over wilde steken naar de Bank van Engeland tegen mij: “Meneer, wilt u mij alstublieft naar de overkant leiden? Ik weet dat u het doen zult, want ik ben blind.” Ik was er niet zeker van dat ik dat kon doen, want het is geen eenvoudige taak om een blinde man te helpen oversteken op dat gedeelte, waar zo veel taxi’s en bussen voortdurend langsrijden. Maar zo goed als ik kon, slaagde ik erin. Ik denk niet dat ik het had kunnen doen als die arme man niet tegen me had gezegd: “Ik weet dat u het doen zult.” Toen besefte ik dat ik het moest doen. Wanneer u tot Christus komt en zegt: “Heere Jezus, wilt U mij naar de hemel leiden?” En u vertelt Hem dat u er zeker van bent dat Hij nooit een arme blinde ziel de weg kwijt zal laten raken. Dat u er zeker van bent dat u Hem vertrouwen kunt. Dat Hij zo’n goedaardige Heiland is dat Hij nooit een schuldige zondaar die zich zo in Zijn handen overgeeft, zal verstoten. Dan ben ik er zeker van dat Hij u graag zal redden en dat Hij Zich over u zal verheugen wanneer Hij u veilig naar het hemelhuis leidt. Wanneer iemand van u met zijn natuurlijke ogen kan zien, maar geestelijk blind is, wees dan blij dat er een gezegende Gids is aan Wie u zichzelf kunt toevertrouwen en vertrouw uzelf ook werkelijk aan Hem toe. Christus leidt de blinden over een weg die zij niet kennen en Hij zal hen blijven leiden, totdat Hij hen brengt naar het land waar zij hun ogen zullen openen en vol verrukking en verwondering de heerlijkheid van het paradijs zullen zien en zich erover verheugen dat die voor eeuwig voor hen is. 

			Is het geen eenvoudige taak voor een arme om zichzelf aan Christus toe te vertrouwen? Het is zeer eenvoudig voor een schuldenaar om zijn schulden toe te vertrouwen aan zijn borg, voor iedereen om zijn zaak in handen van een advocaat te leggen, voor een patiënt om zichzelf toe te vertrouwen aan zijn arts, voor een pelgrim om zich veilig te voelen onder een machtig konvooi en voor een blinde om zijn gids te vertrouwen. Dat is allemaal heel eenvoudig en gemakkelijk. Het behoeft niet veel uitleg. Geloof in Jezus is net zo eenvoudig en net zo gemakkelijk. Waarom vinden wij soms dat geloof toch moeilijk is? Dat komt omdat wij te trots zijn om in Jezus te geloven. Als we onszelf eens zouden zien zoals we werkelijk zijn, dan zouden we gewillig genoeg zijn om de Heiland te vertrouwen. Maar we gaan niet graag naar de hemel zoals een blinde die een gids nodig heeft of als schuldenaars die geen cent kunnen betalen. Wij willen een vinger in de pap hebben. We willen iets doen voor onze eigen redding. We willen iets van de lofprijzing en glorie ervan hebben. God beware ons voor deze duivelse geest! 

			Terwijl het een heel eenvoudige zaak is voor de geestelijk arme om zichzelf aan Christus over te geven, wil ik ook opmerken dat het een daad is die in hoge mate God verheerlijkt. Christus wordt geëerd wanneer een ziel Hem vertrouwt. Het is een vreugde voor Zijn hart om vertrouwd te worden. Wanneer de zwakke zich aan Hem vastklampt, voelt Hij net zo’ n vreugde als moeders voelen wanneer hun kleintjes zich aan hen vastklampen. Christus is blij wanneer arme zondenzieke zielen tot Hem komen en Hem vertrouwen. Juist voor dat doel is Hij in de wereld gekomen, om in de behoeften te voorzien van schuldige zondaren. Dus dit plan, dat zo eenvoudig is voor ons, verheerlijkt Hem. 

			Hier wil ik nog aan toevoegen dat het een plan is dat nooit faalt voor ieder die er vertrouwen in stelt. Nog nooit is er een sterveling geweest die zijn zaak aan Christus overgaf en vervolgens teleurgesteld werd. En er zal ook nooit zo’ n sterveling zijn zolang de aarde bestaat. Hij die in Christus gelooft, zal nooit beschaamd worden, tot in eeuwigheid. “Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven”, en eeuwig leven kan nooit worden weggenomen van iemand die het ontvangen heeft. 

			Ik besluit met de vraag: Als de geestelijk armen zich aan God overgeven, wat gebeurt er dan? Wel,  Gods genade en Zijn genade alleen wist al hun zonden voor eeuwig uit. Zijn ze dan niet zwak? Jazeker, maar hun zwakheid brengt hen ertoe zich over te geven aan Zijn almacht en Zijn kracht wordt in hun zwakheid volbracht. Zijn ze niet behoeftig? Jazeker, maar dan brengen ze hun noden bij Hem en ontvangen ze uit Zijn volheid genade voor genade. Maar zijn ze dan niet vaak in gevaar? O ja, in duizend gevaren. Maar ze schuilen onder de schaduw van Gods vleugels. Hij bedekt hen met Zijn veren en daar kunnen ze volkomen veilig rusten. Zijn waarheid wordt hun schild en rondas, zodat ze voor geen vijand bang hoeven te zijn. Maar kunnen ze dan niet heel snel uitglijden? Jazeker, maar ze geven zich over aan Hem, Die Zijn engelen over hen laat waken, die hen bewaren op al hun wegen en hen dragen in hun handen, zodat ze hun voet aan geen steen stoten. Maar zijn ze dan niet heel erg wispelturig en veranderlijk? Jawel, maar ze vertrouwen zichzelf toe aan Hem, Die zegt: “Ik ben de Heere; Ik verander niet.” Maar zijn ze dan niet onwaardig? Jawel, in zichzelf zijn ze totaal onwaardig. Maar ze vertrouwen zichzelf toe aan Hem, Die de God van hun rechtvaardigmaking wordt genoemd. In Gods ogen zijn ze “zonder vlek of rimpel of iets dergelijks.” Maar kennen ze geen ziekten? Ja, maar ze vertrouwen zich toe aan de Goddelijke Heelmeester en Hij geneest hun ziekte of geeft hun de zegen dit te verdragen. Zijn ze niet arm? Ja, velen van hen zijn buitengewoon arm. Maar ze geven zich over aan de trouwe Belover en dus krijgen ze brood en zijn ze verzekerd van water. Verwachten ze dan soms niet dat ze zullen sterven? Jawel, tenzij de Heere eerst wederkomt. Maar zijn ze niet bang om te sterven? Dit is precies het punt waarop de geestelijk armen zich overgeven aan God. Zij hebben dat heerlijke gebed van David zo goed geleerd dat het hen vaak op de lippen ligt: “In Uwe handen beveel ik mijn geest. Gij hebt mij verlost, o God van de waarheid.” Zij hebben jaren geleden hun geest in Gods handen gelegd en Hij heeft hen bewaard tot nu toe. Ze weten dat Hij hen niet in de steek zal laten in het uur van hun dood. 

			Tot besluit bid ik dat elke geestelijk arme hart zichzelf overgeeft aan God. Ik doe dat graag dagelijks. Vaak komt de satan en die zegt: “Jij bent geen christen. Al jouw zogenaamde christelijke ervaring is niet echt.” Nou goed dan, veronderstel dat het niet echt was. Dan zal ik opnieuw beginnen. Heilig of niet, ik begin opnieuw met te geloven dat Christus mijn Zaligmaker is. Wanneer u, beste vriend, morgenochtend wakker wordt, laat dit dan het eerste zijn wat u doet: geef uzelf over aan Jezus Christus, de hele dag lang. Zeg: “Mijn God, hier is mijn hart, ik geef het aan U over. Terwijl ik weg van huis ben, laat mijn hart vol zijn van de geur van Uw gezegende aanwezigheid. Wanneer ik in de avond terugkeer, laat mijn hart dan nog steeds onder Uw vriendelijke hoede zijn.” Gaat u naar het buitenland? Vertrouw dan opnieuw uw leven aan God toe. Gaat u iets veranderen in uw burgerlijke staat en begint u aan de vreugden en verantwoordelijkheden van het huwelijksleven? Vertrouw uzelf dan aan God toe. Gaat u een nieuw beroep beginnen of opent u een nieuwe zaak? Komt er een verandering in uw leven? Geef uw ziel dan voor het eerst of opnieuw over aan de Heere Jezus. Let er wel op dat u het van harte en grondig doet en doe het niet onder voorbehoud. Ik verheug mij erover dat ik mijzelf aan Christus heb overgegeven zoals een slaaf zich vroeger overgaf aan zijn meester. Als de tijd kwam dat hij volgens de Joodse wet vrij zou zijn, zei hij tegen zijn meester: “Nee, ik wil niet gaan. Ik houd van u en van uw kinderen. Ik houd van uw huishouding, ik houd van uw dienst. Ik wil niet vrij zijn.” U weet dat de meester dan een priem moest nemen en hem met zijn oor aan de deurpost vast moest maken. Ik veronderstel dat dat werd gedaan om te zien of de man werkelijk bij zijn meester wilde blijven of niet. O geliefden! Sommigen onder ons hebben hun oren allang geleden laten doorboren. Wij gaven ons over aan Christus en we hebben een teken ontvangen dat we nooit meer kunnen kwijtraken. Werden we niet met Hem begraven door de doop in de dood? Dat was het symbool dat we dood en begraven zijn voor de wereld, om Zijnentwil. Nu, op dezelfde manier moet u zichzelf volledig aan Jezus overgeven, uzelf aan Hem toevertrouwen. Zoals die jonge bruid al haar levensvreugde en hoop geeft aan haar geliefde bruidegom die ze zo liefdevol aankijkt. Geef zo, o zielen, uzelf over aan de dierbaarste Bruidegom in hemel en op aarde: de Heere Jezus Christus. Geef uzelf over aan Hem, om te beminnen en bemind te worden. Om Hem te gehoorzamen, Hem te dienen en door Hem te worden vastgehouden. De Zijne te zijn in het leven, en u hoeft niet toe te voegen: “Totdat de dood ons scheidt”, maar u mag zeggen : “Totdat de dood ons nog volmaakter zal verenigen in het huwelijk en we samen zullen zitten aan het bruiloftsmaal daarboven en we voor eeuwig één zullen zijn voor de troon van God.” Zo zal de arme ziel zich aan Christus overgeven, Christus’ bruid worden, deel krijgen aan wat Christus bezit, Christus’ eigendom worden en dan voor eeuwig met Christus leven. O, laat dit toch de tijd zijn waarop vele mannen en vrouwen zich aan Christus overgeven! Ik bedoel niet slechts u, die arm bent in materiële zin, maar u, die geestelijk arm bent. Ik vraag u uzelf over te geven aan Christus. Stel het niet uit, want misschien is dit het uur waarin u uzelf zult overgeven aan Christus en Hij u zal aannemen om tot in der eeuwigheid de Zijne te zijn!

			Amen, ja amen.

		

	
		
			Gods liefde en onze liefde

			“De Joden dan zeiden: Ziet, hoe lief Hij hem had!” (Johannes 11: 36) 

			Jezus weende bij het graf van Lazarus. Zijn verdriet was zo duidelijk zichtbaar voor de toeschouwers dat ze zeiden: “Ziet, hoe lief Hij hem had!” De meesten van ons zijn naar ik aanneem niet zomaar toeschouwers, maar we delen in de bijzondere liefde van Jezus. We zien bewijzen van die liefde. Niet in Zijn tranen, maar in het kostbare bloed dat Hij zo vrijwillig voor ons vergoot. Wij zouden ons dus nog veel meer dan deze Joden moeten verbazen over de liefde van Jezus en nog dieper in Zijn hart kijken dan zij deden. We zouden Hem nog beter moeten kennen dan zij konden in de korte periode waarin zij Hem hadden leren kennen. Als we denken aan Zijn liefde voor ons, dan mogen we wel uitroepen: “Ziet, hoe lief Hij ons had!” 

			Deze Joden lieten duidelijk hun verbazing blijken over de liefde die Jezus had voor Zijn vriend Lazarus. Zij hielden die verwondering niet voor zich, maar zij zeiden: “Ziet, hoe lief Hij hem had!” Tegenwoordig zijn we veel te snel geneigd onze emoties te onderdrukken. Ik heb het niet zo op de manier waarop sommige enthousiaste mensen “Glorie”, “Halleluja”, “Amen”, enzovoorts roepen tijdens preken en gebeden. Toch zou ik liever wat van die enthousiaste geluiden horen, dan dat u voortdurend uw natuurlijke emoties bevriest en uzelf remt in het uiten van de ware gevoelens van uw hart. Als we de juiste gemoedstoestand en het juiste hart zouden hebben, dan zouden we vaak tegen elkaar zeggen: “Hoe wonderlijk is de liefde van Jezus voor ons geweest!” Onze gesprekken met elkaar, als broeders en zusters in Christus, zouden vaak over dit gezegende onderwerp gaan. We verspillen veel te veel van onze tijd aan kleinigheden. Het zou beter zijn als de liefde van Jezus zo onze gedachten beheerste, dat die ook onze gesprekken beheerste. Ik vrees dat velen die beweren christen te zijn, een heel jaar of zelfs nog langer, doorgaan zonder aan anderen verder te vertellen wat ze worden verondersteld te hebben ervaren over de liefde van Jezus. Dat zou toch zo niet moeten zijn. Wanneer we waren zoals we zouden moeten zijn, zouden we regelmatig tegen elkaar zeggen: “Hoe groot is de liefde van Christus voor mij, mijn broeder! Kunt u dat al beamen?” Dergelijke gesprekken tussen de heiligen op aarde zouden ons helpen de tijd tegemoet te zien, wanneer we geen ander onderwerp van gesprek zullen verlangen in het land aan de overzijde van de rivier. 

			Onze dierbare God en Redder heeft ons zo liefgehad, dat Hij voor u stierf. Om te groeien in Zijn liefde en dit te delen met de heiligen op aarde, wil ik u een paar eenvoudige waarheden helpen herinneren, met de bedoeling uw harten hiervoor gevoelig te maken. Ten eerste, geliefden, laten we stilstaan bij wat de liefde van Christus vóór ons gedaan heeft; ten tweede wat Zijn liefde in ons heeft gedaan, en ten derde wil ik zeggen dat ik bang ben dat onze liefde voor Christus nooit enige verwondering zal wekken, alleen het feit dat we zo weinig liefde hebben. 

			1. Laten we dus eerst rustig overdenken wat de liefde van Christus voor ons gedaan heeft. 

			Wanneer begon de liefde van Christus voor ons te werken? Het was lang voordat wij geboren waren, lang voordat de wereld werd geschapen: lang geleden, in de eeuwigheid, gaf onze Redder het eerste voorbeeld van Zijn liefde voor ons door onze zaak te steunen. Door Zijn goddelijke voorzienigheid bekeek Hij de menselijke natuur als een paleis dat geplunderd en afgebroken is. In de ruïnes nam Hij de uil waar, de roerdomp, de draak en allerlei onreine dingen. Wie was daar om het grote werk op zich te nemen en om dat geruïneerde paleis weer op te bouwen? Niemand behalve het Woord; Die was met God en Die was God. “Hij zag dat er geen mens was en verwonderde Zich erover dat er geen bemiddelaar was: daarom bracht Zijn eigen arm Hem verlossing en Zijn gerechtigheid ondersteunde Hem.” Voor de engelen begonnen te zingen, de zon, de maan en de sterren hun eerste licht uitstraalden in de oerduisternis, behartigde Christus de zaak van Zijn volk en besloot niet alleen Zijn kinderen alle zegeningen terug te geven waarvan Hij kon voorzien dat ze die verliezen zouden, maar hun nog meer gunsten te geven dan ze ooit hadden gehad. Zelfs van eeuwigheid schepte Hij behagen in mensenkinderen. Als ik aan Hem denk, in dat verre verleden waarvan wij ons maar nauwelijks een voorstelling kunnen maken, hoe Hij zou worden “het Hoofd van alle dingen voor de kerk”, wat toen alleen bestond in de gedachten van God, dan barst mijn ziel uit in verrukking: “Ziet, hoe lief Hij ons had!” 

			Vergeet ook niet dat, in die eeuwige geheime raad, de Heere Jezus Christus de Plaatsvervanger en Borg van Zijn volk werd. Er zou in de verre toekomst een Middelaar tussen God en mensen komen, maar wie was er in staat en bereid dat verbond ter wille van de mens te sluiten? En wie kon er borg voor staan dat het menselijke deel van dat verbond gehouden zou worden? Toen nam de Zoon van God, alwetend wat zo’n borgstelling zou inhouden, het op Zich om Borg voor Zijn volk te zijn, het verbond van hun kant te vervullen en aan alle eisen te voldoen waarvan Hij voorzag dat zij die niet zouden kunnen voldoen. Toen vertrouwde de eeuwige Vader aan Christus de zielen toe, die Hij had uitverkoren voor een eeuwig leven door de tijden heen en waarvan wij ons maar zo weinig een voorstelling kunnen maken. De eeuwige Zoon verzekerde dat Hij al deze zielen zou verlossen, nadat ze door de zonde gevallen zouden zijn, om ze door Zijn genade te behouden en ze met buitengewone vreugde vlekkeloos voor Zijn Vader te brengen. Net zoals Jakob verantwoordelijk werd voor de hele kudde die door Laban aan hem werd toevertrouwd, nam Jezus Christus, “de grote Herder van schapen, door het bloed van het eeuwige verbond”, het op Zich de hele kudde die aan Zijn zorg was toevertrouwd te redden en te bewaken, zodat er bij de laatste grote telling, als ze langs de Hand die hen telt zouden gaan, niet een zou ontbreken en de gezegende Herderszoon tot Zijn Vader zou kunnen zeggen: “Dezen, die U Mij gaf, heb Ik bewaard en er is niet een van hen verloren gegaan.” Het was door dit eeuwige verbond dat onze Heere Jezus Christus onze Plaatsvervanger en Zekerheid werd, en het voor ons op Zich nam de wil van Zijn Vader te volbrengen. Als we aan dit grote wonder van genade denken, dan moeten al de Zijnen wel in dankbare aanbidding uitroepen: “Ziet, hoe lief Hij ons had!” 

			Tot nu toe heb ik gesproken over dingen uit een ver verleden, maar laten we ons nu bezighouden met zaken die we wat beter kunnen bevatten. In de volheid der tijden verliet onze Heere Jezus Christus de glorie van de hemel en nam onze menselijke natuur op Zich. Wij weten zo weinig over wat het woord “hemel” betekent, dat we niet voldoende kunnen waarderen wat een enorm groot offer het voor de Zoon van God moet zijn geweest om de zoon van Maria te worden. De heilige engelen zouden veel beter kunnen begrijpen dan wij wat hun en onze Heere opgaf toen Hij afstand deed van de koninklijkheid van de hemel, alle eer en glorie die Hem toekwam als de Zoon van de Allerhoogste. Hij verliet Zijn troon en kroon Boven, om als baby van een aardse moeder geboren te worden. Zelfs voor de engelen waren er raadselen in deze vleeswording, die zij niet konden doorgronden. Toen zij de voetstappen van de Zoon des mensen volgden op Zijn wonderlijke weg van de kribbe naar het kruis en naar het graf, moeten ze vaak in die veelbetekenende gesteldheid zijn geweest waarvan Petrus schreef: “Welke dingen de engelen verlangen te onderzoeken.” Voor ons is de vleeswording van Christus één van de grootste wonderen in de geschiedenis van het heelal en we zeggen met Paulus: “De verborgenheid der godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees.” De alomtegenwoordige Schepper nam de natuur aan van een schepsel, in onverbrekelijke eenheid met Zijn goddelijke natuur. Wonder boven wonder was dat schepsel de mens. “Hij nam niet de natuur aan van engelen, maar Hij nam aan het zaad van Abraham.” Als een engel een mier geworden zou zijn, zou dat nog niets zijn in vergelijking met de vernedering van Christus, door het Kind van Bethlehem te worden. Uiteindelijk zijn engelen en mieren maar schepselen gemaakt door de Schepper en Vader, toen Hij werkte als één van de Personen van de eeuwig gezegende Drie-eenheid. Johannes schrijft heel duidelijk geïnspireerd door de Heilige Geest: “Alle dingen zijn door Hem gemaakt en zonder Hem was niets gemaakt dat gemaakt is.”

			O heerlijke Bruidegom van onze harten, er is nooit enige andere liefde zoals de Uwe! Dat de eeuwige Zoon van God Zijn Vader zou verlaten en Zich zo diep vernederen zou om één te worden met Zijn uitverkoren volk, zodat Paulus werkelijk kon schrijven: “Wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn beenderen.” Dit is zo’n wonder van neerbuigende genade en barmhartigheid dat we alleen maar steeds weer kunnen uitroepen: “Ziet, hoe lief Hij ons had!” 

			Toen Hij de gedaante van een mens had aangenomen, nam Hij op Zich menselijke ziekte en lijden. Al onze gebreken heeft Jezus Christus, die zonder zonde is, verdragen: de vermoeide voeten, de hoofdpijn en het kloppende hart. Opdat vervuld zou worden wat gesproken was door de profeet Jesaja, toen hij zei: 

			“Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft Hij gedragen.” Dit was een wonderbaarlijk bewijs van liefde, dat de eeuwig gezegende Zoon van God, Die niet hoefde te lijden, bereid was geweest om omringd te worden met zwakheden, zoals ieder ander mens. “Want wij hebben geen hogepriester die niet kan medelijden met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde.” 

			Als u de liefde van Jezus wilt zien op zijn hoogtepunt dan moet u door het geloof opzien naar Hem toen Hij de zonden van heel Zijn volk op Zich nam, zoals Petrus schrijft: “Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout.” Hoe kon iemand, die zo zuiver en volmaakt was, ooit zo’n vuile last dragen? Toch heeft Hij die gedragen, en de overdracht van de zonde van Zijn volk naar Hem was zo volledig dat een bezielde profeet schreef: “De Heere heeft onzer aller ongerechtigheden op Hem doen aanlopen”, en een bezielde apostel schreef: “Want Dien Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.” Als een man een vrouw trouwt die zware schulden heeft, in de wetenschap dat hij die schuld op zich zal moeten nemen ook al is die groot genoeg om hem zijn hele leven als een molensteen om de hals te hangen, dan zullen we met recht zeggen: “Kijk hoeveel hij van haar houdt!” Dat was wat Christus voor Zijn Kerk deed toen Hij een eeuwig huwelijksverbond met haar sloot, hoewel ze zulke schulden had dat zelfs een eeuwigheid in de hel niet voldoende zou zijn geweest om die af te lossen. Hij nam al haar schuld op Zich en betaalde ze tot de laatste cent terug. We moeten nooit vergeten dat toen Christus de zonden van Zijn volk op Zich nam, Hij ook de volledige straf droeg. 

			In de vervulling van dat grote eeuwige verbond en met het vooruitzicht op alle glorie en zegening die zouden volgen door het verzoenend offer van Christus, “behaagde het de Heere Hem te verbrijzelen: Hij heeft Hem smart aangedaan.” Wij kunnen niet in het minst bevatten wat die verbrijzeling en die smart moeten zijn geweest. We weten niet wat de lichamelijke en geestelijke kwellingen van onze Heere moeten hebben betekend. Zijn zielenpijn was het voornaamste en die deed Hem uitschreeuwen: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” Toen viel die kostbare “Graankorrel” in de aarde en stierf. Hij bracht stervende veel vrucht voort, waarvan alleen de Hemel en de Eeuwigheid de volledige omvang weten. Ik kan niet zo over dit wonderlijke raadsel spreken als ik zo gaarne zou willen doen, maar diegenen onder u die zelfs maar een beetje weten wat het betekent, moeten het met mij meezeggen: “Ziet, hoe lief Hij ons had!”

			Daarenboven, Christus heeft Zichzelf zo volledig gegeven dat alles wat Hij heeft van ons is. Hij is de glorierijke Echtgenoot en Zijn Kerk is Zijn bruid, de vrouw van het Lam. Er is niets wat Hij heeft dat nu ook niet van haar is en dat Hij niet voorgoed met haar zal delen. Door de huwelijksband die niet kan worden verbroken -want Hij haat echtbreuk- heeft Hij gemeenschap met haar in gerechtigheid en waarheid en zal zij een zijn met Hem voor eeuwig. Hij is opgevaren naar Zijn vaderhuis om bezit te nemen van de vele woningen die daar zijn. Niet voor zichzelf, maar voor Zijn volk. Zijn voortdurend gebed is: “Vader, Ik wil dat ook zij die Gij Mij gegeven hebt met Mij zullen zijn waar Ik ben, dat ze mogen delen in Mijn glorie die Gij Mij gegeven hebt: want Gij hield van Mij voor de schepping van de wereld.” Jezus heeft een altijd vloeiende fontein van vreugde in Zijn hart. Hij verlangt ernaar dat Zijn vreugde in u zal zijn, als u Hem toebehoort, dat uw vreugde volledig zal zijn en al het andere dat Hij heeft evenveel van Hem als van u is. Zo zeker, dat u opnieuw met mij zult zeggen: “Ziet, hoe lief Hij ons had!” 

			2. Laten we nu, in de tweede plaats, overdenken wat Christus in ons heeft gedaan, want elk van deze handelingen van liefde zou ons moeten laten uitroepen: “Ziet, hoe lief Hij ons had!” 

			Bedenk, geliefde broeders en zusters in Christus, hoe de Heere met ons gehandeld heeft in de dagen van onze onbekeerdheid. Hij riep ons steeds weer, maar we wilden niet tot Hem komen. Hoe liefdevoller Hij ons riep, des te meer verhardden wij onze harten en weigerden Zijn genadige aanbod te aanvaarden. Bij sommigen van ons duurde deze weigering jarenlang en we verwonderen ons er nu over dat de Heere zo lang op ons gewacht heeft. Als een rijke man een bedelaar uitnodigt voor een feest, en die arme man is onverschillig voor de uitnodiging of weigert rechtstreeks die aan te nemen, dan krijgt hij geen tweede uitnodiging, want men dringt zijn liefdadigheid niet op aan de behoeftigen. Maar toen wij de oproep van onze Heere zelfs bespotten en allerlei uitvluchten bedachten om niet naar de evangelie maaltijd te komen, toen accepteerde Hij onze weigering niet, maar bleef maar uitnodigen, steeds weer, totdat we het uiteindelijk niet langer konden uithouden en moesten toegeven aan de zachte dwang van Zijn genade. Weet u niet meer, geliefden, hoe u genade, rechtvaardigheid, aanneming en de inwoning van de Geest kreeg en hoe de vele buitengewoon grote en kostbare beloften tot u gebracht werden, zoals de verscheidene gangen van een koninklijk feest worden geserveerd: op gouden schotels en versierd met kostbare edelstenen? O, die gezegende dag waarop u voor het eerst kwam en aanzat tussen de gasten aan de tafel van de grote Koning! Als u erop terugkijkt, gloeit uw hart in dankbare herinnering aan de genade van Christus voor u en u zegt vanzelf: “Ziet, hoe lief Hij ons had!” 

			Sinds die tijd zijn vele dagen voorbijgegaan. Nu vraag ik u zich voor de geest te halen wat Christus in ons gedaan heeft sinds wij voor het eerst in Hem geloofden. Is Zijn liefde voor u enigszins afgekoeld? Wij hebben allemaal die liefde op de proef gesteld door onze afdwaling en dwarsheid, maar we hebben haar niet uitgeblust en haar vuur brandt nog steeds even fel als in het begin. Soms waren we zo diep gevallen dat onze harten onvermurwbaar waren, niet in staat tot emotie. Toch heeft Jezus ons al die tijd liefgehad en onze harde harten verzacht, zoals de heerlijke zon de ijsbergen in de zee smelt. Wij waren als ongevoelig gras dat de dauw niet nodig heeft, maar de dauw van Zijn liefde viel liefelijk op ons en, hoewel we het niet zochten, werd ons hart erdoor verfrist. Onze Heere heeft werkelijk bewezen hoe Hij ons liefhad, door de genadige manier waarop Hij onze vele tergingen heeft verdragen. Bedenk ook, geliefden, met welke geschenken Hij ons heeft overladen, met welke gemakken Hij ons ondersteund heeft en met welke gezegende leiding Hij ons geleid heeft en ons nog steeds leidt! Pak uw potlood en papier en probeer eens in getallen of woorden weer te geven hoe groot uw totale schuldenlast is ten opzichte van Zijn liefde. 

			

			Waar zou u moeten beginnen, en wanneer u begonnen bent, waar zou u moeten eindigen? Als Hij alleen maar een van Zijn miljoen liefdegaven aan u zou tonen, zou dan de hele wereld in staat zijn de boeken te bevatten die erover zouden kunnen worden geschreven? Nee, alles wat u kunt zeggen is: “Ziet, hoe lief Hij ons had!”

			Er zijn tijden geweest - ik zal er nu niet veel over zeggen, want sommigen van u zouden niet begrijpen wat ik bedoel- waarin we leken te staan aan de rand van de hemel, waar we de klokken hemelse muziek konden horen luiden vanuit onzichtbare klokkentorens, en onze harten verrukt waren van het geluid van hemelse harpspelers die op hun harpen speelden, en waar de tienduizend maal tienduizend koorzangers in witte klederen het lied van Mozes en het Lam zongen. Ja, bovendien had de Koning Zelf ons in Zijn feesthuis gebracht en Zijn banier over ons is liefde geweest. Hij heeft ons niet alleen toegestaan aan Zijn voeten te zitten, zoals Maria deed, maar we mochten ook ons hoofd op Zijn borst leggen, zoals Johannes deed, en zelfs liet Hij ons onze vinger leggen op de afdruk van de nagels in onze hartstochtelijke persoonlijke broederschap met Hem, Die zich er niet voor schaamt ons Zijn broeders te noemen. Ik moet niet op deze wijze doorgaan -niet wegens gebrek aan stof, maar wegens gebrek aan tijd waarin ik kan spreken over Hem- dus zeg ik opnieuw: “Ziet, hoe lief Hij ons had!” 

			Ik moet echter nog een bewijs van de liefde van Christus noemen, en dat is het volgende. Hij heeft ons gemaakt lang voor de hemel, en ons tenminste een bepaalde tijd van voorbereiding gegeven. Wij verwachten dat een dezer dagen -als de wagen met vurige paarden niet voor onze deur stopt- onze geliefde Heere en Redder Zijn belofte aan ons zal vervullen: “Wanneer Ik zal heen gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weder, en zal u tot Mij nemen.” Voor een ware gelovige in Jezus heeft de gedachte om deze wereld te verlaten en voor altijd bij de Heere te zijn niets van somberheid. Deze aarde is de plaats van onze verbanning en ballingschap. De Hemel is ons thuis. Wij zijn als de liefhebbende vrouw die door duizenden kilometers zee en land gescheiden is van haar lieve echtgenoot, en we verlangen naar de grote hereniging met onze geliefde Heere, van Wie we dan nooit meer gescheiden zullen worden. Ik kan zelfs bij benadering niet weergeven hoe het zal zijn wanneer Hij ons zal voorstellen aan de vorsten en machten in hemelse plaatsen, en ons uitnodigt met Hem op Zijn troon te zitten, zoals Hij bij Zijn Vader zit op Zijn troon. De heilige engelen, die nooit hebben gezondigd, zullen dan zeker samen uitroepen: “Ziet, hoe lief Hij hen had!” Volgens mij is het een rijk gezegende gedachte dat we daarboven kunnen zijn eer de wijzers van de klok een keer rond zijn gegaan, en als het niet zo snel is, dan zal het toch niet lang meer duren voor ieder van ons, die de Heere liefheeft, bij Hem zal zijn waar Hij is, en dat de minste onder ons meer zal weten over Zijn liefde dan de meeste van ons ooit kan weten zolang wij hier beneden zijn. Ondertussen genieten we al veel van de hemelse vreugde, zelfs terwijl we nog op deze aarde zijn. Zoals Paulus schreef aan de Efeziërs: “Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, door Zijn grote liefde waarmede Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden.” 

			3. Het slot van mijn preek is erg praktisch. 

			Heeft iemand ooit gezegd van een van ons: “Ziet, hoe hij Christus liefheeft?” Als iemand dat van u zei, mijn broeder of zuster, was het waar? Ik denk dat ik u hoor antwoorden: “O, ik houd echt van Hem! Hij weet alle dingen en Hij weet dat ik Hem liefheb.” Maar hebt u Hem zo vurig lief dat vreemdelingen of zelfs uw meest persoonlijke bekenden over uw liefde voor Jezus zouden zeggen wat de Joden zeiden over Zijn liefde voor Lazarus: “Ziet, hoe lief Hij hem had?” “Ik wou dat ik dat kon”, zegt iemand. Luister dan eens een paar minuten, en ik zal u vertellen wat sommige heiligen hebben gedaan om te laten zien hoe ze van hun Heere hielden. 

			Er waren degenen die geleden hebben omwille van Christus. Zij hebben in vochtige kerkers gelegen en hebben geweigerd de vrijheid te aanvaarden tegen de prijs van verraad van hun Heere en Zijn waarheid. Ze zijn op de pijnbank gelegd, maar voor geen foltering gaven ze hun trouw aan God op. Wanneer u het Boek der Martelaren van Foxe heeft gelezen, weet u hoe honderden dappere mannen, vrouwen en ook kinderen bij de brandstapel stonden, heerlijk rustig en vaak triomfantelijk gelukkig, en werden verbrand omwille van Christus, terwijl velen van de toeschouwers hun edele voorbeeld leerden volgen. Anderen, die hoorden hoe ze al stervende getuigden en zongen terwijl ze de laatste adem uitbliezen, konden niet anders dan uitroepen: “Ziet, hoeveel deze martelaren van hun Meester hielden!”

			Er waren anderen die hun liefde voor hun Heere hebben getoond door onvermoeibare en zelfopofferende dienst. Zij hebben gewerkt voor Hem. Soms in grote ontberingen en in vele gevaren. Sommigen als zendelingen in het buitenland, anderen met dezelfde bezieling in dit land. Hun harten stonden in vuur en vlam met liefde voor hun dierbare Heere en Redder, en ze besteedden al hun tijd en kracht in het zoeken naar zielen die ze voor Hem konden winnen. Degenen die hen kenden, konden alleen maar zeggen: “Ziet, hoeveel ze van hun Heere houden!” Sommigen van ons zullen nooit de robijnen kroon van het martelaarschap kunnen dragen, maar we kunnen gekroond worden met die rijk met juwelen versierde kroon uit de hand van Christus, als Hij zegt tegen elk van zijn trouwe arbeiders: “Goed gedaan, gij goede en getrouwe dienstknecht, kom binnen in de vreugde uws Heeren.” 

			Verder kennen we heiligen die hun liefde voor hun Heere hebben getoond door te wenen over zondaren en te bidden voor hun bekering. Er zijn dankbare mannen en vrouwen geweest die ‘s nachts niet konden slapen vanwege hun zorgen over het eeuwig welzijn van hun familie en vrienden of zelfs van verlorenen die ze persoonlijk niet kenden. Zij zijn uit bed gekomen om te worstelen in het gebed voor zondaren, die rustig sliepen en zelfs niet droomden over hun verlorenheid of anders op dat tijdstip hun zonden aan het vermeerderen waren. Er zijn ook anderen geweest die geen vloek konden horen als ze over de straat liepen zonder een gevoel van heilige verontwaardiging over de smaad die hun beste Vriend werd aangedaan. Op hetzelfde ogenblik kregen ze tranen in hun ogen van medelijden met de arme vloekers en hun harten vloeiden over van smeekbeden voor degenen die zo onwetend of moedwillig zondigden tegen de Allerhoogste. Ze waren als Jeremia, wenend over de verlorenen, als Mozes en Paulus, bereid hun eigen zielen op te offeren voor anderen, zodat men wel gedwongen is te zeggen: “Ziet, hoeveel deze wenende en pleitende heiligen van hun Heere houden, en om Zijnentwil van de verloren zondaren houden!” 

			

			Weer anderen hebben hun liefde voor hun Heere bewezen door de manier waarop ze van hun vermogen hebben geschonken voor Zijn zaak. Zij hebben niet slechts een tiende van alles wat ze hadden gegeven aan de grote Melchizedek, maar ze vonden het een groot voorrecht alles wat ze bezaten op Zijn altaar te leggen. Ze gingen ervan uit dat hun goud geen zuiver goud kon zijn, tenzij het helemaal van Christus was, en dat hun land nooit zo waardevol voor hen kon zijn, tenzij ze het met vreugde aan Hem overgegeven hadden. Ach, wat zijn er maar weinigen, zelfs in de Kerk van Christus, die zo het voorbeeld van de Heere volgden, Die vrijwillig Zichzelf en alles wat Hij had gaf om mensen te redden! Wat zal de Kerk gezegend zijn wanneer ze terugkeert naar de pinksterdienst die het passende hoogtepunt was van de pinksterzegen: “Allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen en zij verkochten hun goederen en have en verdeelden die onder elkaar naar dat elk van node had.” 

			Een andere zeer bewonderenswaardige manier om onze liefde voor Christus te bewijzen, is door heel zorgvuldig te proberen Hem in zowel de kleine als de belangrijkere zaken tevreden te stellen. 

			Een van de ergste tekenen van deze huidige zondige tijd is dat er zelfs over de grote werken van Christus zo klein gedacht wordt. Over Zijn verzoenende offer, Zijn hogepriesterlijke natuur en werk en Zijn Koninklijke heerschappij, enzovoorts. Terwijl de kleine dingen van Christus, die hierbij vergeleken minder zijn, vaak volledig veracht worden. In Schotland was er een tijd waarin mannen van God het plechtig Verbond bezegelden met hun bloed. Hoe velen zouden dat tegenwoordig doen? Een juweel in de kroon van Christus, die onschatbare diamant van de kroonrechten van de Koning der koningen, was voldoende om de meest edele zonen van Schotland op het krijgsveld te roepen. Maar tegenwoordig wordt juist die kroon van Christus Zelf weggeschopt als een voetbal door sommigen van Zijn zogenaamde dienaren. Ze stellen namelijk hun feilbare rechtspraak tegenover Zijn onfeilbare openbaring en zeggen zo eigenlijk: “Wij willen niet dat deze Man over ons regeert!” In dit land waren, in de meest roemrijke dagen van Engeland, onze Puriteinse voorvaderen zo gewetensvol dat men hen bekrompen, zuurpruimen, kwezels en ik weet niet wat al niet meer noemde. Maar nu wordt er beweerd dat de normen en waarden die onze voorvaderen hadden, en waarvoor zij tot bloedens toe hebben gevochten, onbelangrijk en van nul en generlei waarde zijn. De bijzondere waarheid, die ons onderscheidt als Kerk, wordt door velen bekeken met opperste minachting. Niet zo lang geleden zei een zogenaamd christelijke dominee dat hij geen cent gaf voor de doop! Als Hij eigendom van Christus is, zal hij zich voor die uitspraak tegenover zijn Meester moeten verantwoorden. Maar ik zou zo’n zin niet kunnen uiten zonder mijn eigen ziel in de waagschaal te stellen. Iemand die werkelijk zijn Heere liefheeft, zal niet rommelen met zelfs maar de kleinste punt of komma van de wil des Heeren. Liefde is één van de meest jaloerse dingen in het heelal. “God is een jaloers God”, omdat “God liefde is.” Een vrouw die werkelijk van haar man houdt, zal zelfs geen lichtzinnige inbeelding koesteren. Haar trouw aan hem moet zelfs niet door een onreine gedachte worden bezoedeld. Zo moet het met iedereen zijn die waarlijk van de Heere Jezus Christus houdt. God geve dat wij, geliefde broeders en zusters in Christus, de wil van onze Heere zo nauwgezet zouden doen in grote en kleine dingen en in alle dingen evenveel, dat degenen die ons zien in ons dagelijks leven wel moeten zeggen: “Ziet, hoe deze christenen hun Heere en Redder, Jezus Christus, liefhebben!” 

			Bedenk echter, geliefden, dat toen onze liefde haar hoogtepunt bereikte zij nog maar was als een enkel dauwdruppeltje dat parelt op een blaadje, vergeleken met de overvloedige stromen van liefde die voortdurend neerdalen uit het hart van onze dierbare Heere en Meester. Al onze liefde bij elkaar vult nog niet een klein kopje. Voor ons vloeit de onpeilbare, grenzeloze en oeverloze oceaan van de liefde van Jezus. Laten we toch voor Hem alle liefde hebben die in ons is. De Heilige Geest vervulle onze zielen volledig met liefde voor Jezus, om Zijns Naams wil! 

			Amen.

		

	
		
			Gods liefde voor de heiligen

			“Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij Zijn leven voor ons gesteld heeft.” (I Johannes 3: 16) 

			Ware liefde slaapt niet lang. Zij is actief zoals vuur, zij moet werken. Liefde wil onder woorden gebracht worden. zij kan niet zwijgen. Als je de verwoording van de liefde verbiedt, heeft zij geen levenskans. Ware liefde is niet tevreden met uiting in woorden. Zij gebruikt wel woorden, maar is zich pijnlijk bewust van hun zwakte. Want de volledige betekenis van liefde kan niet in enige menselijke taal worden uitgedrukt. Zij doet woorden teniet en ze vermorzelt ze wanneer de volle betekenis ervan duidelijk wordt. Liefde moet in daden omgezet worden, zoals een oud gezegde luidt: “Geen woorden maar daden.” Liefde schept ook behagen in offers. Ze verheugt zich over zelfopofferingen. Hoe kostbaarder het offer, des te liever brengt de liefde het. Ze biedt geen dingen aan die haar niets gekost hebben. Ze verdraagt graag pijnen, verliezen en kruizen. Op die manier komt ze het best tot haar recht. 

			Dit is het algemene principe, dat niet alleen op mensen van toepassing is, maar zelfs van God Zelf geldt. Want “God is liefde” en daarom moet Hij liefde tonen en kan Hij niet volstaan met alleen te spreken over Zijn liefde. Zijn liefde moet duidelijk worden in daden. Sterker nog, God kon niet rusten voordat Hij het allergrootste offer had gebracht en Zijn eniggeboren Zoon gegeven had om te sterven voor zondaren. Toen Hij dat gedaan had, kon Hij rusten in Zijn liefde. God komt niet tot ons om te zeggen: “Mannen en vrouwen, Ik heb u lief en u moet geloven dat Ik u liefheb, hoewel Ik niets voor u doe om Mijn liefde te bewijzen.” Hij vraagt ons te geloven in Zijn liefde, maar Hij heeft ons overvloedige bewijzen ervan gegeven. Daarom heeft Hij recht op ons geloof. De apostel van de liefde, die het hoofdstuk van onze tekst heeft geschreven, vertelt ons: “Hierdoor wordt ons bekendgemaakt.” Dat zou namelijk de werkelijke vertaling uit de originele tekst zijn geweest: “Hierdoor wordt ons bekend en kennen wij de liefde van God, omdat Hij Zijn leven gaf voor ons.” Zoals wij de liefde van anderen leren kennen, door te zien wat iemand bereid is op te geven voor ons, zo is het ook met God Zelf. Wij ontdekken, bemerken, kennen en worden bekendgemaakt met de liefde die Hij voor ons heeft door het feit dat “Hij Zijn leven gaf voor ons.” 

			1. Ten eerste wil ik u laten zien dat er vele daden van God zijn waaruit Zijn liefde heel duidelijk blijkt, maar het ontgaat de meeste mensen. 

			Over veel van Zijn daden kan gezegd worden: “Hierin wordt de liefde Gods geopenbaard.” Toch ontgaat veel mensen de liefde achter die daden. Laten wij onszelf onderzoeken om te zien waar wij staan in deze zaak. Er zijn mensen die de liefde van God voor ons zouden hebben moeten bemerken in de omgeving waarin wij bij onze geboorte gebracht werden. Ik bedoel nu velen die, net als ik, veel te danken hebben aan hun christelijke ouders. Maar als je niet als slaaf of heiden geboren was, dan zou het kunnen zijn dat je moest opgroeien in de achterbuurten van Londen. Sommigen van u vinden zichzelf erg goed. Maar, zou u beter zijn geweest dan de jongens die op onze tuchtscholen zitten? Of zou u beter zijn geweest dan mensen die in de gevangenis zitten als u dezelfde opvoeding of liever gezegd hetzelfde gebrek aan opvoeding zou hebben gehad als zij? Wanneer u dezelfde voorbeelden zou hebben gehad als zij; als de smaak van de sterke drank u met de paplepel was ingegoten; als het eerste wat u hoorde lastertaal was geweest; als u in de keuken van een dief had gewoond, denkt u dat u dan onschuldiger zou zijn geweest dan zij? Wanneer u neerkijkt op anderen en hen veracht, bedenk dan dat als wij al hun verzoekingen kenden en de omstandigheden van hun opvoeding, we hen mogelijk bijna zouden bewonderen omdat ze niet nog slechter zijn. Het kost hen heel veel strijd om eerlijk te zijn. Er zijn veel vrouwen in dit vreselijke Londen over wie wij slecht denken, die niettemin bijna martelaarschap hebben geleden en die zware strijd tegen de verzoeking hebben geleverd. Als ze ergens gevallen zijn, zouden ze geëerd moeten worden omdat ze niet nog veel dieper gevallen zijn. 

			Maar wat een zegen was het voor ons toen we wakker werden in deze wereld, dat we opkeken naar een gezicht dat ons toelachte en naar lippen die steeds meer over Jezus Christus vertelden. Het eerste voorbeeld dat we hadden, zouden we tot op deze dag willen navolgen. Van jongs af aan hebben we godvrezende kameraden gehad. Een aantal van hen die nu in de hemel zijn, hebben veel bijgedragen aan de vorming van onze persoonlijkheid. Voor hen zouden we God altijd dankbaar moeten zijn. Nu zouden we, als we verstandig waren geweest en de betekenis hadden begrepen van deze genadige regeling, al uit de omstandigheden waarin we zijn geboren en opgegroeid, de liefde van God voor ons hebben opgemerkt. Toch hadden velen van ons dat niet in de gaten. Het zou me niet verbazen als sommigen van u zouden denken dat ze slecht waren behandeld omdat u in zo’n streng gezin werd geplaatst, waar u werd gecontroleerd en weggehouden van wat u als de geneugten van het leven beschouwde. Menig jongen had het gevoel vastgebonden te zitten aan moeders schortbanden. Hij zag andere jongens zichzelf vermaken, maar hij kon dat niet omdat zijn vader, als een barse cipier, hem altijd goed in de gaten hield. Zo zagen velen van ons het in de dagen van hun onwetendheid. Maar nu God onze ogen geopend heeft, kunnen we in dit alles de liefde van God zien. Toen zagen we dat echter niet. Doorgaans merken jonge mannen en vrouwen, die het grote voorrecht hebben van christelijke ouders en opvoeding, de liefde van God daarin niet op, maar schoppen er vaak tegen en wensen dat ze niet zoveel dingen die volgens hen zulke ontberingen zijn, zouden moeten verdragen.

			Verder, geliefde vrienden, kan de liefde van God voor ons allen duidelijk worden gezien in de wijze en verstandige wet die Hij ons schonk. Die wet van de tien geboden is een geschenk, een grote gunst voor de mensen. Daaruit leren we wat de meest wijze en gelukkige manier van leven is. Het verbiedt ons alleen wat tot onze schade is en onthoudt ons niets wat een werkelijke vreugde voor ons is. De geboden die zeggen “gij zult” of “gij zult niet” zijn net als de borden die je soms bij badplaatsen ziet. Daarop staan de woorden “Gevaarlijk! Blijf zoveel meter bij deze plek vandaan.” God maakt geen wetten om ons iets te ontzeggen dat werkelijk goed voor ons zou zijn. Stel dat er een giftige bes in uw tuin groeit en uw kind weet dat hij die niet moet eten. Als het een verstandig kind is, zal het begrijpen dat het uw liefde voor hem is geweest waardoor u hem verteld hebt niet die giftige bes te eten. Als u helemaal niet voor hem zou zorgen, zou hij net zoveel vergif kunnen eten als hij wilde. Maar omdat u van hem houdt, zegt u tegen hem: “Mijn kind, doe dit niet en doe dat niet, want je kunt ernstige verwondingen oplopen of zelfs doodgaan als je ongehoorzaam bent.” Wij zouden de liefde van God moeten zien in het geschenk van de wet, maar niemand doet dat, totdat hij de liefde van God op een andere manier heeft leren zien. Wij kunnen niet zeggen, hoewel dat eigenlijk wel zou moeten: “Hierbij zien we de liefde van God voor ons.” 

			We hebben ook talrijke bewijzen van de liefde van God gekregen in de dagelijks gulle gaven van goddelijke voorzienigheid. Als onze ogen er werkelijk voor werden geopend, zouden we elk brood zien als een bewijs van de zorg van onze Vader en elke druppel drinken zou een geschenk zijn uit de gulheid van onze Vader. Worden we niet gekleed door Zijn liefde? De adem die in onze neus is, wie geeft die anders dan onze Schepper? Wie zorgt voor onze gezondheid behalve onze grote Weldoener? Is het geen bewijs van liefde dat u vanavond niet op een ziekbed ligt, dat u niet in een psychiatrische inrichting bent, niet aan de rand van het graf, ja, dat u niet in de hel bent? Wij bestaan uit een grote hoeveelheid barmhartigheid en een overvloed van zonde. We lijken wel te zijn gemaakt uit een mengsel van genade en ondankbaarheid. Maar als de Heere ons de ogen wil openen, dan zullen we de talloze zegeningen opmerken die we ontvangen en zullen we Zijn liefde beginnen op te merken. Dit is echter niet de voornaamste plaats waar de mens ooit Gods liefde ziet. Het kruis is het teken waardoor de liefde van God het beste kan worden gezien. Totdat het raam wordt geopend, kunnen alle gulle gaven van Gods voorzienigheid ons niet overtuigen van Zijn liefde. Kijk hoeveel mensen hun oogst oprapen en nooit de God Die de oogst geeft, loven. Kijk hoe de volgeladen boerenwagens naar de graanschuren rijden, hoe de boeren de tarwe dorsen en het naar de markt brengen om het te verkopen. Maar heeft u ooit een loflied horen zingen op de markt waar ze hun eerste nieuwe oogst gingen verkopen? Heeft u ooit van zoiets gehoord? Welnee, ze zouden denken dat we allemaal gek geworden waren wanneer we dat deden. Waarschijnlijk zullen velen van hen vloeken omdat de tarweprijs een paar cent gedaald is en de arme mensen hun brood misschien een beetje goedkoper krijgen. Het prijzen van God lijkt uit de mode te zijn. Filosofen die het kunnen weten, zeggen ons dat de tarwe vanzelf groeit en dat God er niets mee te maken heeft. Zij zeggen dat, of het nu regent of dat de zon schijnt, het natuurlijk proces geregeld wordt door een ijzeren wet waarmee God totaal geen bemoeienis heeft. Ze suggereren feitelijk dat Hij op vakantie is en de wereld aan haar lot heeft overgelaten of heeft opgewonden zoals een horloge, onder Zijn kussen heeft gelegd en is gaan slapen. Dat is het geloof van een filosoof. Wat mij betreft mag hij dat houden ook, want het is niet het mijne. lk geloof in de God van de regens, de God van de zonneschijn en de God van de oogst. Ik geloof in de levende God, Die ons overvloedig alle dingen geeft om ervan te genieten. Laat Zijn Naam ervoor geprezen zijn. Als onze harten werkelijk bij Hem waren, zouden we hierdoor de liefde van God bemerken, maar dat doen we niet. De waarneming bereikt ons door een vuile glazen ruit. Het raam dat roodbevlekt is door het kostbare bloed van Christus. Daar, en daar alleen, nemen we de liefde van God waar: “Omdat Hij Zijn leven voor ons gaf.” 

			2. Dat brengt me bij mijn tweede punt, en dat is dit: in het geven van Zijn leven wordt de liefde van Christus het duidelijkst gezien. 

			Ik heb al eerder gezegd dat in de vele daden van God Zijn liefde zou moeten worden gezien. Maar volgens de tekst nemen we de liefde van God “hierdoor” waar: “Omdat Hij Zijn leven gaf voor ons.” Het wordt algemeen toegegeven dat er geen groter bewijs van liefde kan zijn dan wanneer iemand zijn leven geeft voor het voorwerp van die liefde. Alle vormen van offers kunnen als bewijs van genegenheid worden beschouwd, maar het afstaan van het leven is het grootste bewijs van liefde, waaraan niemand twijfelt. Een man zegt dat hij van zijn land houdt. Veronderstel dat die man in de omstandigheden van Curtius zou zijn, in het oude Romeinse verhaal, toen een grote kloof ontstond in het Forum. Er werd beweerd dat die alleen kon worden gedicht door er het kostbaarste voorwerp van Rome in te werpen. Het verhaal gaat dat Curtius, volledig bewapend en rijdend op zijn strijdros, in de kloof sprong, die zich onmiddellijk sloot. Nu, niemand kon twijfelen aan de liefde van die man voor zijn land. Als de vraag gaat over liefde voor de mensheid, dan kennen wij een waar gebeurd verhaal over een arts uit Marseille. Als wij net zo zouden handelen als hij, zou niemand twijfelen aan onze naastenliefde. In de stad heerste de pest en mensen stierven bij duizenden. De goede bisschop bleef bij hen. Hij bewees de laatste eer aan de stervenden en beurde de levenden op. Veel artsen in de stad die al hadden kunnen vertrekken, bleven nog om voor de zieken te zorgen. Op een bespreking tussen artsen werd besloten dat er een lijkschouwing van een van de ernstigste gevallen van de pest moest worden gedaan. De vraag was wie dat zou doen, want diegene zou zeker binnen een paar uur sterven aan de ziekte. Een van hen, het strekt hem tot eer, zei toen: “Mijn leven is niets meer waard dan dat van wie dan ook. Waarom zou ik het niet opofferen als ik door dat te doen kan ontdekken wat de oorzaak is van deze vreselijke ziekte en zo deze stad kan redden?” Hij beëindigde zijn barre taak, schreef zijn aantekeningen over de zaak, ging toen naar zijn huis en stierf. Niemand twijfelde eraan dat hij van Marseille hield, want hij had zijn leven ervoor gegeven. Misschien heeft u onlangs het verhaal gelezen over de liefde van een moeder waaraan niemand kan twijfelen. In de laatste rampzalige overstroming was er een moeder met twee kleine kindjes in de wieg. Ze klom op een heuvel, de kinderen met zich meedragend. Ze bereikte een boom of de een of andere wankele schuilplaats met deze twee dierbare voorwerpen van haar liefde, en hield ze net zolang omhoog totdat ze ontdekte dat de balk waarop ze zich bevond niet sterk genoeg was om haar en haar twee baby’s te dragen. Dus plaatste ze hen zo goed mogelijk in veiligheid, sprong zelf in het water en zonk al snel. Niemand betwijfelt die moederliefde wanneer ze haar leven geeft voor haar kinderen. Dit is het sluitende bewijs van liefde. Zelfs “de advocaat van de duivel” zal deze waarheid niet tegenspreken. Wie voor een ander kan sterven, moet wel veel houden van degene voor wie hij zijn leven over heeft. 

			Nu, onze Heere Jezus Christus heeft Zijn liefde voor zondaren bewezen door voor hen te sterven. Moet ik het verhaal nog een keer aan u vertellen? O mijn broeders en zusters, lees het zelf toch, lees het vaak! Al is het vier keer opgeschreven, dat is nog niet een keer te veel. Het verhaal van de Zoon van God, Die voor onze zonden als een misdadiger stierf, wreed genageld aan het kruis om dood te bloeden. Lees dat verhaal en kijk hoe Hij Zijn liefde voor ons bewezen heeft. 

			Er waren bepaalde aspecten in de dood van Christus, die zeer buitengewoon en een veel beter bewijs van liefde zijn dan de voorbeelden die ik eerder gaf. In de eerste plaats: Jezus hoefde helemaal niet te sterven. Die arts uit Marseille zou sowieso een paar jaar later gestorven zijn, hij stierf nu alleen eerder. Toen die moeder stierf om haar kinderen te redden, was dat misschien een paar weken, maanden of jaren voor ze, menselijkerwijs gesproken, zou sterven. Want omdat ze sterfelijk was, moest ze sterven. Als wij ons leven geven voor anderen, geven we niet echt ons leven. We betalen alleen de prijs van de natuur een beetje eerder dan de gestelde tijd. Maar bij de Heere Jezus Christus was het een totaal andere situatie. De dood had geen macht over Hem. Van Hem schrijft Paulus: “Die alleen onsterfelijk was.” Wie kon zonder Zijn eigen toestemming de hand leggen aan de Prins van het leven, de Zoon van God, en tegen Hem zeggen: “Gij zult sterven?” Niemand had dat kunnen doen, het was zeker vrijwillig van Christus om te sterven. Niet enkel het sterven aan het kruis, maar het sterven op zich al was een vrijwillige daad van Zijn kant, en zodoende ook een meest uitzonderlijk bewijs van Zijn liefde voor ons. 

			Nogmaals, u moet erop letten dat in het geval van onze Heere niemand van degenen voor wie Hij stierf enige aanspraak op Hem had. 

			“Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, dat ze geen medelijden zou hebben met de vrucht van haar schoot?” Ik kan me voorstellen dat een edel burger zou willen sterven voor zijn stad. Toen de zes voornaamste afgevaardigden uit Calais de touwen rond hun nek deden en naar Edward de Derde toegingen om aan te bieden te sterven in plaats van hun medeburgers, kon ik hun daad begrijpen. Zij waren immers de leiders van de gemeenschap? Ze waren toch op een eervolle verantwoordelijke plaats gesteld die wel niet direct om een offer vroeg, maar het in ieder geval waarschijnlijk maakte dat zij, als de mannen met een ware edele geest, tot een dergelijk offer in staat zouden zijn. Maar zulke aanspraken lagen er niet op onze Heere Jezus Christus. Dat koningin Eleanor het gif uit de wonden van haar man zoog, met gevaar voor haar eigen leven, kan ik begrijpen. Ik zeg niet dat ze ertoe verplicht was, maar ik zeg wel dat de verhouding als echtgenote verklaart wat ze deed. Maar Jezus Christus, de Zoon van God, had geen verbintenis met ons toen Hij besloot een verbintenis met ons aan te gaan, die Hij alleen maar met ons aanging uit eindeloze barmhartigheid. Er was niet méér verbintenis tussen Hem en ons dan tussen de pottenbakker en de klei. Als nu die klei op de draaitafel van de pottenbakker de verkeerde vorm heeft, wat doet de pottenbakker er dan mee? Hij neemt het en gooit het in een hoek! Zo had de grote Schepper ook met ons kunnen doen. Maar in plaats daarvan vergoot Hij Zijn bloed opdat Hij ons nu kan maken tot vaten vol lof, geschikt voor Zijn eigen gebruik. O Zoon van God, hoe heeft U ooit zo diep kunnen neerdalen door onze natuur aan te nemen, en in die natuur te bloeden en te sterven, terwijl er tussen U en ons een afstand was, oneindig veel groter dan die tussen een mier en een engel of een mot en een aardsengel? En toch, zonder dat er iemand recht op had, uit Uw eigen vrije wil, gaf U Uzelf over om te sterven vanwege Uw wondere liefde voor ons. Een andere bijzonderheid van de liefde van Christus was dat er totaal geen smeekbede tot Hem gericht was om voor ons te sterven . 

			Misschien wijst u me er nu op dat in de andere gevallen die ik heb aangehaald er ook geen sprake was van mondelinge smeekbeden. De kleine kinderen in de wieg smeekten hun moeder niet voor hen te sterven. Nee, maar alleen al de aanblik van hen was genoeg voor hun moeder. Neem nu het geval van de stad die door de pest met uitsterven werd bedreigd. De arts die geloofde dat hij door een onderzoek de oorzaak van het kwaad zou kunnen achterhalen, zou hij door de straten kunnen gaan en, bij het zien van de deuren die gemerkt waren met het dodelijke kruis en het horen van het gehuil van de weduwen en hun kinderen, kunnen ontkomen aan het gevoel dat ze uiterst meelijwekkende smeekbeden tot zijn hart richtten? Maar de mens richtte geen smeekbede tot God om voor hem te sterven. Onze vader Adam, die de vertegenwoordiger was van ons allen, viel niet op zijn knieën in de nabijheid van God om te zeggen: “God, wees mij, zondaar, genadig. O God, ik heb tegen U gezondigd, schenk mij een Redder en verlos mij van Uw toorn!” Er kwam geen gebed over Adams lippen, zelfs geen belijdenis. Alleen een valse gemene poging om God de schuld te geven van zijn ongehoorzaamheid: “De vrouw die Gij mij gegeven hebt om bij mij te zijn, die gaf mij van die boom en ik heb gegeten”. Dat is alles wat de menselijke natuur gewoonlijk doet. Die zal zelfs niet toegeven dat hij een Zaligmaker nodig heeft en niet belijden dat hij zoveel gezondigd heeft dat hij een zoenoffer nodig heeft. Als er ook maar iets is wat de liefde van Christus zou hebben kunnen verlammen, dan is het de weerspannigheid van de mens. U hebt niet gesmeekt om genade. U hebt niet gevraagd om verzoening. U hebt niet verlangd naar een zoenoffer voor uw zonde. En toch kwam Jezus, ongevraagd, niet verlangd en gezocht, om Zijn leven te geven voor zondaren. 

			Nogmaals wijs ik erop dat Jezus Christus goed wist dat, als Hij Zijn leven gaf, Hij geen liefde terug zou ontvangen van hen voor wie Hij stierf, tenzij Hij Zelf die liefde in hen werkte. Dat heeft Hij gedaan in de harten van Zijn eigen volk. Maar in de harten van anderen, die aan zichzelf zijn overgelaten, is er geen liefde voor Jezus Christus. Zondag aan zondag is het hier ons voorrecht om te preken over de stervende Zaligmaker voor stervende zondaren. Maar van alle onderwerpen in de wereld lijkt dit wel de minste indruk te maken op onze luisteraars. Als we hier waren gekomen om te spreken over de toewijding van Howard bij leven en sterven, om de ellende te verbeteren van gevangenen, dan zouden velen bewogen zijn, vol bewondering voor de mensenvriend. Hoe weinig bewondering hebben de meeste mensen echter voor onze dierbare Heere en Meester! Het is een oud verhaal zegt u, en u heeft het al zo vaak gehoord dat u er niet veel meer om geeft. Nu dan, die moeder, die stierf om haar kinderen te redden, die voelde dat zij van haar hielden. Hoe vaak hadden ze haar niet verrukt met hun gekir en gelach terwijl ze tegen haar borst lagen. Dan voelde ze dat ze vrijwillig haar leven voor hen zou geven. Maar onze Heere Jezus Christus wist dat Hij stierf voor keiharde monsters die, als het aan henzelf lag, Zijn liefde zouden beantwoorden met een volledige verwerping. Zij wilden niet in Hem geloven. Ze vertrouwden liever op hun eigen rechtvaardigheid dan op de Zijne. Ze zouden liever een weg naar de hemel willen proberen te vinden door sacramenten en vormen, dan door geloof in het verdienstelijk offer dat Hij bracht toen Hij Zijn leven gaf voor zondaren. 

			Bedenk ook dat onze God stierf door mensenhanden omwille van mensen. De arts in Marseille stierf niet door een daad van zijn medeburgers. De moeder stierf niet door de handen van haar kinderen. Curtius werd niet gedwongen door de boosheid van zijn medeburgers toen hij in de afgrond sprong. Integendeel, zij zouden allen heel verheugd zijn geweest als ze waren blijven leven. Maar het maakte de dood van Christus juist zo triest en uitzonderlijk, dat Hij kwam om te sterven voor mensen die wilden dat Hij gedood zou worden. “Kruisig Hem, kruisig Hem”, schreeuwden ze in razende woede, met het schuim op de mond. “Ja maar”, zeggen enkelen van U, “dat hebben wij nooit gezegd.” Nee, toen niet. Maar misschien zegt u het nu. Want er zijn er nog steeds velen die het Evangelie van Christus haten en dat is hetzelfde als Christus Zelf haten, want dat is Zijn wezen en hart. En Christus verwerpen, kiezen voor je eigen pleziertjes, blijven uitstellen om boete te doen, zoals enkelen van u doen, en in vijandschap tegen Christus leven, dat is bijna precies hetzelfde als schreeuwen “Kruisig Hem.” U weet dat u volkomen gelukkig zou zijn als u er zeker van was dat er geen Christus, geen God, geen hemel en geen hel zouden bestaan. Dat wil zeggen, u zou, als het kon, Christus kruisigen en Hem uit uw bestaan bannen met alles wat met Hem te maken heeft. Nu, dat is precies dezelfde geest die maakte dat de Joden eertijds riepen: “Kruisig Hem, kruisig Hem.” 

			Er was nog iets opmerkelijks aan de dood van Christus, namelijk dat Hij door voor ons te sterven een vreselijke hoeveelheid schaamte en schande op Zich nam en ook een vreselijke band met de zonde. Er was niets schandelijks aan de sprong van Curtius in de afgrond. Als ik er getuige van was geweest, zou ik in mijn handen geklapt hebben en hebben geroepen: “Goed gedaan, Curtius!” Wie zou niet hetzelfde hebben gezegd? Maar toen onze Heere stierf, stak men de tong naar Hem uit en bespotte Hem. Zijn dood was werkelijk vol schaamte. En volgens mij hebben de engelen misschien zowel geglimlacht als getreurd over de heldendaad van die moeder, toen ze haar babies op een veilige plaats legde en zelf in de kolkende vloed zonk. Maar toen Jezus onderging in de kolkende vloed om ons te redden, glimlachte zelfs God niet naar Hem. Eén van de kruiswoorden van onze Zaligmaker was die hartverscheurende uitroep: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” Dit was omdat Hij als onze plaatsvervanger in aanraking met de menselijke zonde was gekomen en zodoende met menselijke schande. De rechtvaardige en heilige God werd in onze plaats vervloekt of, zoals Paulus ons zegt: “God heeft Hem tot zonde voor ons gemaakt, Die geen zonde gekend heeft, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.” 

			Dit alles maakt de wondere liefde van Christus voor ons duidelijk. Daarom eindig ik mijn preek met de vraag zoals die in de tekst staat: “Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij Zijn leven voor ons gesteld heeft.” Kennen u en ik die liefde? Dat is een heel eenvoudige vraag. Toch neem ik de vrijheid om hem met klem aan u te stellen. Ik meen dat het Aristoteles was -een groot kenner van gedachtenis, die zegt dat het onmogelijk is voor een mens om te weten of iemand van hem houdt zonder ook wat liefde voor die ander te voelen. Ik denk dat dit in de regel waar is. Dus, als u werkelijk ziet dat Christus zoveel van u hield dat Hij voor u stierf, dan zal er in uw hart iets van liefde voor Hem opspringen. Op een zondagavond las ik in Exeter Hall een lied dat begint met: “Jezus, Die mijn ziel bemint.” Toen slenterde er een moderne man de hal binnen, een man van de wereld, die zich niets aantrok van geestelijke zaken. Hij ving die regel op: “Jezus, Die mijn ziel bemint.” Hij zei bij zichzelf: “Houdt Jezus werkelijk van mij? Houdt Hij van mijn ziel?” Die regel werd het middel dat liefde in zijn zorgeloze hart teweegbracht. 

			Toen gaf hij zich over aan de liefde van Christus. Als er nu ook eens zoiets tot stand zou komen doordat ik dit verhaal hier herhaal. Als er eens iemand die tot nu toe de Heere Jezus Christus nooit heeft liefgehad, zou zeggen: “Hield Hij zoveel van Zijn vijanden, zo wonderlijk veel, zelfs tot de dood toe? Dan kan ik, hoewel ik tot nog toe Zijn vijand was, niet langer Zijn vijand zijn, maar ik zal Hem liefhebben als antwoord op Zijn grote liefde voor mij.” 

			En u, christenen, die Hem liefhebt, als u iets hebt bemerkt van Zijn liefde, probeer het nog beter te onderkennen, opdat u Hem nog meer zult liefhebben. Als u werkelijk meer van Hem houdt, probeer dat dan te laten zien. Let op de rest van het vers waaruit mijn tekst is genomen. Ik heb het laatste gedeelte niet weggelaten omdat ik er bang voor was, maar omdat ik geen tijd had voor de uitwerking die het verdient. “Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij Zijn leven voor ons gesteld heeft, en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen.” Wij zouden onze liefde voor onze God moeten bewijzen door onze liefde voor onze medemensen en in het bijzonder door onze liefde voor onze medechristenen. Door onze daden moeten we onze liefde bewijzen. Ik weet niet wat de liefde van bepaalde belijdende leden waard is. Ik veronderstel dat ze het zelf wel weten, als ze opschrijven hoeveel geld het hun per jaar kost. Ik vrees dat enkele belijdende leden niet half zoveel geld voor hun godsdienst geven als voor hun lintjes of voor de een of andere zotte verwennerij. Ze geven meer uit aan schoensmeer dan aan hun predikanten en ze geven voor zichzelf, buitengewoon verkwistend, honderd keer zoveel uit als ze uitgeven voor de verspreiding van het Evangelie, het redden van heidenen, het helpen van de armen en het redden van gevallenen. Wij geloven niet in zo’n christendom. We willen zo ook niet leven. Als wij belijden christen te zijn, laten we dan metterdaad christenen zijn, en laten we in het bijzonder onze liefde voor Christus tonen door onze medechristenen lief te hebben. Wanneer u iemand van hen in nood ziet, help hem voor zover als in uw vermogen ligt. Als iemand bemoediging of vertroosting nodig heeft, geef hem dan veel bemoediging en troost. Maar als ze materiële hulp nodig hebben of financiële, geef die dan ook. 

			In vroeger dagen van vervolging waren er altijd edele zielen die probeerden christenen te verbergen voor vervolgers, die hen naar het leven stonden. Ze deden dit zelfs met gevaar voor hun eigen leven. Vele christenen hebben zichzelf opgeofferd om te sterven en zo het leven van medechristenen te redden. Enkele oude mensen kwamen wankelend voor de rechter omdat ze dachten dat zij in de kerk niet zo erg gemist zouden worden als de jongeren. Misschien dachten enkelen van hen ook dat ze meer geloof hadden dan de jongeren. En als ze meer geloof hadden, waren ze meer bereid te sterven. Dus lieten ze de jongeren leven, zodat die zouden groeien in geloof, hoop en liefde. Het gebeurde echter soms ook dat de jonge mannen de vaders zachtjes terugduwden en zeiden : “Nee, u bent oud, blijft u nog even langer hier om de jongeren te onderwijzen. Wij jonge mensen zijn sterk, dus wij zullen gaan om te sterven voor Christus.” Vaak was er onenigheid in de Kerk van God in de dagen van de vervolging over wie er het eerst mocht sterven voor Christus. Ze wilden wel allemaal hun leven geven voor hun broeders en zusters. Waar is deze zelfopofferende liefde nu gebleven? Ik zou er wel eens iets van willen zien. Ik zou zelfs een microscoop voor mijn ogen houden als ik meende zo iets ervan te kunnen ontdekken. Maar ik ben bang dat ik dat niet zou kunnen. Welnu, als wij elkaar zouden liefhebben, zoals de christenen elkaar destijds liefhadden, dan zouden we het onderwerp van gesprek zijn in de stad. Zelfs wereldlingen zouden zeggen: “Ziet, hoe de christenen elkaar liefhebben.” Toch is dat alleen maar wat we behoren te doen. Daarom broeders en zusters in Christus, voeg de daad bij het Woord. God helpe u daarmee om Christus’ wil! 

			Amen.

		

	
		
			De oorsprong van de liefde

			“Wij hebben Hem lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.” (1 Johannes 4:19) 

			Heel eenvoudige woorden, maar zeer betekenisvol. Ik denk dat ik van deze zin mag zeggen wat de dichter van het gebed zegt: “Het is de eenvoudigste vorm van spreken, zelfs een kind kan het zeggen.” En toch is het een van de meest uitnemende inspanningen om die hoge Majesteit te bereiken. Neem dat kleine gelovige kind en vraag haar waarom ze haar Heiland liefheeft en ze zal meteen antwoorden: “Omdat Hij mij liefheeft en voor mij gestorven is.” Klim vervolgens op naar de hemel waar de heiligen volmaakt in Christus Jezus zijn en stel dezelfde vraag en als uit een adem zal het hele koor van verlosten antwoorden: “Hij heeft ons liefgehad en heeft ons gewassen van onze zonden met Zijn eigen bloed.” Wanneer we Christus lief beginnen te krijgen, is dat omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Wanneer we groeien in de genade, tot we ver gevorderd zijn in het geestelijk begrijpen en liefhebben, dan hebben we nog steeds geen betere reden om Hem lief te hebben dan deze: “Omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.” 

			Nu ik vanmorgen uit deze tekst probeer te preken, zou ik de Heilige Geest willen bidden dat ieder die hier aanwezig is het eerst mag voelen. Het verschil tussen een tekst die je leest en hoort en een tekst die je in je ziel voelt is wonderbaar. O, als u vanmorgen eens in staat zou zijn om uit uw hart te spreken omdat u niet anders kunt: “Wij hebben Hem lief.” Wanneer ik niets meer zou zeggen, maar in stilte zou gaan zitten en u zou de volgende drie kwartier besteden aan het beoefenen van het gevoel van liefde voor God, dan zou de tijd zeer goed besteed zijn. Het is buitengewoon heilzaam voor de ziel om vervuld te raken van liefde tot de Heere Jezus. Het is een zoet geneesmiddel voor al haar kwalen om alle vrijheid te hebben om zich te verheugen in de Heere en genoeg geloof om rustig te blijven stilstaan bij Zijn volmaaktheid. Zorg er dan voor dat u in uw hart plaats, ruimte en gelegenheid maakt voor het koesteren en aanvuren van het heilige liefdevuur voor God. In het tweede gedeelte van de tekst zal door de kracht van het geloof net zo helder worden gemaakt dat Hij ons eerst heeft liefgehad. Uw harten zullen verzadigd worden als met merg en vet. Wanneer de buitengewone liefde van God in Jezus Christus in uw harten zal worden uitgestort door de Heilige Geest, dan heeft u geen preek van mij meer nodig. Uw innerlijke ervaring zal dan beter zijn dan enige andere uiteenzetting. Laat uw liefde, als een dauwdroppel, verdampen en opstijgen naar de oneindige hemel van Gods liefde. Laat uw hart opstijgen naar de plaats waar uw schat is en rust vinden in het hart van God. U zult gezegend zijn wanneer in uw harten de liefde van Christus en uw liefde samen volledig gekend en gevoeld worden op dit ogenblik. O, gezegende Geest, laat dat zo zijn. Dan zal het woord in daden omgezet worden en dat is duizend maal beter dan louter het woord. Als u de galerijen met schilderijen in Versailles wel eens hebt bezocht, waar je de oorlogen van Frankrijk van vroegere tijden uitgebeeld ziet op het doek in warme kleuren, dan moet u wel geraakt zijn door de beelden en geïnteresseerd zijn in de afschuwelijke taferelen. Boven in hetzelfde paleis is een grote collectie van portretten. Ik heb door deze portrettengalerijen gelopen zonder veel interesse, om alleen hier en daar even stil te staan om een opvallende gelaatsuitdrukking op te merken. Daar blijven maar heel weinig mensen hangen. Iedereen lijkt er zo snel als de gepolijste vloeren het toelaten doorheen te lopen. Waarom is het nu dat u wel geïnteresseerd bent in de portretten beneden en niet in die van boven? Het zijn dezelfde mensen. Velen van hen dragen dezelfde kleding. Waarom staart u dan niet vol belangstelling naar hen? De reden ligt hierin: het portret in stilleven kan nooit dezelfde aantrekkingskracht hebben die een afbeelding van een levendige actie heeft. Daar ziet u een soldaat die een vreselijke klap met zijn strijdbijl uitdeelt of een senaatslid redevoerend in de bijeenkomst en u denkt er meer over na dan wanneer u diezelfde lichamen en gezichten in rust ziet. Het leven bestaat uit indrukken; beweging maakt gedachten los. Zo is het ook met de tekst. Bekijk die eens als een dogmatische stelling: “Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.” Als u een oplettend mens bent, zult u daar goed over nadenken. Maar voel dat nu eens, voel die liefde van God. Ken haar in onze eigen zielen, laat het zichtbaar worden in ons leven. Wat wordt het dan overweldigend. Laat het zo zijn deze morgen, door de kracht van de Heilige Geest, dat u God liefhebt onder het luisteren en ik Hem intens liefheb onder het preken. 

			

			Met deze inleiding zal ik de tekst gebruiken voor vier doelen: ten eerste als dogmatisch onderwijs; vervolgens als bevindelijk onderwijs; ten derde als praktische aanwijzing; en ten vierde als beredeneerde verdediging. 

			I. Eerst zullen we de tekst gebruiken voor dogmatisch onderwijs. 

			Een punt van dogmatisch onderwijs is heel duidelijk, namelijk dat Gods liefde voor Zijn volk eerst was. “Hij heeft ons eerst liefgehad,” u, wees overtuigd van dit dogmatische punt, want door dit te vergeten ontstaat er veel misverstand en nog veel meer onwetendheid. De liefde van God voor ons gaat vooraf aan onze liefde voor God. Volgens de Schrift moet deze de eerste zijn in de meest verheven betekenis, omdat zij eeuwig is. De Heere koos Zijn volk in Jezus Christus voor de grondlegging van de wereld en op een ieder van Zijn volk mag die tekst worden toegepast: “Ja, Ik heb u lief met een eeuwige liefde.” Zijn genade is oneindig voor wie Hem vreest. Van eeuwigheid af beziet de Heere Zijn volk door ogen vol liefde en omdat er niets eerder kan zijn dan de eeuwigheid, was Zijn liefde eerst. Hij had ons al lief voordat wij er waren, want Hij gaf Zijn Zoon om voor ons te sterven, bijna negentien honderd jaren geleden, lang voor ons eerste huilen door onze moeder kon worden gehoord. Hij had ons lief voordat wij ook maar enig verlangen hadden om door Hem te worden liefgehad. Zelfs toen wij Hem openlijk tergden en de wrede vijandschap van ons onbekeerde hart openbaar kwam. Denk aan “Zijn grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad zelfs toen wij nog dood waren in de zonde.” “Gods liefde voor ons werd duidelijk merkbaar toen Christus voor ons stierf terwijl wij nog zondaren waren.” God hield al van ons toen wij nog niet het minste geestelijke leven hadden, geen sprankje hoop en geen greintje verlangen. De liefde van God begint eerder dan ons zoeken. Hij trekt ons voordat wij achter Hem aan lopen. Wij zoeken Zijn liefde niet, Zijn liefde zoekt ons. Wij dwalen er steeds verder vandaan en verzetten ons ertegen. Wij bewijzen dat wij haar niet waard zijn. Zo is onze natuur en zo zijn onze gewoonten, die bieden niets dat passend is voor Goddelijke liefde. Maar de liefde van God rijst op in vrijheid en weerstaat onze dwaze levensweg door haar macht over het geweten en de wil. “Gij heb Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren.” Dat is de stem van de soevereine genade. Laat ons antwoord zijn: “Door de genade van God zijn we wat we zijn.” 

			De liefde van God komt vóór enig berouw van onze kant. Verstokte zondaren zouden nooit berouw tonen als God hen niet eerst zou liefhebben. De Heere haat de zonde, maar Hij heeft zondaren lief. Hij hield hartstochtelijk van ons toen de zonde ons nog aangenaam was, toen we de zonde over onze tong lieten rollen als een lekker snoepje. Toen noch de donder van Zijn wet noch de aansporingen van Zijn Evangelie ons konden overhalen om de zonde de rug toe te keren. Toen we in ons hart nog niet overtuigd waren van de zonde, toen er nog geen evangelische jammerklachten waren vanwege de overtredingen tegen een genadig God, toen al had Hij ons lief. Vandaag de dag, broeders en zusters, bezitten we geloof in Jezus Christus, maar ons geloof in Jezus Christus kwam niet eerder dan Zijn liefde. In tegendeel, ons geloof is gebouwd op wat die liefde voor ons van oudsher gedaan heeft. Toen wij ongelovig waren met verharde harten en weerstand boden tegen het getuigenis van de Heilige Geest, ons afzijdig hielden van het Woord van eeuwig leven, zelfs toen had God medelijden met ons en was Hij ons genadig. Hij bleef nog nodigen, smeken en proberen te overtuigen, totdat uiteindelijk het heerlijke moment kwam dat we geloofden en mochten delen in het ondervinden van Zijn liefde. Er zijn nu veel dingen in uw leven, geliefden in de Heere, die voorwerp zijn van goddelijke goedkeuring. Maar dat waren ze eerst niet. Ze gingen niet vooraf aan de goddelijke liefde, maar zijn er de vruchten van. Om een oud Engels woord te gebruiken dat enigszins aan betekenis heeft verloren: de liefde van God is “voorkomende” liefde. Dat wil zeggen het komt vóór enige bewegingen van de ziel en in volgorde van tijd is het eerst, voorafgaand aan enige verlangens, wensen of gebeden van onze kant. Bent u tegenwoordig godvruchtig? Toch had Hij u niet vanaf het begin lief omdat u zo godvruchtig was, want aanvankelijk was u dat helemaal niet. Zijn liefde was er eerder dan uw godvruchtigheid. Bent u nu heilig? Laat Zijn Naam ervoor geprezen zijn! Maar Hij hield al van u toen u nog onheilig was. Uw heiligheid volgt op Zijn liefde, Hij verkoos u opdat u heilig zou zijn. U gaat op Hem lijken door de heiligende invloeden van Zijn gezegende Geest. Hij heeft Zijn beeltenis in u lief, maar Hij hield al van u toen die beeltenis er nog niet was. Ja, Hij bezag u vol eindeloze ontferming toen u nog erfgenamen was van de toorn, net zoals anderen, en het beeltenis van de duivel duidelijk zichtbaar was in uw karakter en uw natuur. Hoe vroeg het ook was in uw leven dat u God begon lief te hebben, Zijn liefde was eerst. Dit is heel wonderlijk, maar, Zijn Naam zij geprezen, we weten dat het waar is en verblijden ons erin. 

			Het is een feit dat de liefde van God, voorzover wij daar iets van weten, zich niet op iets van ons kon funderen. Hij had ons lief omdat Hij dat wilde. Zoals de Heere het zei: “Want Vader, aldus behaagde het U.” Hij had redenen in Zichzelf, goede gronden, uit de best denkbare plaats, namelijk uit Zijn eigen volmaaktheid. Maar Hij had er geen behagen in ons die redenen te openbaren. Hij laat ons weten dat Hij genadig is wie Hij genadig is en dat Hij Zich ontfermt over wie Hij Zich wil ontfermen. Zo beproeft Hij de oprechte onderworpenheid van onze harten. Ik hoop dat wij in staat zijn ons in eerbiedig stilzwijgen te buigen onder Zijn rechtvaardige wil. 

			Goddelijke liefde neemt redenen uit zichzelf en komt niet voort uit iets in ons. Zij vloeit eigener beweging uit het hart van God, vindt haar diepste bron in Zijn eigen boezem. Dat is een grote troost voor ons, omdat zij niet geschapen is en daarom onveranderlijk is. Als er enige goedheid in ons was waarop zij gegrond was, dan zou Zijn liefde minder worden wanneer onze goedheid zou verminderen. Wanneer God ons als tweede had liefgehad en niet als eerste of wanneer de grond van de liefde in ons zou zijn gelegen, dan zou die grond kunnen veranderen. Als gevolg daarvan zou Zijn liefde ook veranderlijk zijn. Maar nu, hoe de toestand van de gelovige ook mag zijn, hoever hij ook afgedwaald kan zijn, hoeveel hij ook kreunt onder een gevoel van zonde, God verklaart: “Nochtans zal Ik hem niet vergeten.” De Heere had u niet van den beginne lief omdat u geen zonde deed. Hij voorzag alle zonde die u ooit zou doen. Dat was al aanwezig in Zijn heilige gedachten. En toch had Hij u lief en heeft Hij u nog steeds lief. “Ik ben God en Ik verander niet, daarom bent u, zonen van Jakob, niet verteerd.” O gezegende liefde van God, omdat U de eerste was, zullen wij U de eerste plaats geven in onze gedachten, de hoogste troon in onze harten en de koninklijke plaats in onze zielen. Wij zullen U lofprijzen, omdat u de eerste was! 

			Een ander gedeelte van de leer van de tekst is deze, dat de liefde van God de oorzaak is van onze liefde voor God. Eén ding kan eerst zijn, iets anders op de tweede plaats, en toch hoeft het eerste niet de oorzaak te zijn van het tweede. Soms bestaat er zelfs geen enkel verband tussen die twee. Maar hier is geen vergissing mogelijk: “We hebben Hem lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.” Dat geeft niet alleen aan dat dit de reden is waarvan we ons in onze liefde bewust zijn, maar ook dat dit de kracht is, de goddelijke macht die de liefde in ons geschapen heeft. Ik geef u het volgende in overweging: zouden wij God hebben liefgehad wanneer Hij niet eerst Zijn Zoon gegeven had om voor ons te sterven? Als er geen verzoenend offer was geweest, zouden wij dan enige liefde voor God hebben gevoeld? Verloren mensen die God hun gang laten gaan, zoals de gevallen engelen in hun zonde, zouden niet meer liefde voor God hebben dan die gevallen engelen. Hou zouden ze ooit kunnen? Maar de Zoon, Die gegeven is tot verlossing, is de geweldige grondslag van de liefde. God geeft Zijn Zoon en zo openbaart Hij Zijn eigen liefde en bewerkt de onze. Als we aan Golgotha denken, dan zien we daar toch dat Zijn liefde de oorzaak is van de onze? 

			Nu zou Hij Zijn Zoon hebben kunnen overgeven om voor ons mensen te sterven, geliefden, en nochtans is het mogelijk dat u en ik Hem niet hebben liefgehad. Omdat we dat geweldige feit niet zouden beseffen. Het is niet weinig genade van Gods kant dat tot “u het woord van deze verlossing wordt gezonden.” Terwijl de heidenen het nog nooit gehoord hebben, bent u al bevoorrecht het goede nieuws te horen, namelijk door het bestuur van Zijn genadige voorzienigheid. U hebt het thuis in de vorm van de heilige Schrift. U hoort het elke zondag vanaf de kansel. Hoe zou u ooit Hem zijn gaan liefhebben als Hij u niet Zijn Evangelie had gezonden? Het geschenk van Zijn Zoon Jezus en de voorzienigheid die de verkondiger van genade leidt naar het adres van de verloste, zijn duidelijke oorzaken van de liefde van de mens tot God. Maar daarbij komt het volgende: Christus is gestorven, het Evangelie is verkondigd en toch hebben sommige mensen Hem niet lief. Waarom niet? Vanwege de hardheid van hun harten. Anderen hebben Hem echter lief. Moet ik dat dan toeschrijven aan het feit dat hun harten van nature beter zijn? Dat durf ik niet en zij nog veel minder. Er is geen gelovige die me zou vragen dat in zijn geval te doen. Ik moet het toeschrijven aan de invloed van de Heilige Geest, tezamen met de openbaring van de liefde van God in Jezus Christus, die het hart bewerkt, en geloof, liefde en allerlei deugden schept in de ziel. Geliefden, wanneer u God liefhebt, is dat geen liefde van uzelf, maar liefde die Hij in uw harten heeft geplant. De onbekeerde menselijke natuur is een grond waarin de liefde van God niet zal groeien. Eerst moet de steenrots weggenomen worden. Er moet een bovennatuurlijke verandering komen van onvruchtbare grond in vruchtbare aarde. Dan moet de liefde in onze harten geplant worden als een onbekende plant uit een ander land en worden onderhouden door goddelijke kracht. Anders zal zij daar nooit gevonden worden. Er is geen liefde voor God in deze wereld die goed van aard is, behalve wanneer die geschapen en gevormd is door de liefde van God in de ziel. 

			Voeg die twee waarheden samen: de liefde van God was eerst en de liefde van God is de oorzaak van onze liefde. Ik denk dat u dan geneigd zult zijn om voortaan gelovigen te zijn in wat algemeen genoemd wordt: de leerstellingen van de genade. Voor mij is het een groot raadsel dat ze niet worden erkend door alle kerken, omdat ze in praktische zin erkend worden door alle biddende christenen. Ze mogen preken wat ze willen, maar ze bidden allen volgens de leerstelling van genade. Die leerstellingen zijn zo in overeenstemming met de ervaring van de christen, dat het opmerkelijk is dat hoe ouder een gelovige wordt en hoe dieper hij de goddelijke waarheid onderzoekt, des te meer is hij geneigd alle lofprijzing voor zijn redding aan de genade van God toe te brengen en te geloven in die kostbare waarheden die niet de vrije wil van de mens grootmaken, maar de vrije genade van de eeuwig Geprezene. Ik heb geen betere verklaring nodig van de leer die ik geloof dan deze: “We hebben Hem lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.” Ik weet dat er wordt gezegd dat Hij ons liefhad omdat Hij van tevoren ons geloof, onze liefde en onze heiligheid zag. Natuurlijk zag de Heere dat allemaal van tevoren, maar bedenk dat Hij ook van tevoren ons gebrek aan liefde zag en ons twijfelende geloof, onze afdwalingen en onze zonden. 

			

			Uiteraard zag Hij van tevoren evengoed de ene kant als de andere. Bedenk ook dat God Zelf niet van tevoren zag dat er enige liefde tot Hem uit onszelf zou voortkomen, want die is er nooit geweest en zal er nooit zijn. Hij zag alleen van tevoren dat we zouden geloven omdat Hij ons geloof gaf. Hij zag van tevoren dat we berouw zouden krijgen omdat Zijn Geest berouw in ons zou werken. Hij zag van tevoren dat we zouden liefhebben omdat Hij die liefde in ons werkte. Kan iets van het feit dat Hij van tevoren ziet dat Hij ons zulke zaken wil schenken, verklaren dat Hij ons zulke zaken geeft? De zaak is duidelijk: Het feit dat Hij van tevoren ziet wat Hij van plan is, kan er niet de reden van zijn dat Hij het doet. Zijn eigen eeuwige voornemen heeft het genadige onderscheid gemaakt tussen de verlosten en degenen die moedwillig omkomen in de zonde. Laten we Zijn heilige Naam alle eer toebrengen, want Hem komt alle lof toe. Zijn voor-komende genade moet alle eer ontvangen. 

			2. Ten tweede zullen we de tekst gebruiken voor bevindelijk onderwijs. 

			Hier leren we in de eerste plaats dat alle ware gelovigen God lief hebben. ‘Wij hebben Hem lief’ en wij allen hebben Hem lief om één en dezelfde reden: “omdat Hij ons eerst heeft liefgehad”. Alle kinderen van God houden van hun Vader. Ik zeg niet dat ze allen dezelfde liefde voelen of dat ze allen zoveel liefde voelen als ze zouden moeten voelen. Wie van ons doet dat? Ik wil niet beweren dat ze nooit aanleiding geven tot twijfel aan hun liefde. Nee, ik wil erop aandringen dat het goed is wanneer ze zichzelf zouden onderzoeken zoals Christus Petrus beproefde toen Hij zei: “Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief?’” Er is liefde in het hart van elk oprecht kind van God. Dat is even noodzakelijk voor het geestelijk leven als bloed is voor het natuurlijke leven. Wees ervan overtuigd dat er nog nooit iemand in het koninkrijk van God is geboren die liefde heeft tot God. U kunt tekort schieten in sommige deugden (dat zou eigenlijk niet zo moeten zijn), maar de wortel van de zaak kan toch in u zijn. Maar als u de liefde niet had, was u als een klinkend metaal of luidende schel geworden. Al ware het dat u al uw goederen tot onderhoud van de armen uitdeelde en al ware het dat u uw lichaam overgaf, opdat het verbrand zou worden en u had de liefde niet, dan zou het merkteken van Gods schapen niet op u zijn en u zou geen plaats hebben tussen Zijn kinderen. Wees ervan verzekerd dat wie uit God geboren is God ook liefheeft. 

			Let eens goed op welke soort liefde noodzakelijk is voor elke christen. “We hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.” Er is al veel gezegd over onbaatzuchtige liefde tot God. Misschien bestaat er zoiets en het kan bewonderenswaardig zijn, maar hier wordt het niet genoemd. Ik hoop, geliefden, dat we weten wat het is God lief te hebben vanwege Zijn ongeëvenaarde volmaaktheid en goedheid. Hoe meer we Hem kennen, hoe meer we Hem zullen liefhebben om wie Hij is. Maar toch, tenzij we Hem liefhebben omdat Hij ons eerst heeft liefgehad, welke andere vorm van liefde we ook mogen hebben of menen te hebben, het bewijst niet dat we kinderen van God zijn. Dit is de liefde die we moeten bezitten. Die andere vorm van liefde zal, als zij oprecht is, daarna in ons groeien. Dat is echter niet noodzakelijk en we hoeven haar ook niet bovenmatig te verheerlijken. God liefhebben omdat Hij ons eerst heeft liefgehad, is voldoende bewijs van genade voor de ziel. Dankbaarheid wordt vaak afgedaan als een onbeduidende deugd, maar het is werkelijk een bewonderenswaardige gemoedsgesteldheid. Het is een van de meest overtuigende geestelijke beweegredenen. Laat iemand vol bewondering God liefhebben om wie Hij is, maar daarnaast moet deze dankbare liefde van God zijn, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Anders ontbreekt datgene waarvan Johannes zegt dat het in al de heiligen gevonden moet worden. Geliefden, kwel uzelf niet met veronderstelde hogere rangen, maar zorg ervoor dat u Hem liefhebt omdat Hij u eerst heeft liefgehad. Misschien bent u niet in staat die hoogten te bereiken waarin sommigen van uw broeders zijn opgestegen omdat u nog maar een baby bent in de genade. Maar u bent veilig genoeg wanneer uw liefde deze eenvoudige vorm heeft, liefhebbend vanwege de liefde die er voor u is. 

			Binnen deze nederige vorm van liefde, die zo noodzakelijk is, schuilt een genadige vorm van onwaardigheid, die zo nodig is voor een ware christen. We voelen dat we de liefde die God in ons uitstort niet verdienen. Deze nederigheid moeten we hebben. anders missen we een kenmerk van een kind van God. Ook is er in deze nederige vorm van genadige toewijding een duidelijke herkenning van het feit dat de liefde van God genadig wordt uitgestort. Dat is ook noodzakelijk voor een christen. Het wordt voor hem de belangrijkste bron van zijn gehoorzaamheid en liefde. Wanneer iemand zoveel van me houdt als ik verdien, dan voel ik geen erg sterke verplichting. Daardoor voel ik ook niet zo’n grote dankbaarheid. Omdat de liefde van de Heere volledig zuiver genade is en naar ons totaal onwaardige mensen komt, hebben wij Hem lief in wederliefde. Zie eens of er zo’n nederige dankbare liefde voor God in uw hart woont, want dat is buitengewoon belangrijk. 

			Liefde voor God, waar die ook gevonden wordt, is een zeker bewijs van de redding van degene die die liefde bezit. Wanneer u God liefhebt op de manier als beschreven, dan heeft Hij u eerst liefgehad en heeft Hij u nog steeds lief. U heeft geen ander bewijs nodig dan dit om uzelf ervan te verzekeren dat u blijft in de liefde van God, dan dat u Hem liefhebt. Een tijdje geleden vertelde een eerbiedwaardige broeder mij een verhaal over onze beroemde prediker Roben Hall. Hij verrukte vele gelovigen door zijn geweldige welbespraaktheid. Hij was even eenvoudig als groots. Nooit was hij zo gelukkig als wanneer hij met arme gelovigen kon spreken over bevindelijke godsvrucht. Hij was eraan gewend zijn reizen te paard te maken. Eens had hij gepreekt in Clipstone en hij was op weg naar huis toen zware sneeuwval hem belette verder te rijden, in een klein dorpje dat Sibbenoft heette. De goede waard van de kleine dorpsherberg “de Zwarte Zwaan” kwam aan de deur en verzocht de predikant onder zijn dak te schuilen. Hij verzekerde hem dat het hem veel vreugde zou geven hem te verwelkomen. De heer Hall wist dat hij één van de meest oprechte christenen uit de buurt was. Daarom kwam hij van zijn paard af en ging de kleine herberg binnen. De beste man was zeer verheugd dat hij hem een bed, een bankje en een kandelaar kon aanbieden in de profetenkamer (die landelijke herberg bezat zo’n kamer). Nadat de heer Hall wat had gerust bij het vuur zei de herbergier: “Blijft u hier maar de hele nacht meneer en als u er geen bezwaar tegen hebt, roep ik een paar van mijn buren. Wanneer u bereid bent voor ons te preken in mijn gelagkamer zullen ze allemaal graag naar u luisteren.” “Laten we dat maar doen meneer”, zei Hall. En zo gebeurde het. De gelagkamer werd een kathedraal en “de Zwarte Zwaan” werd het teken van de banier van het Evangelie. De boeren kwamen bijeen en de man Gods stortte op wonderlijke wijze zijn hart voor hen uit. Dat zouden ze nooit meer vergeten. De heer Hall horen spreken, dat was een hele gebeurtenis voor iedereen. Nadat ze allen waren vertrokken, ging Hall zitten en hem overviel een aanval van depressie. Daar probeerde hij uit te komen door een gesprek met zijn gastheer aan te knopen. “Och mijnheer”, zei de beroemde predikant, “Ik ga gebukt onder zware lasten en ik vraag me af hoe ik voor God sta. Zegt u mij eens wat u nu een overtuigend bewijs vindt dat iemand een kind van God is.” “Nu, meneer Hall”, zei de eerlijke man, “het spijt me dat u zo beproefd wordt. U twijfelt zelf, maar niemand anders heeft enige twijfel over u. Ik hoop dat God u weer zal verblijden en vertroosten, maar ik ben bang dat ik daartoe niet bij machte ben.” “Dat maakt niet uit vriend, vertel me toch eens wat u het beste bewijs vindt van een kind van God?” “Het lijkt mij meneer,” zei hij, “als iemand God liefheeft dan moet hij wel een van Gods kinderen zijn.” “Als u dat zegt,” zei de machtige predikant,” dan zit het wel goed bij mij.” Na dat teken begon hij God te verheerlijken in zo hoge mate dat zijn toehoorder later zei dat het heerlijk was naar hem te luisteren. Bijna een uur lang ging hij door, met gloedvolle ernst, en verklaarde de liefde van God. “O meneer,” zei de man die het verhaal vertelde, “u had hem eens moeten horen. Hij zei: “Heb God lief, meneer. Ik kan er niets aan doen dat ik Hem liefheb, hoe zou ik anders kunnen?” En toen ging hij verder met het spreken over de Almachtige en Zijn liefde en genade, Gods grootheid verheerlijkend, en Zijn goedheid en heerlijke verlossing en alles wat Hij gedaan heeft voor Zijn volk, totdat hij zei: “Bedankt, hartelijk bedankt mijn vriend. Als de liefde voor Hem een bewijs is dat je een kind van God bent, dan weet ik dat ik het ben, want ik kan niet anders dan Hem liefhebben. Dat heb ik niet aan mezelf te danken. Hij is zo’n beminnenswaardig Wezen en Hij heeft zoveel voor ons gedaan, dat ik nog dwazer zou zijn dan wie dan ook wanneer ik Hem niet zou liefhebben en aanbidden.” Wat nu het hart van die goede en beroemde man opgewekt maakte, kan misschien ook u opgewekter maken. Wanneer u God liefhebt, kan het niet anders zijn dan dat God u liefheeft: ware liefde kan niet op enige andere wijze in uw hart ontstaan. Wees er verzekerd van dat u het voorwerp bent van Zijn eeuwige keuze. 

			Maar o, wanneer u God niet liefhebt, beste luisteraar, denkt u dan eens een ogenblik na over uw staat! Over God horen en Hem niet liefhebben? U moet wel blind zijn! Weet u iets van Zijn aard af en u aanbidt Hem niet? Dan moet uw hart wel net zo zijn als het hart van Nabal, toen het in een steen veranderde. God in Christus zien bloeden aan het kruis voor Zijn vijanden en Hem niet liefhebben! 

			O, u kunt zich aan geen overtreding schuldig maken die zo zwaar is als deze! Hierin is de liefde, wordt deze dan niet erkend? Er wordt wel gezegd dat een mens niet kan voelen dat iemand hem liefheeft zonder dat die vlam op enige wijze overslaat. Maar wat moet ik zeggen van iemand die de liefde van Christus ziet maar haar niet beantwoordt? Het is dwaas, het is duivels. God zij hem genadig. Fluister het volgende gebed, liefdeloos hart, en zeg: “Heere, vergeef me en vernieuw me door de Heilige Geest. Laat mij voortaan in staat zijn te zeggen dat ook ik op mijn bescheiden wijze God liefheb omdat Hij mij eerst heeft liefgehad.” 

			3. Ten derde zullen we de tekst gebruiken als stof voor een praktische aanwijzing. 

			Ik ga er serieus van uit dat er hier mensen zijn die, hoewel ze God nu niet liefhebben, er wel naar verlangen. Nu, beste vriend de tekst vertelt u hoe u God moet liefhebben. U zegt misschien: “O, ik zal God liefhebben wanneer ik mijn karakter verbeterd heb. Als ik me toegelegd heb op de uitwendige godsdienstige plichten.” Krijgt u dan liefde voor God uit uzelf? Is dat dan al aanwezig? “Nee,” zegt u. Hoe wilt u het dan krijgen uit iets dat er niet is? U kunt wel heel vaak naar een lege ijzeren kluis gaan, maar u kunt er geen biljetten van duizend pond uit halen. Zo kunt u heel lang in uw eigen hart blijven kijken maar u kunt er geen liefde voor God uit halen die er niet is. Hoe kan dan een hart God leren liefhebben? De tekst wijst ons op de werkwijze van de Heilige Geest. Hij openbaart de liefde van God aan het hart. Dan beantwoordt het hart die liefde met liefde tot God. Wanneer u vanmorgen bent wakker geworden met een verlangen God lief te hebben, gebruik dan de methode die de tekst aanreikt. Mediteer over de grote liefde van God voor de mens, vooral over het volgende: “Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet ten verderve ga, maar het eeuwige leven hebbe.” Zie het scherp in dat u door het geloof uw ziel aan Christus moet toevertrouwen. Laat het op u inwerken dat het grenzeloze liefde is die u een weg van verlossing biedt waarvoor het enige nodige is dat u niets bent en vertrouwt dat Christus álles is. Zelfs dat geloof geeft Hij u nog als een geschenk van Zijn Geest, zodat het verlossingsplan één en al liefde is. Als u berouw hebt, let dan niet zozeer op uw zonde, alswel op Christus die lijdt voor uw zonde. Als u ernaar verlangt om te geloven, ga dan niet alleen de leer bestuderen, maar concentreer u veel meer op de persoon van Jezus Christus aan het kruis. Als u ernaar verlangt lief te hebben, blijf dan voortdurend, net zolang totdat het uw hart verbreekt, nadenken over de geweldige liefde van Jezus Christus die Zijn leven gaf voor waardeloze vijanden. De liefde van God is de geboorteplaats van heilige liefde. Niet daar in uw harten waar u probeert iets absoluut onmogelijks te doen, namelijk liefde te scheppen in de vleselijke ziel die niet verzoend kan worden met God. Alleen in het hart van Jezus kan liefde worden geboren, dan zal het in u neerdalen. U kunt uw geest zelfs niet dwingen iets algemeens te geloven. Evenmin kunt u ergens gaan zitten en zeggen: “Op die en die manier zal ik liefhebben,” als het gaat over iemand van wie u niets afweet. Geloof en liefde zijn vervolgstappen die voortkomen uit eerdere stappen. “Het geloof is uit het gehoor.” Liefde ontstaat door overpeinzing. Zij vloeit voort uit een bewustwording van de liefde van Christus in de ziel, zoals wijn vloeit uit de trossen in de wijnpers. Gaat u naar het aangename geheim van verzoenende liefde en verblijf er tot in deze kruidentuin uw eigen kleding zoet gaat geuren naar mirre, aloë en cassia. Er is geen enkele manier om uzelf aangenamer te maken dan door de liefelijkheid van Jezus Christus te proeven. De honing van Zijn liefde zal u helemaal maken als een honingraat. Elke vezel van uw bestaan zal zoet druppelen. Broeders, als we willen volharden in de liefde die we hebben ontvangen, moeten we hetzelfde doen. Op dit ogenblik hebt u God lief en verlangt u nog steeds Hem lief te hebben. Wees verstandig en voedt liefde met liefde, dat is het beste voedsel. Dit is de honing die uw zoetheid aangenaam houdt. Dit is het vuur dat uw vlam brandende zal houden. Wanneer we gescheiden zouden worden van de liefde van Christus, dan zou onze liefde uitgaan, zoals een straatlantaarn wanneer de stroom wordt afgesloten. Hij, die ons bezield heeft met het leven van de liefde, moet ons levend houden, anders worden we liefdeloos en levenloos. 

			

			Als soms uw liefde wat verkild is, als u naar herleving verlangt, begin dan niet te twijfelen aan Gods liefde voor u. Dat is niet de manier om liefde te doen herleven, maar om haar te doen verzwakken. Geloof in goddelijke liefde, mijn broeder. Die gaat de koudheid van uw hart te boven. Vertrouw als zondaar op Jezus Christus, als u zich als heilige niet in Hem kunt verblijden, en u zult uw liefde terugkrijgen. U zult de stromende fontein zien zoals die stroomt met een voortdurende stroom. Ik breng er een kruik heen en zet die neer zodat hij volloopt totdat hij overstroomt. Op die manier zouden onze zielen gevuld moeten worden met de liefde van Christus. Als u echter de kruik weg heeft gehaald en hij raakt leeg en u zegt dan bij uzelf: “Jammer, heel jammer, er zit niets meer in! Wat moet ik nu doen? De kruik is leeg.” Wat moet u doen? Dat is nogal logisch, doe zoals u eerst deed. Ga hem onder de vloeiende stroom zetten en dan zal hij weer snel vol zijn. Maar hij zal nooit vol worden wanneer u hem op een droge plaats zet. Twijfel doodt de liefde. Alleen door het geloof kan de liefde gevoed worden met het brood des hemels. Uw tranen zullen de kruik niet vullen. U kunt kreunen, maar van zuchten en kreunen raakt hij niet vol. Alleen de stromende fontein kan die leegte vullen. Geloof dat God u nog steeds liefheeft, hoewel u geen heilige bent. Geloof in de machtige liefde van Christus voor zondaren en vertrouw uzelf aan Hem toe en Zijn liefde zal neerdruppelen tot uw hart weer vol is, tot overstromens toe. Als u het allerhoogste niveau van liefde tot Christus wilt bereiken en u ernaar verlangt om de hoogste zaligheden te genieten of om volkomen toegewijd te zijn of als u streeft naar de zelfverloochening van de apostel of naar een martelaarsroem of als u uzelf zou willen vereenzelvigen met Christus zoals de geesten in de hemel, dan kan geen gereedschap u bewerken tot dit beeld van de liefde. Geen kracht kan u modelleren tot de vorm van Jezus Christus dan alleen de liefde van Jezus Christus die, door de Heilige Geest, in uw zielen wordt uitgestort. Houdt u daaraan vast. Aan die praktische aanwijzing. Blijf in de liefde van God voor u opdat u diepe liefde voor God zult voelen. 

			Nog één ding, als praktische aanwijzing: als U God liefhebt, geloof het dan, zoals God in Zijn liefde geloofd heeft. U kunt dat niet in dezelfde mate doen, maar wel op dezelfde manier. God had de verachten lief en u moet de verachten liefhebben. God had Zijn vijanden lief en u moet uw vijanden liefhebben. God hield van hen metterdaad. Niet alleen liefde met woorden, maar met daden en in waarheid. Hij hield van hen zoveel dat Hij Zichzelf opofferde. Jezus gaf Zichzelf voor ons. U moet ook zelfopofferend liefhebben. Heb God zo lief dat u duizend doden voor Hem zou kunnen sterven. Heb Hem lief totdat u niet meer zorgt voor het vlees, maar alleen leeft voor Zijn glorie. Laat uw hart branden met een vlam die u zal verteren totdat de ijver van Gods huis u zal hebben verteerd. “Wij hebben Hem lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.” Laten we daarom Hem liefhebben zoals Hij ons heeft liefgehad. Laat Zijn liefde onze beweegreden en ons voorbeeld zijn. 

			4. Onze tekst reikt ons een beredeneerde verdediging aan. 

			U zult begrijpen wat ik bedoel wanneer ik eerst opmerk dat onze liefde voor God een verontschuldiging lijkt nodig te hebben. We hoorden eens van een vorst die zijn oog vol liefde liet vallen op een boerenmeisje. Het zou een grof schandaal zijn geweest wanneer zij eerst naar de koning gekeken had als mogelijke echtgenoot. Iedereen zou gedacht hebben dat ze haar verstand verloren had als ze dat gedaan zou hebben. Maar toen de vorst haar bekeek en haar vroeg zijn koningin te zijn, toen veranderde de zaak. Ze kreeg de vrijheid hem lief te hebben vanwege zijn liefde voor haar. Vaak zegt mijn ziel: “O God, ik kan niet anders dan U liefhebben, maar mag ik dat wel doen? Kunt U dit arme hart van mij wel toestaan om liefde tot U op te zenden? Ik ben vervuild, bezoedeld, nietig, leeg en zondig.” Mag ik wel zeggen: “Toch heb ik U lief, o mijn God, almachtig als U bent?” Ja, dat mag, omdat Hij mij eerst heeft liefgehad. Daar is de volmacht om de liefde zo hoog te verheffen. Stel dat iemand aan u zou vragen, net zoals aan die echtgenote: “Wat is uw Liefste meer dan een andere liefste, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw Liefste meer dan een andere liefste, dat gij ons zo bezworen hebt?” Wat is deze liefde die u voor God hebt, deze liefde die u toont aan Zijn mens geworden Zoon? Dan hebben we een overtuigend bewijs tegen hen, hetzelfde als we hadden om onze eigen vrees te laten bedaren. We antwoorden: “We hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.” Als u eerst maar eens zou weten dat Hij u liefheeft, als u zou weten wat Hij voor u gedaan heeft en wat Hij voor ons gedaan heeft, dan zou u Hem ook liefhebben. Dan zou u ons niet vragen waarom, maar u zou zich slechts afvragen waarom u Hem zelf ook niet liefhebt. We zullen in der eeuwigheid geen andere verdediging nodig hebben om God lief te hebben dan dit: “Omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.” 

			Hier ligt ook bewijs voor de liefhebber van het oude orthodoxe geloof. Er wordt gezegd dat de leer van genade leidt tot losbandigheid. Onze tekst is een uitnemende bescherming tegen zo’n aanval. Broeders, we geloven dat God ons heeft liefgehad. Eerst en uit vrije wil. Niet vanwege onze tranen of gebeden, ook niet omdat ons geloof te voorzien was, niet vanwege ook maar iets in ons, maar eerst. Nu, wat betekent dat? Zeggen we daarom: “Als Hij ons heeft liefgehad toen wij nog zondaren waren, laten we in de zonde blijven liggen, opdat de genade des te meerder worde,” zoals heel slecht werd gezegd? God verhoede het. De conclusie die wij trekken is: “Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.” Er zijn mensen die door angst gedreven worden tot een zedelijk leven, maar de christen wordt door de liefde getrokken naar heiligheid. We hebben Hem lief. Niet omdat we bang zijn om in de hel geworpen te worden wanneer we dat niet doen. Die vrees is weggenomen. Wie gerechtvaardigd is door God kan nooit meer worden veroordeeld. Ook niet omdat we bang zijn de hemel te zullen mislopen, want de erfenis is onvervreemdbaar gemaakt voor ons, als mede-erfgenamen van Jezus Christus. Maakt deze gezegende zekerheid ons niet zorgeloos? Nee, maar in de verhouding waarin we de grootheid en grenzeloosheid zien van de liefde van God beantwoorden we Zijn liefde en die liefde is de basis van alle heiligheid en de grondslag van een godvruchtig mens. De leer van de genade wordt wel vaak gelasterd, maar in de harten van wie erin geloven, is het gebleken één van de grootste aansporingen te zijn tot geweldige deugd. Wie verklaart dat het anders is, weet niet wat hij zegt. 

			Ten slotte is hier een edel bewijs om een tegensprekende wereld de mond te snoeren. Ziet u wat een heerlijke tekst we hier hebben? Het is een beschrijving van het christendom. Mensen zeggen dat ze genoeg hebben van de oude waarheid. Men smeekt ons met onze tijd mee te gaan. Hoe zullen we hen antwoorden? Zij willen toch iets beters? De filosofen die deze eeuw verleiden, gaan een betere godsdienst aanbieden dan het christendom! Werkelijk? Dat valt nog te bezien. We zullen echter erg lang moeten wachten voordat hun valse beloften hun vervulling naderen. Laten we liever leunen op wat we werkelijk al hebben. Onze tekst is een cirkel. Hier is liefde die nederdaalt uit de hemel op de mens. Hier is liefde die opstijgt van de mens tot God. En zo is de cirkel rond. De tekst behandelt alleen maar liefde. Wij hebben God lief. Hij heeft ons lief. De tekst lijkt op de minneharp die alleen liefde laat weerklinken. Hier is geen woord van twist, egoïsme, boosheid of jaloezie. Alles is liefde, alleen maar liefde. Nu gebeurt het dat uit deze liefde tussen God en Zijn volk liefde voortvloeit voor de naaste, want: “Wie God liefheeft, heeft ook zijn broeder lief.” De morele kern van het christendom is liefde. De geweldige hoofdleer die we preken wanneer we over Jezus Christus preken, is deze: “God heeft ons liefgehad, wij hebben God lief en nu moeten we elkaar liefhebben.” 

			O alle gij volken, welk Evangelie verlangt u nog meer dan dit? Dit maakt een einde aan uw trommels, uw kanonnen en uw zwaarden. Wanneer de mens God en de naaste liefheeft, welk nut heeft dan alle met bloed bevlekte praalvertoning van oorlog? Dit maakt een einde aan uw slavernij. Want wie noemt er nu zijn broeder slaaf, als hij geleerd heeft het beeld van God in elk mens lief te hebben? Wie wil er nog onderdrukken en overheersen wanneer hij heeft geleerd God lief te hebben en de schepselen die God gemaakt heeft? Zie, het christendom is het Magna Charta van het heelal. Hier is de ware “Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap” die men tevergeefs zocht in de politiek. Hier is het heilige Communisme dat de rechten van geen enkel mens kwaad doet, maar recht doet aan het leed van iedereen en de mens in al zijn noden bijstaat. Hier is werkelijk het grondbeginsel van de gouden eeuw van vrede en vreugde, waarin de leeuw stro zal eten als de os en de zuigeling zal spelen in het hol van de basilisk. Geef het door en laat heel de wereld het weten. Gods liefde komt eerst, daarna komt onze liefde voor Hem en de wereldomvattende liefde die geen enkel mens uitsluit vanwege kleur, klasse of naam, maar allen oproept God en de mens lief te hebben omdat God liefde is. God zegene deze preek in u door Zijn Geest, om Christus’ wil. Amen.

		

	
		
			Gods liefde bewaart

			“Die zijn ziel bij het leven niet kan houden.” (Psalm 22:30) 

			Allereerst moeten we op het verband letten, voordat we toekomen aan de eerste betekenis van de woorden. Er komt een dag waarop de ware God erkend zal worden als God en Heere door heel de mensheid. In het achtentwintigste vers staat: “Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren en alle geslachten der heidenen zullen voor Uw aangezicht aanbidden:’ Op die dag zullen de groten der aarde voor Hem buigen.’ In het vers waaruit onze tekst komt, staat: “Alle vetten op aarde zullen eten en aanbidden.” De welvarenden, die rijk en beroemd zijn geworden, zullen goederen ontvangen uit de handen van de Zaligmaker. Ze zullen zich verblijden en Hem aanbidden als de Gever van hun overvloed. Koningen zullen Hem als hun Koning erkennen en heren zullen Hem als Heere aanvaarden. Niet alleen de rijkdommen van het leven, maar ook de armoede van de dood zullen Hem hulde bewijzen. De mens zal in het stof neerdalen. In zijn zwakheid zal hij opzien naar Hem om kracht en troost. Hij zal het aangenaam vinden Hem tot in de dood te verheerlijken. De mens zal weten dat de sleutels van de dood in Zijn handen zijn. “Allen, die in het stof neerdalen, zullen voor Zijn aangezicht nederbukken.” De hele wereld zal weten dat de levensbelangen in de handen van Jezus Christus zijn. De mensen zullen begrijpen dat Hij is aangesteld als Middelaar, om te heersen over sterfelijke wezens. Want de heerschappij zal op Zijn schouders rusten. Hij zal openen en geen mens zal sluiten. Hij sluit en geen mens zal openen. Want het is Zijn soevereine voorrecht te doden en levend te maken en geen mens kan zijn ziel bij het leven houden. Op deze betekenis ga ik verder in, met het hoopvolle geloof dat deze bedeling niet tot het einde zal duren, zoals wel eens verondersteld wordt, zonder dat Christus de wereld veroverd heeft. “Alle koningen zullen voor Hem neerbuigen, alle heidenen zullen Hem dienen.” Na de schande van het kruis zal eer en glorie komen. “Zij zullen in Hem gezegend worden, alle heidenen zullen Hem welgelukzalig roemen.” De overtuiging groeit in me met de dag, hoe meer ik in de Bijbel lees, dat de ontmoedigende vooruitzichten van sommige verklaarders niet waar zijn, maar dat vóór de hele profetie tot vervulling is gekomen in de geschiedenis, de koninkrijken van deze wereld koninkrijken van onze Heere en Heiland zullen worden. 

			Vervolgens gaan we ons verdiepen in een meer geestelijke betekenis. We geloven dat die evengoed de boodschap van dit bijbel gedeelte is als het vorige. U zult bemerken, wanneer u de psalm zorgvuldig leest, wanneer u bij het laatste gedeelte komt, dat onze Zaligmaker er behagen in lijkt te scheppen als voedsel te worden gebruikt voor de mensenkinderen die gered zijn. In het zevenentwintigste vers zegt hij: “De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden.” Hier wordt gedacht aan de armen onder de mensen voor wie Hij altijd een bron van overvloedige troost is geweest: hen is het Evangelie verkondigd. Duizenden van hen vonden in Hem voedsel voor hun ziel dat hen heeft verzadigd. Hun mond werd vervuld met lof en hun harten werden voorgoed levend gemaakt. De armen uit de straten en stegen vieren feest tot verzadiging aan Zijn Koninklijke tafel. Ja, de blinden, de kreupelen, de lammen en zelfs de bedelaars van de straat zijn onder Zijn gasten. Christus is de armen en nooddruftigen gedachtig, Hij verlost hun ziel van bedrog en geweld. Hun bloed is kostbaar in Zijn ogen. Vooral de armen van geest voedt Jezus. Over hen heeft Hij de eerste zaligspreking van de bergrede uitgesproken. Van hen zegt Hij: “Hunner is het koninkrijk der hemelen.” Wat een vreugde genieten arme, ellendige geesten in Jezus wanneer Zijn vlees werkelijk hun voedsel wordt en Zijn bloed werkelijk hun drinken. 

			Dit is echter nog niet al het voedsel in Christus. In vers dertig lezen we er weer over. Niet alleen de armen worden gevoed met het Brood des hemels, ook de rijken, de groten en de sterken leven van Hem: “Alle vetten op aarde zullen eten en aanbidden.” Er is geen andere weg ten leven voor hen, want: “Niemand kan zijn ziel bij het leven houden.” Ook de heiligen, die gegroeid zijn in genade moeten als ze hun honger gestild hebben en vet en welvarend zijn in de hoven van Gods huis, nog steeds eten van datzelfde hemelse voedsel. De vetten hebben Jezus evenzeer nodig als de mageren, de sterken evenzeer als de zwakken. Want niemand kan zonder Hem: “Niemand kan zijn ziel bij het leven houden.” Zo komen rijken en armen elkaar tegen en Jezus is het voedsel voor hen allen. De legen en de vollen trekken samen op naar de volheid van de Verlosser en ontvangen genade op genade. 

			Tussen de mensen die voelen dat ze Jezus nodig hebben, zijn ook treurende personen, die erop rekenen dat ze zullen vergaan. Ze durven zichzelf niet te rekenen tot de zachtmoedigen die zullen eten en verzadigd worden. Nog veel minder zien ze zichzelf als de vetten der aarde die zullen eten en aanbidden. Ze kunnen niet naar het feest optrekken omdat ze zichzelf volslagen onwaardig vinden. Ze durven niet te geloven dat ze geestelijk levend voor God zijn. Ze rekenen zichzelf onder degenen die ondergaan in de poel des verderfs. Ze dragen de doodstraf in zichzelf en worden beheerst door de angst. Hun gevoel van zonde en persoonlijke onwaardigheid is zo opmerkelijk en zo pijnlijk, dat ze bang zijn de rechten op te eisen van de levenden in Sion. Ze vrezen dat hun geloof aan het verdwijnen is, hun liefde ten einde loopt, hun hoop is vergaan en hun vreugde totaal voorbij is. Ze vergelijken zichzelf met de rokende vlaswiek en vinden zichzelf nog weerzinwekkender dan de walgelijke stank van de rokende vlaswiek. Tot zulken komt het woord dat vooraf gaat aan mijn tekst: “Allen die in het stof nederdalen, zullen Hem aanbidden.” Christus zal zelfs door hen aanbeden worden. Hun laatste ogenblikken zullen tot juichen worden door Zijn aanwezigheid. Wanneer door neerslachtigheid van de geest, door de aanvallen van satan en door de onmogelijkheid om het werk van de Geest in hun ziel te zien, ze zo diep zullen worden gebracht tot ze in het stof neergebogen zijn, dan zullen ze omhoog getrokken worden uit hun ellende en zich gaan verheugen in hun Heere en Heiland. Die zal tot hen zeggen: “Schudt het stof van u, kom overeind en ga zitten. Maak de banden rond uw nek los, o gevangen dochter van Sion.” Als zielen zo diep gezonken zijn, dan beginnen ze te leren dat niemand zijn ziel in leven kan houden. Een arme gebroken geest weet dat, want hij vreest dat het leven binnenin zijn ziel de laatste adem aan het uitblazen is. Hij is bang dat zijn geloof en liefde en al zijn zegeningen als beenderen bij een geopend graf zullen worden verstrooid. Dan leert hij dat niemand van ons zijn ziel bij het leven kan behouden, maar dat we allen voortdurend voedsel uit de Hemel nodig hebben en zegeningen van de Heere om onze ziel te behouden. Ik veronderstel dat wij dit allemaal ook geloven zonder dat we het op zo’n harde leerschool geleerd hebben. Ons leven ligt niet in onszelf, maar in onze God. Zonder Hem kunnen we geestelijk niet bestaan, nog geen ogenblik. We kunnen onze eigen ziel niet in leven houden zonder genade. Dat is het onderwerp van onze overdenking vanmorgen. Laat de Heilige Geest dat ten goede werken in ons! 

			I. Het eerste punt van overweging waaruit de rest voortvloeit is dit: het zieleleven moet door God onderhouden worden. 

			Wij zijn absoluut afhankelijk van God voor het bewaren van ons geestelijk leven. We weten allemaal dat niemand van ons zijn eigen ziel levend kan maken. U hebt uzelf wel vernietigd, maar u kunt uzelf niet weer levend maken. Geestelijk leven zal altijd een geschenk van God zijn. Het moet van buiten komen, het kan niet van binnenuit ontstaan. Tussen de ribben van de dood wordt nooit leven geboren. Hoe zou dat ooit mogelijk zijn? Zal uit een oceaan vuur ontstaan of zal het donker het licht scheppen? U kunt naar het knekelhuis gaan zo vaak u wilt, maar als de trompet van de opstanding daar niet klinkt, zullen de dorre beenderen in ontbinding blijven. De zondaar is “dood in misdaden en zonden.” Hij zal nooit het juiste verlangen naar God hebben, er klopt geen hartslag van geestelijk leven totdat Jezus Christus, Die “de Opstanding en het Leven” is hem tot leven zal wekken. Nu is het belangrijk voor ons er op te letten dat we afhankelijk zijn van de Heere Jezus en de kracht van Zijn Geest om levend te blijven. Net zoals we van Hem afhankelijk waren toen we geboren werden: “Niemand kan zijn ziel in leven houden.” Weet u nog hoe u in het begin voor alles afhankelijk was van Christus? Diezelfde volkomen afhankelijkheid moet u elke dag van uw leven hebben, want dat is nodig. U weet dat u vroeger naakt was, arm, leeg, ellendig en dood zonder Christus. Wanneer u zich zou kunnen losmaken van de zonde zou uw toestand geen haar beter zijn. Als u al genade, heiligheid en liefde heeft, dan heeft u dat volkomen aan Hem te danken. Voortdurend moet Zijn genade in u doorgaan. Als de verbinding tussen u en Christus op de een of andere wijze verstoord zou raken, dan zou u geestelijk ophouden te leven. Dat is de waarheid die we willen verkondigen. 

			Hierbij willen we opmerken dat dit niet in tegenspraak is met de onsterfelijke natuur van het geestelijk leven. Toen wij opnieuw geboren werden, werd ons een nieuwe en hogere natuur gegeven die “de geest” heet. Dat is een onsterfelijke “vrucht” van de Geest van God. Het is een “onvergankelijk zaad dat blijft en voor eeuwig leeft.” Wanneer dat aan de ziel wordt geschonken, nemen wij deel aan de goddelijke natuur en bewaart het ons, zodat de duivel ons niet zo kan raken dat hij ons vernietigt. Dit feit klopt met de bewering dat we onze ziel niet in leven kunnen houden. Wij leven alleen omdat God ons levend houdt. De nieuwgeboren natuur is veilig omdat de Heere hem beschermt. De dodelijke invloeden van de wereld kan hij overleven omdat de Heere hem blijft bezielen. Onze nieuwe natuur is verenigd met de persoon van Christus en wij leven omdat Hij leeft. We worden niet in leven gehouden door een onafhankelijke kracht, maar door de voortdurende vernieuwing van de Heere. 

			Dit geldt voor ieder levend mens. “Niemand kan zijn ziel in leven houden,” nee niemand. Jullie jonge mensen denken misschien dat oudere christenen beter zijn dan jullie. Dat hun ervaring hen bewaart. Maar ook zij kunnen hun ziel net zomin in leven houden als jullie. U die beproefd en verzocht wordt, kijkt soms jaloers naar de mensen die een stil en gerust leven leiden, alsof hun geestelijk leven zichzelf zou onderhouden. Nee, zij kunnen hun ziel net zo min in leven houden als u. U kent uw eigen zorgen, maar niet die van anderen. Wees er zeker van dat iedereen deze problemen heeft en dat er niemand is die zijn ziel in leven kan houden. 

			Deze waarheid geldt altijd, geen ogenblik kunnen wij onszelf in leven houden. Terwijl wij hier in dit huis van gebed zitten, kunt u zich verbeelden dat u vast en zeker uzelf kunt bewaren, maar dat is niet zo. In uw hart kunt u de ergste zonden begaan terwijl u hier zit en u kunt de Heilige Geest bedroeven, en jarenlang in duisternis leven, terwijl u in de kerk bent tussen het volk van God. U bent niet in staat uw ziel te behouden in uw gelukkigste en heiligste ogenblikken. Opstaand van uw knieën kunt u gaan vloeken. Als het aan uzelf ligt, gaat u van de avondmaalstafel naar de stoel der spotters. Zelden bevind ik me in zo’n groot gevaar als wanneer ik in nauwe gemeenschap met God ben geweest. Na de diepste toewijding ben je nauwelijks opgewassen tegen de ruwe verleidingen van deze slechte wereld. Wanneer we zouden afdalen, zoals Mozes van de berg, en de zonden openlijk tegemoet zouden treden, dan zijn we maar al te zeer geneigd om verbolgen te raken en de tafels met de geboden te breken in onze felle toorn. De plotselinge omschakeling van de hoogste en heiligste bezinning naar de onbenulligheden en kwellingen van aardse dingen, kan een zware beproeving zijn. 

			Als onze vreugden geestelijk zijn en we ervan vervuld zijn, dan zijn we maar al te snel niet meer op onze hoede. De satan neemt zijn kansen waar. Nooit zijn we veilig als God ons niet bewaart. Stel dat we u zouden kunnen meenemen, mijn broeders, en u zetten in de gemeenschap der heiligen en u eeuwig sabbat laten houden, van elke maaltijd een sacrament zouden maken en alles wat u zou zeggen of doen rechtstreeks Gods Naam zou moeten verhogen, ja zelfs dan en daar zou u uw ziel niet in leven kunnen houden. Adam, die volmaakt geschapen was, kon zichzelf niet bewaren in het paradijs. Hoe kunnen dan onvolmaakte Adamskinderen zo hoogmoedig zijn dat ze op hun eigen standvastigheid vertrouwen? Onder de engelen waren er die niet in hun eerste staat konden blijven. Hoe zou de mens dan ooit staande kunnen blijven als hij niet ondersteund wordt? 

			Waarom is dat? Hoe weten we dat onze tekst waar is? Wij verzamelen bewijzen van beelden uit de natuur. Wij denken niet dat wij ons lichaam in leven kunnen houden. We hebben goddelijke bewaring nodig, anders zouden we al snel ten prooi vallen aan ziekte en dood. We zijn niet onafhankelijk in dit sterfelijk bestaan, geen van ons. Nog geen vijf minuten kunnen we zelfstandig leven. Neem de lucht maar eens weg, dan blijft er toch niemand meer in leven. De longen hebben een hoeveelheid lucht nodig en als ze die niet voldoende krijgen, blaast de mens al snel de laatste adem uit. Onthoud ons voedsel en drinken gedurende een week en kijk dan maar eens of we ons natuurlijke lichaam in leven kunnen houden. Als het winter is en we hebben geen verwarming, overleven we dat al gauw niet. Nu, als u het lichamelijke leven al niet zelf kunt onderhouden, hoeveel te minder het hogere en geestelijke leven. Dat heeft ook voedsel nodig, het moet onderhouden worden door de Geest. De Schrift geeft ons het voorbeeld van een lichaamsdeel dat afsterft als het afgesneden is van belangrijke organen. Een tak droogt uit als hij afgerukt is van de stam. Die lamp daar, die brandt goed, maar om te blijven branden, is hij afhankelijk van een nieuwe voorraad olie. Een schip in volle vaart krijgt kracht door de voortdurende wind, maar de zeilen hangen slap als de storm gaat liggen. De rivier is tot de oevers vol, maar als er geen regen meer uit de wolken zou vallen, zou zij al snel droogvallen. Alle dingen zijn van andere dingen afhankelijk en alles is afhankelijk van de Allerhoogste. Niets kan zichzelf onderhouden. Behalve God bestaat er noodzakelijkerwijs geen wezen. Zelfs onsterfelijke zielen zijn er alleen omdat Hij hen verzegeld heeft en verklaard heeft dat ze het eeuwige leven zullen beërven of als gevolg van de zonde voor eeuwig om zullen komen. Daarom weten we zeker dat niemand zijn ziel in leven kan houden. 

			We hoeven echter niet op een logische redenering te vertrouwen, we kunnen de zaak onderzoeken. Kan één van de gelovigen onder ons één van zijn zegeningen in stand houden? U bent misschien iemand die lijdt en tot nu toe heeft u de kracht gekregen om geduldig te zijn. Veronderstel dat de Heere Jezus Zijn tegenwoordigheid van u zou terugtrekken en uw pijn zou terugkeren, waar zou uw geduld zijn? Veronderstel dat u een harde werker bent. Net als Simson bent u zeer sterk en u heeft grote dingen gedaan voor de Heere. Als de Heere zich eens zou terugtrekken en u zou moeten proberen Zijn werk alleen te doen, dan zou u al snel ontdekken dat u net zo zwak bent als anderen en uiteindelijk zal het u niet gelukken. Neem nu eens heilige vreugde als voorbeeld. Heeft u zich verheugd in de Heere toen u vanmorgen wakker werd? Het is heerlijk wakker te worden en de vogels te horen zingen in uw hart, maar u kunt die vreugde niet vasthouden, zelfs geen uur, wat u ook doet. “Uit U vloeien alle fonteinen des levens, mijn God” en als ik mij verblijd en verheug, moet U mij voortdurend zalven met vreugdeolie. Denkt u nooit ‘s morgens: “Ik voel me zo kalm en vredig, zo berustend in Uw goddelijke wil, ik denk dat ik deze vreedzame geest wel de hele dag zal kunnen bewaren!” Misschien heeft u dat gedaan en dan heeft u God erom geprezen. Maar wanneer u in verwarring bent geraakt, dan zult u steeds weer hebben ervaren dat de wil in u is, maar dat u het goede wat u wilt, niet doet. Welnu, als we voor iedere vrucht van de Geest afhankelijk zijn van de Heere, hoeveel te meer zal dat gelden voor het ware leven waaruit elk van deze vruchten voortkomt? 

			

			Deze waarheid wordt evenzeer duidelijk door onze hulpeloosheid bij elke daad van het goddelijke leven. Beste vrienden, heeft u al eens geprobeerd hoe het is om geestelijk leven te laten zien zonder goddelijke kracht? Wat een saaie, levenloze zaak wordt dat! Het gebed zonder de Geest van God is een dood ding. Het is napraten als een papagaai, niets meer, saai en geestdodend. Hoe aangenaam is het om te bidden als de Geest ons gevoel geeft, olie, toegang met vrijmoedigheid, pleitende kracht, geloof, hoop en volle gemeenschap. Zonder de aanwezigheid van de Geest van God in ons gebed krijgen onze zwakheden de overhand in ons en onze smeekbede verliest alle overwicht. Misschien heeft u zich ooit voorgenomen God te prijzen. Vervolgens kwam u in de gemeente waar de prachtigste psalmen werden aangeheven. Kon u toen God prijzen voordat de Heilige Geest als een goddelijke wind tegen de bloemen van uw ziel blies zodat ze gingen ruiken? U weet best dat u dat niet kon. U gebruikte de heilige woorden van de zangers van Israël, maar de Hosanna’s bleven in uw keel steken en uw vroomheid hield op te bestaan. Ik weet wat een vreselijk werk het is, te moeten preken als je de hulp van de Heilige Geest niet ervaart! 

			Het is alsof je water in bodemloze emmers giet. Alsof je hongerige zielen moet voeden uit lege manden. Een goede preek die door God gezegend wordt, kan iemand niet uit zichzelf preken. Dan zou je net zo goed kunnen proberen om de trompet van de aartsengel te laten schallen. Wij hebben U, o gezegende Geest, nodig. Zonder U kunnen wij niets o God, schenk ons Uw kracht, anders zal alles wat wij doen maar een automatisme zijn, niet de aanvaardbare daad van een levend, geestelijk mens. 

			Bent u er nooit achter gekomen, geliefde vrienden, dat u uw eigen ziel niet in leven kunt houden met uw flaters en mislukkingen, terwijl u vastbesloten was om wijs en verstandig te zijn? Was u wel eens zo arrogant dat u zei: “Nu zal ik nooit meer in de verleiding vallen, want een ezel stoot zich in ‘t gemeen niet twee keer aan dezelfde steen.” En vervolgens deed u precies diezelfde zonde. Zei u ook wel eens: “Ik begrijp dat best. Ik hoef niet te wachten op Gods leiding in zo’n eenvoudige zaak. Ik ben tot in de finesses op de hoogte. Ik kan die zaak best zelf behartigen!” Toen deed u net zo dwaas als de Israëlieten deden in de geschiedenis van de Gibeonieten, toen ze misleid werden door oude schoenen, lompen en beschimmelde broden en ze vroegen de Heere niet om raad. Laat ik u zeggen dat onze kracht, als we die al hebben, onze grootste zwakheid is, en onze ingebeelde wijsheid is onze werkelijke dwaasheid. Als we zwak zijn, dan zijn we machtig. Wanneer we volkomen afhankelijk zijn van God, durven we niet op ons zelf te vertrouwen. Dan pas zijn we wijs en veilig. Ga dan, jongeman, zelfs als je een vurig christen bent, ga dan zonder je ochtendgebed zaken doen. Je zult zien wat er gebeurt. Waag het eens in je gezin, mijn zuster, zonder dat je God om leiding hebt gevraagd en zie dan maar eens hoe je het klaarspeelt. Ga met grote vastberadenheid dat je niet te schande gemaakt zult worden door dezelfde zwakheid van een paar dagen geleden. Vertrouw op de kracht van uw eigen wil en dezelfde trouw aan uw eigen doel en dan zult u tot uw schaamte wel snel ontdekken hoe groot uw zwakheid is . Nee, probeer deze dingen maar niet, luister liever naar het Woord, dat u zegt: “Niemand kan zijn ziel in het leven houden!” 

			Nu dan, mocht er iemand zijn die denkt dat hij zijn ziel wel in leven kan houden, dan wil ik hem eens vragen naar de vijanden te kijken die hem omringen. Een schaap tussen wolven is nog veilig vergeleken met een christen tussen goddelozen. De wereld belaagt ons, de duivel valt ons aan, achter elke struik loert een vijand. Een vonkje midden in de oceaan heeft het nog makkelijker, een worm is zelfs nog beter verdedigd. Als de vijanden van buitenaf niet genoeg zijn om ons te laten beseffen in welk gevaar wij zijn, kijk dan naar de vijanden in ons. Er is genoeg in uw ziel, al bent u nog zo’n heilige, om u te vernielen in een uur. Dankzij de genade van God kunt u bewaard worden en kunnen uw wellusten in bedwang gehouden worden en wordt voorkomen dat u in uw eigenwijsheid opstandige neigingen laat gelden. O, wat een kruitkamer is zelfs het beste menselijke hart. Dat we nog niet opgeblazen zijn, is alleen omdat de Voorzienigheid de vonken uit de buurt heeft gehouden, niet omdat er te weinig buskruit was. God behoede ons, want als Hij ons loslaat, hebben we geen duivel nodig voor onze ondergang, dan zal blijken dat we zelf duivels zijn. We hebben geen verleiders nodig, behalve het vreselijke verlangen naar het kwade dat nu zo listig verborgen is in onze boezem. 

			

			Zeker, geliefde broeders, we kunnen er beslist van uitgaan dat “niemand zijn ziel in leven kan houden” wanneer we eraan denken dat er in het Evangelie maatregelen zijn genomen om onze ziel in leven te houden. De Heilige Geest is gegeven om ons voortdurend opnieuw levend te maken en ons te bewaren. Jezus Christus Zelf leeft opdat wij zullen leven. Wat zou het nut zijn van al die heerlijke voorzieningen en de bijzondere zekerheid van het genadeverbond voor de bewaring van het geestelijk leven als dat geestelijk leven zichzelf zou kunnen bewaren? Waarom verklaart de Heere: “Ik de Heere zal het bestendigen,” als het zichzelf in stand zou kunnen houden? De graanschuren van Egypte, zo vol met koren, herinneren ons aan de hongersnood in het land Kanaän. Wat we nodig hebben zijn de schatten die Jezus Christus in bewaring heeft. Gods voorraden zijn nooit overbodig, maar zijn bedoeld om te voorzien in de werkelijke behoeften. Laten we maar erkennen dat niemand van ons zijn ziel in leven kan houden. 

			2. Ten tweede brengt dit me bij de opmerking dat deze waarheid Christus alle eer geeft. 

			“Niemand kan zijn ziel in leven houden.” Zwakke gelovigen zijn geneigd op de mens te vertrouwen. Hier hebben ze een duidelijke waarschuwing tegen zulke dwaasheid. Hoe kunt u vertrouwen op iemand die zijn eigen ziel niet in leven kan houden? Moet ik dan mijn naaste te voet vallen en hem vragen mijn belijdenis aan te horen en me te vergeven als ik weet dat hij niet eens zijn eigen ziel in leven kan houden? Moet ik naar hem opzien en hem “vader in God” noemen en verwachten dat hij zijn hand op me legt, terwijl ik weet dat hij zwak is en net zo zondig als ik? Hij kan zijn eigen ziel niet in leven houden, wat kan hij dan voor mij doen! Wat heeft hij mij te bieden als hij voor Gods aangezicht leeft en dagelijks afhankelijk is van de liefdadigheid van de Allerhoogste? Verwacht geen olie van de wijze maagden, want ze hebben niet genoeg voor zichzelf en voor u. Welke naam een mens zichzelf ook durft te geven, of het nu priester is, vader of paus, zie niet op hem, maar zie op Jezus, in Wie alle volheid is. 

			De glorie die voortvloeit uit het feit dat we dagelijks afhankelijk zijn van Christus wordt duidelijk zichtbaar als Hij ons dagelijks brood wordt. Zijn vlees is werkelijk voedsel en Zijn bloed is werkelijk drinken. Daarmee moeten we ons voortdurend voeden, anders sterven we! We moeten niet één keer eten, maar ons leven lang. Daarom moeten we steeds weer naar Jezus gaan en in Hem voedsel vinden zolang we leven. Geliefden, we gaven onze Heere eerst de eer toen Hij ons redde. Daarna waren we dagelijks van Hem afhankelijk en we gaan Hem elke dag prijzen en zullen Hem elke dag steeds meer gaan prijzen, omdat we steeds meer merken hoeveel schuld we bij Hem hebben. Hij is ons dagelijks brood waarmee we ons voortdurend voeden en het levende water waarvan we voortdurend drinken. Hij is het Licht dat ons eeuwig beschijnt. Feitelijk is Hij dagelijks alles voor ons. Zo kunnen we Hem niet vergeten. Zoals Hij ons eerst redde, zo bewaart Hij ons nog. Wij loven Hem zoals we van den beginne gedaan hebben. 

			Daar komt nog bij dat ons leven onderhouden wordt door Hem doordat wij verenigd met Hem blijven. Hierdoor volharden we in liefde voor Hem. Eendracht is de bron van gemeenschap en liefde. Een vrouw is gelukkig getrouwd door de liefdevolle gemeenschap met haar man. Als de verloofde getrouwd is met haar geliefde, dan betekent de trouwdag niet het einde. Het omdoen van de ring is het begin, niet het eind. Als wij in Jezus geloven, zijn we gered. Maar dan moeten we niet het ijdele gevoel krijgen dat het allemaal voor elkaar is. Nee, het is slechts het begin. Het leven in afhankelijkheid, het leven in geloof, het leven in gehoorzaamheid, het leven in liefde, het leven in de huwelijksverbintenis is begonnen en het zal eeuwig duren. Dat is de reden van onze liefde, eer en aanbidding voor onze Heere Jezus, omdat wij pas leven als we één zijn met Hem. 

			We moeten ook niet vergeten dat ons leven dagelijks gedragen wordt door alles wat de levende Verlosser nog steeds voor ons doet, en doordat we de vruchten van Zijn dood ontvangen en door onze geestelijke gemeenschap met Hem. Hij leefde ooit om voor ons te bemiddelen en daarom is Hij in staat om al het mogelijke te doen om te redden wie door Hem tot God kom! Het leven van de ten hemel gevaren Verlosser is nauw verbonden met ons leven. “Omdat Ik leef, zult gij ook leven.” Hierdoor krijgt Christus alle eer, want zo beseffen we dat we een levende Zaligmaker hebben. Dat we Hem liefhebben als een levend, ademend en handelend persoon. Het is jammer als iemand alleen maar aan een dode Redder denkt of aan een Zaligmaker als baby, gedragen in de armen van de maagd, zoals de kerk van Rome doet. Voor ons is het een grote vreugde om een levende Christus te hebben. Zolang Hij leeft kunnen wij niet sterven. Zolang Hij pleit, kunnen we niet veroordeeld worden. Zo moeten we wel aan Hem denken als een levende Zaligmaker en Hem alle eer toebrengen. 

			Maar o, mijn broeders, hoe groot moet de volheid van Christus wel zijn als alle genade van de heiligen uit Hem komt! Niet alleen alles wat ze hebben gekregen, maar alles wat ze nog dagelijks zullen krijgen van Hem. Uit Zijn volheid hebben we ontvangen alle verdiensten, alles wat te prijzen is, alles wat hemels is, alles wat goddelijk is, ja genade op genade. Wat een macht moet dat zijn die een galerij van geloofshelden beschermt, bewaart tegen verleiding en hen vasthoudt in talloze verzoekingen. Wat een geduld moet dat zijn om te waken over de broze kinderen van God in al hun zwakheden en omzwervingen, in al hun lijden en in al hun gebreken. Zijn genade is zo groot dat al hun zonden bedekt worden. Zijn sterkte ondersteunt hen in al hun beproevingen. Wat een bron moet dat zijn als de beken die naar ieder van ons stromen zo diep zijn dat wij ze niet kunnen peilen en zo breed dat wij ze niet kunnen meten! Toch ontvangen miljoenen er net zoveel uit als wij en er blijft een volheid in Christus, omdat de Vader er behagen in heeft dat in Hem alle volheid is. Geen heilige kan een ogenblik zonder Hem leven, want: “Niemand kan zijn ziel bij het leven houden.” De kreetjes van een baby, in de genade, en het geschreeuw van sterke mannen die vast voedsel nodig hebben, komen allemaal voort uit het leven en de kracht die Hij geeft. Tussen de poorten van de hel en de hemel  leven en uit Zijn kracht putten zij kracht. Hij is in hen en werkt in hen het verlangen om Zijn wil te doen. Gezegend zij de Naam van de Heere Jezus, die zo Zijn volk onderhoudt. Is dit geen toonbeeld van de buitengewone rijkdom van Zijn genade? 

			3. In de derde plaats wijst dit onderwerp ons op de wijze weg voor onszelf. “Niemand kan zijn ziel bij het leven houden.” Mijn geliefde broeders en zusters, wat voor mensen zouden wij dan moeten zijn? 

			

			Ik zou even ernstig uw aandacht willen vestigen op dit onderwerp. Laat niemand van ons terugkijken op een bepaalde dag en zeggen: “Bij die gelegenheid werd ik wedergeboren en bekeerd en dat is genoeg.” Ik ben bang dat er mensen zijn die in een zeer kwalijke toestand raken, omdat ze zeggen: “Als ik kan bewijzen dat ik op die en die dag bekeerd ben dan is dat voldoende.” Dat is volslagen onrechtvaardig geklets. Bekering betekent de goede weg inslaan. Het vervolg is die weg te bewandelen. Het dagelijks volgen van die weg is net zo noodzakelijk als het eerste op weg gaan, wanneer je het eindpunt waarnaar je verlangt, wilt bereiken. De eerste klap uitdelen, betekent niet het einde van de strijd. Wie overwint, wordt de eerkroon beloofd. De start van een wedstrijd stelt niets voor. Veel mensen zijn begonnen en zijn later weer uitgevallen. Volhouden tot je de eindstreep bereikt, dat is van het allergrootste belang. Voor de redding van de mens is volharding even noodzakelijk als bekering. Onthoudt dat u niet alleen genade nodig hebt bij het begin, maar dat u voortdurend genade nodig hebt om in Christus Jezus te zijn. 

			Vol ijver moeten we alle middelen gebruiken die de Heere geeft om ons leven te onderhouden. Iemand zegt toch ook niet: “Op die en die dag werd ik geboren, dat is genoeg voor mij.” Nee, die beste man heeft elke dag voedsel nodig om in leven te blijven. Nadat hij tot leven is gewekt, is zijn volgende zorg om in leven te blijven. Daarom moet hij zijn voedsel niet verwaarlozen en ook andere dingen niet nalaten die noodzakelijk zijn om te leven. Dus, geliefde vrienden, u moet werken voor het “vlees” dat eeuwig blijft, u moet gevoed worden met “hemels brood.” Dagelijks moet u de Schrift bestuderen. Hopelijk verwaarloost u dat niet. Zonder veel persoonlijk gebed kan uw leven niet gezond zijn. Verwaarloos de onderlinge bijeenkomsten niet. Wees gretig om het Woord te horen en ijver ernaar het te begrijpen en ernaar te leven. Woon de bijeenkomsten van gelovige kinderen van God bij, als ze samenkomen voor gebed en lofprijzing. Dat zijn gezonde middelen om het geestelijk leven te voeden. Wanneer je die verwaarloost, moet je niet verwachten dat de genade in u sterk zal zijn. U moet zich zelfs afvragen of er dan wel enig leven is. Bedenk dat zelfs eten en drinken iemand niet in leven zou houden zonder de kracht van God. Velen sterven terwijl er helemaal geen gebrek is aan lucht of voedsel. Daarom moet u verder kijken dan de uitwendige middelen. God Zelf moet uw ziel bewaren. Laat uw gebed dagelijks zijn: “O Zaligmaker, door Wie ik tot leven ben gekomen, laat mij dagelijks op U zien, zodat ik voortdurend leven krijg door Uw wonden en leef omdat Gij leeft.” 

			Neem dit mee naar huis en leef ernaar. Blijf, beste vrienden, ook ver uit de buurt van alles wat de neiging heeft het leven in u te vernietigen. Een verstandig mens neemt niet bewust gif in. Als hij het wist zou hij niet eens de beker aanraken waar het inzat. Wij moeten opletten voor “namaak” in ons voedsel, met mogelijk kwalijke gevolgen voor leven en gezondheid. Onze scheikundigen hebben het druk met het analyseren van vloeistoffen om te zien of er niet onverhoopt iets dodelijks in ons drinkwater zit. Broeders, laten we net zo voorzichtig zijn als het om onze ziel gaat. Houdt uw scheikundigen aan het werk en laat hen de levensbelangrijke zaken analyseren. Laat geweten en verstand hun laboratorium uitrusten zodat ze alle zaken bewijzen kunnen. Onderzoek de preek van een welsprekende predikant om te voorkomen dat u nieuwe leer en doortrapte leugens indrinkt, want hij kan het u allemaal heel aanlokkelijk voorstellen. Onderzoek elk boek dat u leest. Voorkom dat u besmet wordt met dwalingen, omdat u belangstelling hebt voor de stijl en de slimheid en de vlotte schrijfstijl van een auteur. Onderzoek ook met wie u omgaat. Onderzoek alles grondig om te voorkomen dat u geestelijk zelfmoord zou plegen of roekeloos uw leven verkwist. Vraag boven alles de Heere, de Onderhouder van de mens, om u onder de schaduw van Zijn vleugels te houden. Dan hoeft u niet bang te zijn voor de schaduw die in de donkerheid wandelt, want Zijn waarheid is dan uw schild en rondas geworden en u bent veilig. 

			Ga zorgvuldig met uw leven om. Zie van dag tot dag op Jezus voor alle dingen. Wordt niet zo zelfvoldaan zodat u zegt: “Nu ben ik rijk en ik bezit vele goederen.” De rijke man in de gelijkenis zegt: “Mens, neem er je gemak van, je hebt vele goederen weggelegd voor vele jaren!” Een kind van God dat die man nadoet, is net zo’n dwaas als die rijke man. Ik ken mensen die heel erg in vervoering raken over geestelijke zaken. Het gevecht is voor hen haast voorbij, verleiding heeft geen kracht, ze zijn de situatie meester, hun toestand is uiterst verheven. Nu, ballonvaren is bijzonder aangenaam als je ervan houdt, maar ik vind het het veiligst om op de grond te blijven. Ik ben bang dat geestelijk ballonvaren velen schade heeft berokkend en hun hoofd op hol heeft gejaagd. Hun hoogmoed is leugen. Om u eerlijk de waarheid te zeggen, mijn vriend, u bent niets beter dan andere mensen, al denkt u dat wel. Er is een punt waarop het u volgens mij zeker mislukt en dat is nederigheid. Wanneer we u horen verklaren wat een fijne kerel u bent, dan verdenken we u ervan met amdermans veren te pronken, u bent niet wat u lijkt. Een pauw is een prachtige vogel, vindt u niet? Maar zijn stem brengt u en mij niet in vervoering. Zo kunnen er mensen zijn met mooie veren, misschien zelfs een beetje te mooi. Terwijl zij lopen te pronken, weten wij echter dat ze een zwak punt hebben. We bidden dat het geen oneer voor de zaak van Christus zal veroorzaken. Het komt ons niet toe om te jagen op de gebreken van onze medechristenen, maar pochen leidt ertoe dat we de pocher gaan onderzoeken. De praktische les die we hieruit kunnen leren, is te geloven dat er iets met ons mis is zo gauw we zelf trots worden. Als we voor de spiegel staan en we vinden onszelf geweldig, dan wordt het hoog tijd om naar de grote Heelmeester te gaan en Hem te smeken om een medicijn tegen onze ijdelheid. ‘Meneer Pauw, u bent beslist heel mooi, maar u moest uzelf eens horen!’ Gelovige, u heeft sterke punten, maar ook zwakke plekken: wees nederig, daardoor wordt u wijs. Broeder, wanneer u een duim boven de grond zit is dat net iets te hoog. Als u iets heeft, heeft u dit van Christus; als u vijf minuten kunt leven op een oude ervaring, als u denkt dat u kunt leven op de genade van gisteren, dan vergist u zich. U kunt heel slim manna apart zetten en het tevreden opbergen in uw kast. Ga er morgenochtend heen, in plaats van samen met uw broeders vers manna te rapen dat rondom u zal vallen. Ga maar naar die kast waar u gisteren het manna wegzette. Zo gauw u de deur opent, doet u hem weer dicht. En waarom deed u die deur zo snel weer dicht? Nu, we hoeven niet eens in de kast te kijken, de stank zegt genoeg. Het is precies zo gebeurd als Mozes voorspeld had. Er zitten wormen in en het stinkt zoals hij gezegd had. Bedek het zo snel als u kunt. Graaf een diep gat en gooi alles erin en begraaf het. Dat is het enige wat u kunt doen met zulke viezigheid. Dag aan dag moet u naar Christus gaan en u zult zoet manna krijgen. Zo gauw u echter gaat leven op huidige of vroegere verworvenheden, zullen er wormen uit komen en het gaat vast en zeker stinken. Probeer het maar niet, want: “Niemand kan zijn ziel bij het leven houden.” 

			

			4. Tenslotte wijst dit onderwerp op een nuttige weg voor iedereen die hier aanwezig is en een kind van God is. 

			Ik denk dat het voornaamste doel van het leven van een christen is om God te dienen. Dat kan hij doen door gericht te zijn op de bekering van zondaren. Het is geweldig als je, door God gezegend, zondaren laat omkeren van hun dwaalwegen. Luister echter, broeders, er valt net zoveel goed te doen door worstelende heiligen te helpen. Een oude Romein zei dat hij het net zo’n eer vond om een Romeinse stad te bewaken als om de vijanden van zijn land te verslaan en hij had gelijk. Voor God is het waardevol als je een middel bent tot bekering van zondaren, maar net zo waardevol als je helpt bekeerden in leven te houden. Het steunen van gelovigen is even hard nodig voor arbeiders in Gods koninkrijk als het binnenhalen van ongelovigen. Denkt u daar maar eens over na. Als iemand bijna verdrinkt, zal er een man in het water springen om hem eruit te halen. Daar krijgt hij een beloning voor en dat verdient hij. Iemand die een ziel van de dood redt door ernstige bediening van het Evangelie mag blij zijn en God ervoor danken. Maar als iemand verhongert en bijna sterft en u geeft hem brood of als hij in de problemen zou zijn geraakt zonder uw hulp, dan heeft u net zo’ n goed werk gedaan als het redden van het leven van die andere vriend, die u uit de kaken van de dood hebt gered. U moet nooit klein denken over het werk van het leiden van een onwetend christen, die struikelblokken opruimt voor de verbijsterde gelovige. Die troost biedt aan de besluitelozen en de zwakken steunt. Dit noodzakelijke werk moet worden gedaan, maar ook het redden van zielen moet doorgaan. Misschien zullen sommigen van u nooit gebruikt worden voor het bekeren van velen. Probeer dan voor zoveel mogelijk mensen tot troost te zijn. Om een instrument te zijn in de handen van de Heilige Geest of om het leven te verzorgen dat God gegeven heeft. Dat is zeer verdienstelijk en aangenaam voor God. Ik wil erop aandringen bij de leden van deze kerk om zorg voor elkaar te dragen. Wees herders voor elkaar. Zorg heel goed voor de vele jonge mensen die bij ons gekomen zijn. Wanneer u iemand weer tot zonde ziet vervallen, probeer dan op een vriendelijke, zachtmoedige manier hem weer terug te brengen. Kent u iemand die wanhopig is? Doe dan uw best om hem te steunen. Ziet u tekortkomingen bij iemand? Wees niet te haastig om hem terecht te wijzen, maar werk en God zal u helpen hem een betere weg te leren. Zoals de Heere u vaak bewaart door de hulp van anderen, probeer zo in Gods handen een middel te zijn om uw broeders te behoeden voor afdwalingen, voor het zinken in wanhoop of voor het vervallen in de zonde. Ik stel het u voor als een goed en gezegend werk om te doen. Wilt u proberen het te volbrengen? 

			Nu zegt u vast ‘ja.’ Ik denk dat elke christen hier dat zegt. Dan ga ik tot U spreken over de inzameling, broeders. Vandaag is het Ziekenhuiszondag en wij moeten naar ons vermogen bijdragen. Ziet u enig verband lussen dit onderwerp en de collecte? Ik denk van wel. Hier zijn die arme zieken, die zullen sterven als er niet goed voor hen gezorgd wordt, als er geen medicijnen en kundige artsen voor hen zijn. Ik Weet dat u snel bereid bent om voor zieken te zorgen. Waar ik naar toe wil, heeft te maken met  die bereidheid. Nu dan, wie voor een zieke ziel wil zorgen, wil ook vast en zeker voor een ziek lichaam zorgen. Hopelijk bent u niet hetzelfde als de priester in een verhaal. Er kwam een bedelaar die hem smeekte om hem een rijksdaalder te geven. “In geen geval”, zei de eerwaarde vader. “Waarom zou ik u een rijksdaalder geven?” “Geeft u me dan een gulden, heilige vader?” Nee, hij wou geen gulden geven, zelfs geen stuiver. “Heilige vader, zou u me dan uit liefdadigheid een cent willen geven?” Nee, dat wilde hij absoluut niet. Tenslotte zei de bedelaar: “Zou u dan misschien zo goed willen zijn me uw zegen te geven?” “O ja, mijn zoon, die krijgt u meteen. Knielt u maar neer om die te ontvangen.” Maar de man knielde niet om de zegen te ontvangen, want hij redeneerde dat als die zegen een cent waard was geweest, de heilige vader die niet zou hebben gegeven. Dus ging hij weg. De mens is zo praktisch ingesteld dat men van oordeel is dat gelovige christenen die niet zorgen voor lichamelijke noden, vast ook niet erg serieus zijn in hun ijver voor de ziel van de mens. Als iemand geestelijk brood geeft in de vorm van een folder, maar hij geeft geen stukje brood voor het lichaam, moet je dat dan op prijs stellen? Laat praktische hulp voor de armen samen gaan met de geestelijke hulp die u biedt. Wanneer u wilt helpen de ziel van uw broeder levend te houden in geestelijke zin, wees dan niet traag om dat op heel gewone manier te doen. U krijgt zo de gelegenheid om uw oprechtheid te laten blijken en uw liefdadigheid te tonen, want de collectezakken gaan zo langs. 

			

			Amen.

		

	
		
			

			Het kennen van Gods liefde

			“Maak Uw weldadigheden wonderbaar.” (Psalm 17:7) 

			Vrij vertaald uit de King James: “Toon Uw wonderbare goedertierenheid.” 

			Het volk van God wist waar troost en steun te vinden was in tijden van moeite. Ze waren onderwezen door God. Ze hakten geen gebroken waterbakken die geen water kunnen bevatten voor zichzelf, maar ze wendden zich naar de eeuwig vloeiende fontein. Ze gingen naar de bron, God zelf. Daar wierpen ze zich neer en lesten ze hun dorst. Toen David deze psalm schreef, was hij duidelijk in zeer grote nood. Daarom zegt hij: “Ik roep U aan, omdat Gij mij verhoort; O God, neig Uw oor tot mij, hoor mijn rede.” Gelovigen putten troost uit Gods gewone en buitengewone bemoeienis met hen. Zij beschouwen Gods weldadigheden als iets gewoons en als iets buitengewoons. Ik hoorde eens over een goede zuster het volgende. Een vriend vertelde haar over een zeer genadig werk van God en vroeg haar: “Is het niet wonderbaarlijk?’” Zij antwoordde: “Nee, dat is het niet. Het is precies zoals Hij is.’” Met alle respect, er zit veel waars in wat zij duidelijk wilde maken, toch denk ik dat het zelfs nog wonderbaarlijker is, dat is “precies zoals Hij is”. Het wonder van de buitengewone liefde is dat God het tot iets gewoons wilde maken dat Hij ons Zijn wonderbare weldadigheden wilde geven. Hij geeft die zo vaak dat het een dagelijkse zegening wordt en toch blijft het wonderbaar. Wonderen van mensen wekken niet zolang verwondering meer nadat je ze een paar keer gezien hebt. Er is denk ik geen gebouw, hoe kostbaar de materialen ook zijn en hoe zeldzaam de architectuur ook is, waarvan je vroeger of later niet het gevoel hebt dat je er voldoende van gezien hebt. Maar Gods wonderwerken vervelen nooit. Als je naar de Mont Blanc staart of je zou het universum kunnen zien, dan raak je niet uitgekeken op al die wonderen. En iedereen weet dat de oceaan er elke keer weer anders uitziet. Wie er vlakbij woont en er ieder uur van de dag op uitkijkt, ziet er nog steeds de wonderen van God in. 

			

			Het feit dat God ons elke dag zegent, geeft ons troost. De gewone wegen van God bekoren ons. In het vers voor onze tekst staat: “Ik roep U aan, omdat Gij mij verhoort, o God.” Ik weet dat Gij dat doen zult, want de zegening waar ik U om wil vragen, is iets wat ik gewoonlijk van U ontvang. Ik weet dat Gij mij zult verhoren, want dat hebt U in het verleden ook gedaan. Het is Uw gewoonte om naar mijn smeking te luisteren en mijn verzoeken in te willigen. Hopelijk kunnen wij net als David redeneren. Maar tegelijkertijd putten Gods kinderen troost uit de buitengewone aard van de zegeningen waarmee Hij hen overlaadt. Ze doen een beroep op Hem om Zijn wonderbare weldadigheden te laten zien, om hen zowel de wonderlijke kant als de gewone kant te laten zien. Om Zijn wonderen van genade te aanschouwen, Zijn overvloedige liefde, Zijn bijzonder grote goedheid. Ik kan haast geen woorden vinden om weer te geven wat de apostel Paulus noemt: “De rijkdom van Zijn genade, die Hij ons in overvloed heeft gegeven in Zijn wijs beleid.” “De overvloedige rijkdom van Zijn genade en Zijn goedheid voor ons door Christus Jezus.” 

			Bij deze gelegenheid wil ik eens nadenken over de bijzondere kant van Gods weldadigheden. Daarbij gebruik ik onze tekst al een gebed en zeg ik tegen de Heere in de taal van David: “Maak Uw weldadigheden wonderbaar.” Soms raakt een mens in omstandigheden waarin hij voelt dat hij vast en zeker zal omkomen als God niet iets heel bijzonders doet. Dan is hij in het stadium gekomen waarin alles voor hem voorbij is wanneer er geen buitengewone genade aan hem betoond wordt. Welnu, zo’n broeder kan denken dat God hem die buitengewone genade niet zal geven. Hij kan zich zorgen maken bij het idee dat er iets wonderlijks nodig is. Vanwege dat ongeloof ga ik me nu tot u wenden. 

			I. Mijn eerste opmerking is dat alle weldadigheden van God wonderbaar zijn. 

			Het kleinste beetje genade van God is al een wonder. Het is een verbazingwekkend wonder dat God ons zondige ras niet vernietigt. U en ik worden nog gespaard en we mogen leven, al was het alleen maar een bestaan in de ergste armoede of in pijn en ziekte. We worden nog gespaard na alles wat we zijn geweest, na alles wat we hebben gedaan. Is het niet wonderbaarlijk? De verklaring van het wonder wordt gegeven in het boek Maleachi: “Ik ben de Heere, Ik verander niet; daarom wordt u, zonen van Jacob, niet verteerd.” Als God net zo opvliegend zou zijn als de mens, dan zou Hij korte metten met ons allen hebben gemaakt. Maar Hij is genadig en lankmoedig en daarom heeft Hij geduld met ons. Het kleinste beetje genade dat we ooit van Hem ontvangen, is iets wonderlijks. Wanneer we erover nadenken wat er allemaal bedoeld wordt bij het gezegende woord weldadigheden, namelijk een mengeling van allerlei soorten van zoetheid en volmaakte geuren, dan zullen we ontdekken dat het werkelijk iets wonderbaarlijks is. 

			Ten eerste is het wonderbaarlijk vanwege Zijn ouderdom. Denkt u zich eens in hoe geweldig het is dat God al goedertierenheid voor de mens voelde voordat de aarde er was. Er was toen al een verbond der verkiezing, een raad van verlossing en een plan voor verzoening. God had oneindig liefdevolle gedachten voor zo’n “vreemd wezen” als de mens. “Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt?” Lees deze woorden maar met tranen in uw ogen: “Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.” Wanneer u weet dat dit gedeelte op u slaat, dan kunt u toch niet anders dan zeggen dat het wonderbaarlijke weldadigheden zijn. Gods Geest is vol gedachten over dingen die oneindig veel groter zijn dan het lot van één van ons of van ons allemaal samen. Toch behaagde het Hem om van eeuwigheid in liefde aan ons te denken en onze namen in Zijn handpalmen te graveren en in Zijn hart. 

			Voortdurend zijn we in Zijn gedachten, want Zijn “vreugde was bij de mensenkinderen.” Dat het al zo oud is, maakt het werkelijk wonderbaarlijk weldadig. 

			Vervolgens moet u letten op de onderscheidende aard van Gods goedertierenheid. Voor de armste, de meest ongeletterde, de duisterste figuur en vaak ook de schuldigste van ons ras, is Gods goedertierenheid. Paulus schreef hierover: “Gij zijt niet vele wijzen naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen; en het onedele der wereld, en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is, te niet zou maken; opdat geen vlees zou roemen voor Hem.” Gods verkiezing is wonderbaarlijk. Ik zou geen woord kunnen bedenken dat beter van toepassing is op Zijn goedertierenheid voor Zijn uitverkorenen dan wat in de tekst staat: “Uw wonderbaarlijke weldadigheden.” Dus, geliefden, denk aan de oudheid van Gods weldadigheden en aan de onderscheidende aard, dan zult u vast en zeker vervuld worden met verwonderde aanbidding. 

			Hierna staan we stil bij de zelfopofferende aard van Zijn weldadigheden. Toen God Zijn volk had uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, wilde Hij toen Zichzelf niet geven? Nee, niets is minder waar! Hij wilde ons niet alleen deze wereld geven, Zijn voorzienigheid, alle zegeningen en de nieuwe wereld met al haar glorie. Naast dat alles wilde Hij Zijn eigen Zoon geven om voor ons te sterven. Terecht schreef de apostel Johannes: “Hierin is de liefde, niet dat wij God liefhebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn eigen Zoon gezonden heeft om onze zonden te verzoenen.” Christus stierf niet voor ons toen wij rechtvaardig waren. God had ons lief toen wij nog zondaren waren, toen stierf Christus voor ons. Toen wij nog krachteloos waren stierf Christus voor de goddelozen. Jesaja had het geheimenis al lang geleden verklaard: “Het behaagde de Heere Hem te verbrijzelen. Hij heeft Hem krank gemaakt.” U houdt van uw kinderen. Het is vaak nog erger om een kind te verliezen, dan om te sterven. Kunt u zich een beetje indenken hoe groot de liefde van de Vader moet zijn geweest, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, zodat u zou leven door Hem?! Blijf eens wat langer stilstaan bij deze geweldige waarheid, beste vrienden, en vraag de Heilige Geest u te leiden zodat u de hoogte, de diepte, de lengte en de breedte ervan beseft, want mij schieten woorden tekort om over het wonder te spreken. 

			Verder zullen we nadenken over de wonderbaarlijke trouw van Zijn goedertierenheid. Het is niet zo’n wonder dat je van iemand gaat houden. Maar dat liefde, hoewel veracht en onbeantwoord, toch stand houdt, dat is buitengewoon. De zoete liefde van Christus had al lang door jaloersheid en verontwaardiging verzuurd kunnen zijn. Hij had ons lief, broeders en zusters, toen wij Hem nog niet kenden, maar toch die Onbekende haatten. We konden zelfs nog niet vaag beseffen dat Hij ons liefhad en misschien dreven we er de spot mee of negeerden we het. Toch bleef Hij ons liefhebben tot er reactie van ons kwam. En wat hebben wij daarna gedaan? Bent u er tevreden over hoe u geweest bent voor de Geliefde? Voelt u voldoening over uw gedrag tegenover de Bruidegom van uw ziel? Vast en zeker niet. En toch, ondanks uw lauwheid, uw afvalligheid, uw onteren van Zijn Naam, uw ongeloof, uw trots en uw liefde voor anderen, ondanks dat heeft Hij u nog steeds lief. Zelfs wanneer u niet Zijn gemeenschap geniet, is Hij niet ver van u. Zijn woord is nog steeds: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.” Hij heeft lief en Hij blijft liefhebben. Zijn liefde kan niet worden geblust door veel water en niet verdrinken in de vloed. Het is werkelijk een wonderbaarlijke goedertierenheid. Kunt u een beter bijvoeglijk naamwoord bedenken? Ik niet. Toch ben ik me ervan bewust dat het nog niet volledig de wondere aard van deze eindeloze liefde kan uitdrukken. Die liefde accepteert onze afwijzing niet, maar blijft ja zeggen. “Ja, Ik wil u de Mijne maken in gerechtigheid, in oordeel, in goedertierenheid en genade. Ik wil u zelfs de Mijne maken in getrouwheid, en gij zult de Heere kennen.” O, wat een wonderlijke, ongeëvenaarde, niet te bevatten en oneindige liefde! De taal van mensen is niet toereikend om haar te beschrijven. Laten we ons in stilte verwonderen over wat we niet kunnen bevatten. 

			In Gods goedertierenheid valt veel te bewonderen in vreemde vindingrijkheid. Ik kan wel eindeloos over dit onderwerp doorpraten en het ene woord tot het andere voegen. Het is een onuitputtelijk thema. Maar het is bijzonder hoe God met ons omgaat met zo’n heilige tedere vindingrijkheid. Het lijkt wel of Hij altijd het goede voor ons op het oog heeft, terwijl wij van onze kant altijd Zijn liefde op de één of andere manier schijnen te beproeven. Ontdekken we een bepaalde nood, dan ontvangen we een nieuwe hoeveelheid genade. Breekt er een nieuwe zonde uit, dan wordt die gereinigd in het alverzoenend bloed van Jezus. Wij raken opnieuw in moeilijkheden, om hulp te ontvangen om niet. Hoe verder ik op weg kom naar de hemel, des te meer bewonder ik de weg en verwonder ik me over het doel waar die weg naar toe leidt. “O, wat een wereld vol wonderen!”, zei John Bunyan. “Ik kan niet anders zeggen.” Er wordt tegenwoordig gezegd dat de wereld versleten is en dat er geen plezier is in het leven, niets nieuws wat enige vreugde verschaft. Ach, ze praten over de aantrekkingskracht van een roman of de kunst van een toneelschrijver en ik weet niet wat al meer. Ze moeten zo nodig de wereld rondreizen om opgewonden te raken. Veel mensen vandaag de dag zijn als de keizer Tiberius, die grote sommen geld bood aan iedereen die een nieuw vermaak kon bedenken. Helaas betekende dat maar al te vaak een nieuwe verdorvenheid of een nieuwe manier om die verdorvenheid uit te voeren. Maar thuisblijven met Christus biedt veel meer wonderen dan rondzwerven in het buitenland met de meest verstandige mensen ter wereld. Er valt veel meer te bewonderen in een centimeter van de weg naar de hemel, dan in duizend kilometer van de gewone weg van ongelovigen. Ze noemen hun vreugden ‘leven’ en zeggen dat ze het leven moeten zien. De apostel Johannes vertelt ons: “Wie de Zoon heeft, heeft het leven.” En wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet, dat wil zeggen die is dood. De dood heeft verschillende vormen en verrotting. Er zijn allerlei knekelhuizen, allerlei soorten van bederf. Ongetwijfeld is er een wetenschap die je op een begraafplaats kunt bestuderen. Misschien noemen ze dat zelfs leven. Maar o, als ze maar eens een keer naar Christus aan het kruis zouden kijken, dan zouden ze leren dat ze tot dan toe blind zijn geweest. Kenden ze Zijn goedertierenheid maar, dan zouden ze zich erin verheugen in de ziekenkamer, in de lange zware nachtwake, als ze niet kunnen slapen. Ze zouden die goedertierenheid herkennen in de pijlen van de dood die een vrouw, een kind of een broer treffen. Ze zouden het zien in de tafel vol voedsel voor de hongerigen, in de kleren die uitgereikt worden tegen de kou en in iedere algemene zegening van de voorzienigheid. Maar ze zouden het ook zien in alle wanhoop, in elk gebrek, in elk kruis en in elk ander verlies. Door ernaar te kijken, zouden ze blijven zeggen: “Het werkt alles ten goede, wanneer het aan mij had gelegen had alles er veel slechter voorgestaan. Het is een wonder. Het is wonderbare goedertierenheid.” Wanneer we bij de hemel komen, denk ik dat we vol verwondering terug zullen zien op de weg waarlangs God ons heeft geleid. Ik moet dit gedeelte van mijn onderwerp nu laten rusten en nogmaals wil ik er bij u op aandringen om na te denken over de waarheid waarvan ik gesproken heb, dat Gods goedertierenheid voor Zijn volk wonderbaarlijk is. 

			2. Ten tweede moeten we ernaar verlangen die goedertierenheid te zien. 

			

			De psalmdichter zegt: “Maak Uw weldadigheden wonderbaar.” Wij moeten God vragen om ze aan ons te laten zien. Dat moet, denk ik, op vier manieren. 

			Ten eerste, laat me met mijn verstand zien, zodat ik kan aanbidden. Help me, o gezegende Geest, om te zien en te begrijpen wat de goedertierenheid van God voor mijn ziel betekent! Ik weet dat er over mensen geschreven wordt dat ze de goedertierenheid van de Heere zullen verstaan. Laat mij toch één van die waarlijk wijzen zijn. O Heere, maak me wijs om het doel en het plan van Uw voorzienigheid te zien en ook die voorzienigheid zelf! Maak me verstandig zodat ik bemerk hoe Gij Uw genade hebt toebereid om mijn verdorvenheid te bestrijden. Gij past Uw ondersteuning aan aan de gladheid van de weg en aan de zwakheid van mijn voeten. Vaak schijnt er een lichtstraal op een bepaalde gebeurtenis in mijn leven die ik anders niet zou kunnen bevatten. Laat het licht blijven schijnen tot ik begin in te zien waarom Gij dat deed. “Toon mij Uw wonderbaarlijke goedertierenheid.” Ik ben ervan overtuigd, beste vrienden, dat de levenslessen veel te vaak verwaarloosd worden. Maar waar u ook bent, Johannes, Maria of Thomas, in het leven van elk kind van God is voldoende om u vol verwondering en aanbidding te maken over de goedertierenheden van de Heere. U moet alleen voldoende verlicht zijn om er de hand van God in te zien en te begrijpen welke bedoeling God ermee had. Soms gebruikt Hij vreemde middelen om een gezegend resultaat te bereiken. Met Zijn scherpe bijl hakt Hij onze allermooiste bomen om. Hij zal onze tuinen verwoesten zoals een wervelwind of een tornado en onze velden worden een woestenij. Dat alles zal Hij doen om ons te verdrijven uit de stad van verderf en ons op de pelgrimsreis te sturen naar de hemelstad, waar de bijl nooit kan komen en de bladeren nooit zullen verkleuren. In Zijn verborgen weg met ons lijkt het vaak of de Heere ons eerst achteruit duwt voordat we vooruitgaan. Soms overstelpt Hij ons met verdriet om ons daarna onder te dompelen in zegeningen. Dat zijn Zijn wonderlijke wegen. Wanneer we dat maar begrepen dan zouden we vol bewondering en aanbidding zijn. 

			De volgende betekenis die ik aan dit gebed zou willen geven, is: 

			

			Heere, laat Uw goedertierenheid zien in mijn hart, zodat ik U ervoor kan danken. Heere, ik weet dat Gij goed voor me geweest zijt, maar ik smeek U mij met mijn hart te laten beseffen hoe goed Gij zijt geweest, door me te laten zien hoe onwaardig ik geweest ben voor Uw goedheid. Het kan heel zinnig zijn om te gaan zitten en de goedertierenheid van God steeds weer te overdenken vol berouw over uw eigen tekortkomingen. Wanneer u dat doet, zult u uiteindelijk in tranen uitbarsten en roepen: “Waarom bent U mij zo genadig?” Ik ken, geliefde broeders in Christus, een geestelijke die Curme heet. Hij splitst dat in twee lettergrepen: cur me. Dan betekent het: waarom ik? Waarom betoont u mij zoveel goedheid Heere? En dat is een vraag die ik ook graag wil stellen: “Waarom ik, Heere?” Kan deze goedheid en die en die, allemaal wel voor mij bedoeld zijn? Dergelijke overpeinzingen doen me meer dan ooit beseffen hoe wonderbaarlijk Gods goedertierenheid voor mij is. Mijn hart wordt vervuld met aanbidding, dankbaarheid en dankzegging. 

			Verder zouden we de Heere moeten smeken om Zijn goedertierenheid wonderbaar te maken in ons geloof, zodat we opnieuw op Hem zouden vertrouwen. Wanneer Hij door het oog van het geloof laat zien dat Hij wonderbare goedertierenheid voor ons heeft, zullen we des te meer bereid zijn op Hem te vertrouwen in alle moeilijkheden waarin we nog kunnen worden gebracht. Gelooft U dat, mijn beste vrienden? Broeders in Christus, gelooft u dat God u liefheeft? U weet hoe heerlijk het is als u zeker weet dat uw kind van u houdt. Misschien hoort het wel gewoon zo vanwege de vele verplichtingen aan u, maar toch is het aangenaam als zijn warme wang die van u raakt en hij zegt: “ Vader, ik houd van u.” Maar o, het is nog veel heerlijker als God zegt: “Ik heb u lief.” Lees het Hooglied van Salomo maar eens en wees niet bang u de boodschap toe te eigenen van dat heerlijke en ongeëvenaarde Hooglied. Hoor er de stem van Jezus in, Die tot u zegt: “Gij hebt Mij het hart genomen, Mijn zuster, o bruid! Gij hebt Mij het hart genomen, met één van uw ogen, met een keten van uw nek.” Zulke woorden kunnen wel tot de zinnen sprekend zijn voor degen die daar gevoelig voor zijn, maar ze zijn werkelijk heel geestelijk bedoeld. Wat een zegen hebben zulke woorden die van de Christus Gods tot ons komen. We kunnen soms nauwelijks onze uitbundige blijdschap verbergen wanneer onze God zo tot ons spreekt. Ik kan me geen mooiere vakantie indenken dan een uur alleen met Jezus te zijn, los van alle aardse zorgen, aan niets anders te denken dan aan de liefde van God voor mij. O, werd het maar in al zijn volheid in dit arme hart van mij uitgestort! O goddelijke liefde, wat kan ooit Uw onuitsprekelijke zoetheid evenaren? Het is werkelijk wonderbaarlijke goedertierenheid. Nogmaals vraag ik u: Gelooft u dit? Weet u het zeker? Bid God dat Hij het duidelijk en helder in uw geloof laat zien, zodat u er absoluut zeker van zult zijn en er op kunt steunen wanneer u het nodig heeft. 

			Een andere betekenis van de tekst kan zijn: toon mij nu Uw goedertierenheid in mijn ervaring, zodat ik in U rust mag vinden. Laat mij nu, op dit ogenblik, o mijn God, iets ervaren van Uw goedertierenheid in mijn ziel. Dat, hoe mijn toestand ook mag zijn, ik er zo van vervuld zal zijn dat ik niets anders zal doen dan in eerbiedige stilte voor U zitten, U aanbiddende, ziende op de gloedvolle pracht van Uw liefde! Ik weet niets meer te zeggen over dit gedeelte van mijn onderwerp. Vult u zelf de ontbrekende stukken in de preek maar verder in. Over dit onderwerp kun je nooit helemaal volledig zijn, al zou je het willen. 

			3. Ten derde, beste vrienden, wil ik opmerken dat het ons verlangen zou moeten zijn om deze wonderbare goedertierenheid van God aan ons geopenbaard te zien in haar wonderbaarlijkheid. 

			Ik zal u straks uitleggen wat ik bedoel. Eerst willen we er eens naar kijken als verzoening van grote zonden. In deze bijeenkomst is er zeker iemand bij wie zijn zonden zeer zwaar op zijn geweten drukken. Er komen niet zoveel van zulke mensen naar doordeweekse avonddiensten, maar God zij dank zijn ze hier wel. Uw zonde is groot, beste vriend. Dat kan ik zonder te overdrijven zeggen, want uw eigen besef van zijn omvang overtreft alle beschrijvingen die ik ervan zou kunnen geven. U voelt dat het een wonder zou zijn als God u zou vergeven. Als Hij in een ogenblik uw schuld weg zou nemen en u met volledige vergeving naar huis zou sturen, wat zou dat een wonder zijn. Ja, dat zou het zeker! Toch verzoek ik u dit gebed te bidden: ‘Heere, maak Uw weldadigheden in mij wonderbaar.” God doet voortdurend wonderen. Verheerlijk Zijn Naam door te geloven dat Hij ook dit wonder van genade in u kan werken. Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult gered worden, meteen gered worden. Vertrouw Hem nu en hoe wonderbaarlijk het ook voor u zal zijn, ik heb u toch laten zien dat Gods liefde één en al wonder is. Het buitengewone is gewoon bij God. Het wondere is iets alledaags bij Hem. Bid erom dat deze wonderbaarlijke goedertierenheid zichtbaar wordt in u en dan zult u het omvangen. Iemand zei: “Als God mij ooit redt, dan raak ik daar niet over uitgepraat.” Datzelfde mag u ook zeggen en daaruit volgt dat, omdat u veel vergeving hebt ontvangen, u veel zult liefhebben. Wie van een grote zonde bevrijd is, vertelt dat rond op de aarde en in de hemel. Als u zou kunnen zou u het zelfs in de hel willen vertellen. 

			Gods liefde kan dus grote zonde vergeven. Verder kan die liefde redden uit ernstige problemen. Misschien spreek ik nu tot een kind van God dat zeer verslagen is. Dit zijn hele zware tijden en we ontmoeten voortdurend gelovige mensen die een oprecht verlangen hebben om de zaken eerlijk aan de mensen voor te stellen, maar dat niet gemakkelijk vinden om te doen. Er zijn zeer welwillende mensen, die in de knel zitten en geen flauw idee hebben hoe ze er weer uit moeten komen. Welnu, als u ooit uit uw problemen geholpen bent, dan is dat een wonderbare goedertierenheid voor u, of niet soms? Ga dan tot God met het gebed: “Maak mij Uw weldadigheden wonderbaar.” En Hij zal het doen. Hij zal u uithelpen en doorhelpen. Misschien niet zoals u dat graag zou willen, maar Hij zal u uithelpen op de beste manier. “ Vertrouw op de Heere en doe het goede; en gij zult wonen in het land en waarlijk gevoed worden. Verheug u in de Heere en Hij zal u de begeerte van uw hart geven. Wentel uw weg op de Heere, vertrouw op Hem en Hij zal het maken.” Verwacht altijd het onverwachte in de omgang met God. Zie op God en u zult dingen zien die u nog nooit eerder hebt gezien. Precies die dingen die voor ongelovigen volslagen onmogelijk lijken, kunnen gebeuren als je te maken hebt met Hem, Wiens arm oppermachtig is, Wiens hart trouwe waarheid is. God verlene u genade, beste vriend, om zo het gebed van onze tekst te gebruiken als een middel om uw ziel uit grote nood te redden! Er is nog een manier om de tekst te gebruiken. Ik denk dat u, net als ik, zo zult kunnen bidden: “Heere, toon mij Uw wonderbaarlijke goedertierenheid en geef mij grote vreugde en intense verrukking.” Soms ben ik jaloers op die mensen die geen hoogte of diepte kennen, maar altijd op hetzelfde niveau zitten. Dat moet wel een heel aangename ervaring zijn. Maar toch, als ik in de wolken ben, dan ga ik veel hoger dan ik ooit beschrijven kan en ben ik niet jaloers op de mensen die de gebaande wegen gaan. Wat een diepe inzinkingen hadden enkelen van ons! We gingen helemaal bergafwaarts en de aarde leek ons voorgoed in te sluiten. Maar na slechts een sprankje van Gods eeuwigdurende liefde waren we hoog verheven, waar de bliksem flitst en we rustten in de stormen vol vertrouwen aan Gods rechterhand. Ik denk, nee, ik ben ervan overtuigd dat we mogen bidden om zo’n ervaring. Zou de preker van het Woord niet de volheid van goddelijke liefde willen kennen? Zou de leraar van de jeugd niet verlangen alles te leren wat maar mogelijk is over Gods oneindige liefde? Hoewel deze liefde alle kennis te boven gaat, zou elke christen toch moeten wensen zoveel mogelijk te weten over die grote liefde van God? Laten we dan bidden: “Maak Uw weldadigheden wonderbaar.” Het is waar wat gezegd werd: “Gij kunt niet Gods aangezicht zien en leven.” Maar ik ben geneigd om te zeggen: “Laat me dan Gods aangezicht zien en sterven!” Toen God zijn ziel vervulde met een besef van Zijn wonderbare liefde, zei John Welsh: “Stop Heere, stop! Ik ben maar een aarden vat en Gij zult me nog breken.” Als ik in zijn plaats was geweest en ik zou niet meer hebben kunnen bevatten, dan zou ik gezegd hebben: “Ga door, Heere, breek dit arme aarden vat maar in stukken, maar laat hoe dan ook Uw liefde in mij openbaar worden.” O, ik zou wel willen sterven aan die aangename pijn van God teveel te kennen, teveel onuitsprekelijke verrukking van de gemeenschap met Hem! Laten we maar heel stoutmoedig zijn, geliefden, en bidden: “Maak Uw weldadigheden wonderbaar.” 

			Dit gebed mogen we voor ons zelf ook gebruiken tot ons eigen heil. Wilt u goed doen, beste broeder of zuster? Bid dan tot God: “Toon Uw wonderbare goedertierenheid, o Heere! Gebruik zelfs zo’ n zwak schepsel als ik ben. Laat hemel, aarde en hel zien dat U zielen kunt redden door onwetende mensen, door bewogen apostelen en door geleerde artsen. Heere, laat mij in mijn kerk Uw goedertierenheid zien. Maak hem vol met mensen en breng er velen tot Christus. Heere, toon Uw goedertierenheid in mijn klas. Al is er nog nooit een klas van de zondagschool geweest waarin alle kinderen werden gered, laat dat dan in de mijne wel gebeuren. Maak het wonderbaar!” Een geliefde broeder, die voorging in het gebed in de samenkomst voor deze dienst, bleef smeken of God me opnieuw wilde zegenen. Dat vond ik een fijn gebed. Het leek net alsof die vriend tegen de Heere wilde zeggen: “Doe opnieuw wat U in de afgelopen jaren steeds hebt gedaan.” Het was een wonder om te zien hoe de mensen toestroomden om het Woord te horen. “Heere, doe een nog groter wonder”. Ik herinner me dat mensen het succes uit onze begindagen een “wonder van negen dagen” noemden. Nou, dat waren dan wel negen lange dagen. Maar o, kregen we zo nog maar eens negen dagen! Als het God eens behaagde om ons net zoveel of nog liever tien keer zoveel bekeringen te schenken als toen! Wanneer er opwekkingen in de Kerk van God zijn geweest, die werkelijk wonderbaarlijk waren, broeders en zusters, laten we dan uitroepen: “Heere, maak Uw weldadigheden opnieuw wonderbaar. Stuur ons nog een Whitefield, een Wesley, als dat het soort mannen is dat een zegen voor de wereld betekent. Zend ons nog een Luther, een Calvijn, een Zwingli, om tot zegen voor de wereld te zijn. Heere, zend ons een Augustinus, een Hiërdymus, als U door hen de wereld wilt zegenen. Maak op een of andere manier Uw weldadigheden wonderbaar, Heere.” “Ja maar, wij willen geen onrust”, zou er dan gezegd kunnen worden. “Dat is vreselijk, weet u dat, al die onrust.” Om er dan misschien aan toe te voegen: “We hebben al zoveel gehoord over eerdere opwekkingen . Die zijn allemaal als een nachtkaars uitgegaan. Daar willen we echt geen herhaling van meemaken.” Nu dan, broeder, ga naar huis en bid: “Heere, laat mij op bescheiden wijze Uw weldadigheden zien.” Wanneer u vanavond op uw knieën ligt, bid dan: “Heere, red maar een paar zondaren, hier en daar!” “Heere, maak het wat kleiner, bind ons wat vaster tot eer van Uw geprezen Naam!” Ik kan me niet voorstellen dat iemand zo kan bidden. Hopelijk bidt u met mij mee en moge God ons verhoren: “Maak ons Uw weldadigheden wonderbaar.” O, als er eens een wonder van genade op aarde werd gewerkt! Als er eens grote dingen werden gedaan, net zoals eertijds! Hoe het ook zij, wij mogen vertrouwen op deze belofte: “Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vervullen.” Maar als wij onze mond niet opendoen, kunnen we ook niet verwachten dat we de zegen ontvangen. “Naar de mate van uw geloof zal u gegeven worden!” De Heere geve dat we in geloof verwachten Zijn wonderbare goedertierenheid steeds meer te zien! 

			

			Amen, ja amen.

		

	
		
			Rustende liefde

			“Maria, welke ook, zittende aan de voeten van Jezus, Zijn Woord hoorde.” (Lucas 10:39) 

			Maria was vol actieve zelfopofferende liefde voor Christus. Ik heb u voorgelezen hoe ze de kostbare nardusolie over onze Heere goot om Hem te zalven. Ze was dus iemand die niet alleen wachtte en luisterde, maar ze diende de Heere op haar manier. Als ze alleen maar nadenkend was geweest en verder niets, dan zouden we haar wat eenzijdig hebben gevonden. Wijzend op het goede in haar als een voorbeeld, zouden we misschien kritiek leveren op haar tekortkomingen. Maar ze deed meer dan alleen aan de voeten van de Meester zitten. Geliefden, als we ooit de Heere dienen zoals Maria, dan doen we het goede. Nu, omdat zij in staat was op die manier te dienen, wordt ze voor ons een betrouwbaar voorbeeld van vredig geloof. Het deel van haar leven dat bezet was met het zitten aan de voeten van haar Meester kan ons onderwijzen en helpen. Ik heb het gevoel dat ik haar veilig tot een voorbeeld kan stellen in alle opzichten. Bovenal omdat ze bij het voorval dat wij nu behandelen de uitdrukkelijke lof van de Meester ontving. Hij prees haar toen ze de kruik met olie bracht, maar bij deze gelegenheid prees Hij haar ook toen Hij zei dat ze het goede deel had gekozen, dat niet van haar weggenomen zou worden . Hij had niet nadrukkelijker Zijn stempel van goedkeuring op haar gedrag kunnen zetten. Ik ga nu niet zoveel over haar zeggen. Ik wil me richten tot diegenen onder u die de Heere liefhebben zoals Maria, om te proberen of ik u kan overhalen, voor uw eigen rust en ter bemoediging, om haar voorbeeld te volgen bij deze bijzondere gelegenheid: namelijk het zitten aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Ik heb al gezegd dat u kunt zien dat het voorbeeld maar een gedeelte van haar leven betreft, één kant ervan. Bij een andere gelegenheid kies ik misschien voor de andere kant, om u te vermanen haar ook in dat opzicht te volgen. Voor het komende uur wil ik echter uw aandacht alleen bepalen bij het voorval in onze tekst. Neem het goed in overweging, want ik ben ervan overtuigd dat dit de goede voorbereiding is op die andere kant. Die overpeinzing en rust aan de voeten van de Zaligmaker zullen u de kracht geven om daarna Zijn voeten te zalven, zoals de liefde van uw hart u zal ingeven. 

			Bij deze gelegenheid hebben we slechts te maken met Maria, die zit aan de voeten van de Heiland. Er zijn vier hoofdpunten die u niet meer vergeet: 1. Rustende liefde, 2. Nederige liefde (zittend aan Jezus’ voeten), 3. Luisterende liefde (ze hoorde Zijn woorden), 4. Lerende liefde (ze hoorde Zijn woorden met een gezegend doel). In dit alles koos zij het goede deel. 

			1 . Laten we, ten eerste, kijken naar rustende liefde. 

			Dat is iets waar ik u in het bijzonder op attent wil maken. U hebt gezinnen die u moet voeden en kleden en u weet hoe u de hele dag door druk bent. Misschien wel erg druk. De man is van de vroege morgen tot de late avond van huis. De kinderen gaan naar school. De vrouw is bezig met talrijke huishoudelijke zaken. Maar nu is het avondeten voorbij en er brandt een warm vuur in de haard. Is dat niet een van de meest aangename voorstellingen van een Engels huishouden, om het hele gezin rond de haard te zien zitten, rustig pratend, tevreden genietend van die huiselijke liefde die de charme is van dat heerlijke Engelse woord ‘home’? Een Engelsman vindt dat altijd het meest welluidende woord dat er bestaat! Nu is de liefde rustig, kalm en ik zou bijna zeggen onbezorgd. Buiten moet je op je woorden passen. Binnen is zij vrolijk, op haar gemak, ontspannen en onbevreesd voor alle vijanden. De liefde neemt rust. Het harnas is afgelegd, de soldaat voelt dat de strijd voorbij is. Hij staat niet langer op wacht. Hij is onder degenen die hem dierbaar zijn en voelt zich vrij. Ik weet niet wat het leven zou betekenen als er niet een aantal van die zoete vrije ogenblikken zouden zijn waarop liefde niets anders hoeft te doen dan lief te hebben. Zulke perioden, zulke oases in de woestijn van het leven, waarin liefhebben betekent dat je gelukkig bent, en geliefd te worden een dubbele zegening is. Nu, christelijke mensen hebben zulke tijden nodig. We moeten af en toe een tijdje afstand nemen van ons werk. Ik ben bang dat zelfs degenen die het druk hebben met hun werk voor de Meester en zich niet met de eenvoudigere dingen bezighouden, over het hoofd zien dat liefde ontspanning nodig heeft. U werkt misschien het hardst, zwoegt het meest en moet het meest nadenken. Vanavond kunt u in ieder geval de Heere vragen om dit tot een tijd van ontspanning te maken tussen u en Jezus. Er wordt geen beroep op u gedaan om Martha te helpen met het klaarmaken van de maaltijd. Blijf maar rustig zitten. Rust aan de voeten van Jezus en houdt u zich het volgende uur met niets anders bezig dan rustig te zitten, lief te hebben en geliefd te worden door Hem. 

			Kunnen we onze wereldse zorgen niet kwijtraken? We hebben er genoeg van deze dagen. Laten we onze hele last op de Heere wentelen. Laten we al onze zorgen voor de genadetroon brengen . Morgen zullen ze er ook nog wel zijn. Ongetwijfeld zullen ze ons zwaar vallen, tenzij we genoeg geloof hebben om hen de baas te worden. Maar nu leggen we onze zorgen op de plank. Nu willen we er even niets mee te maken hebben. Even rust. Nu willen we bij de Heiland zijn, om daar te rusten en ons te verheugen in Hem. 

			Laten we vervolgens alle kerkelijke zorgen verbannen. Heilige zorgen moeten ons niet altijd bezig houden. Toen ik hier naar toe kwam, zei ik bij mezelf: “Ik zal vanavond eens proberen niet na te denken over hoe ik zal preken of hoe dit gedeelte van de preek de ene toehoorder zal aanspreken en een ander gedeelte weer de andere toehoorder. Ik zal proberen net als Lazarus te zijn, van wie geschreven staat dat “hij één van hen was die met Hem aan de tafel zat.” U weet dat de predikant van een gemeente als deze vaak het idee heeft dat hij net als Martha is. Bekommerd met veel dienen wanneer hij vergeet dat hij maar een dienstknecht is van de Meester en alleen maar hoeft te doen wat Hij beveelt. Misschien kunt u wel enig begrip voor ons opbrengen. Maar toch moet het vanavond zo niet zijn. Of u nu diaken bent of ouderling, predikant of toehoorder, u moet vanavond met niets anders bezig zijn dan onze gezegende Heere en ons eigen hart. Onze liefde legt dit keer beslag op ons onszelf voor onze eigen rust. Nee, Martha, al breng je alles in gereedheid om Christus te onthalen, wij zullen niet luisteren naar het gekletter van de borden of de voorbereidingen voor het feest. Wij moeten daar nu alleen maar aan Zijn voeten zitten, opzien en onze ogen uitsluitend op Hem gericht houden en naar niemand anders oren hebben en ons hart alleen voor Hem openstellen. Vanavond is het een vrije avond, voor de liefde. Geliefden, we hebben toch waarlijk voldoende reden om te rusten. Laten we aan Jezus’ voeten zitten omdat onze redding volmaakt is. Hij zei: “Het is volbracht.” Hij wist dat Hij alles had volbracht. De losprijs is voor u betaald, o ziel. Er is geen druppel achtergehouden van het bloed waarmee u bent vrijgekocht. De mantel der gerechtigheid is geweven van top tot teen. Er hoeft geen draad meer aan te worden toegevoegd. Er staat geschreven: “Gij zijt volmaakt in Hem.” En hoe zwak we ook zijn, toch zijn we in Christus Jezus volmaakt. Ondanks al onze zonden worden we in liefde aanvaard. Als dat zo is, o liefde, dan heb je toch tijd voor ontspanning? Vindt u dit geen divan waarop u zichzelf kunt uitstrekken, om erachter te komen dat er genoeg ruimte is om het u volledig gemakkelijk te maken? Uw rust is niet hetzelfde als de vrede van de goddelozen van wie er staat dat de man niet volledig uitgestrekt op het bed past. Hier is volmaakte rust voor u. Een bank die lang en breed genoeg is voor alles wat u nodig heeft. En als u bij geval eraan mocht denken dat u nog zonde hebt die verzoend moet worden en verdorvenheid binnen in u die u moet bestrijden, bedenk dan vanavond dat Christus alle zonde weggedaan heeft, want Hij is de vervulling van de rechtvaardige wet voor een ieder die gelooft. Hij heeft de wereld overwonnen om uwentwil en zei tot u: “Verheug u.” U moet vechten, maar uw vijand is verdreven en de overwinning is zeker, want uw Zaligmaker heeft Zich daarvoor borg gesteld. U mag wel rusten, want het verleden is uitgewist en de toekomst is veilig. U bent een lid van Christus’ lichaam, daarom kunt u niet sterven. U bent een schaap van Zijn weide en Hij zal u daarom nooit loslaten. U bent een parel van Zijn kroon, daarom zal Hij u nooit uit het oog of uit het hart verliezen. Vast en zeker mag u rust nemen. 

			Laten we ook rusten omdat we zoveel ontvangen hebben van de Meester. Vergeet niet dat er niet meer zoveel zegeningen zullen komen als u al ontvangen hebt, hoewel u best nog veel zegeningen zult ontvangen. U moet grote dingen leren, maar u hebt al veel grotere dingen geleerd. Wie Jezus Christus gevonden heeft als zijn Zaligmaker, heeft meer gevonden dan hij ooit vinden zal, ook al vindt hij de hemel. De hemel is immers in de lenden van Christus en wie Jezus heeft, die heeft een eeuwige zegen gekregen in Hem. Als God u Christus schonk, is al het andere klein vergeleken met het geschenk dat u al hebt. Neem dan rust en verheug u in uw Heere en Zijn oneindige volmaaktheid. 

			

			Wat het werk voor de Heere betreft, laat de zorg en tijd daaraan voor een ogenblik liggen; het is Zijn werk. Dat gaat toch gewoon door. Het redden van die zielen is Zijn werk. Het is goed dat we zo vurig zijn, maar we zouden nog veel vuriger moeten zijn. Voor het ogenblik mogen we zelfs onze vurigheid even aan de kant leggen, want het is niet aan ons om te redden, het is aan Hem. En Hij zal het doen. Spoedig zal Hij u laten zien wat de zware arbeid van Zijn ziel is. Christus is niet tevergeefs gestorven. Het besluit van de verkiezing zal niet worden tenietgedaan. Het doel van de verlossing zal niet aan de kant worden geschoven. Daarom kunt u rusten. 

			Trouwens, wat kunt u eigenlijk doen? U bent zo klein en onbetekenend, al zou u zich zorgen maken tot in uw graf, wat zou u dan nog tot stand kunnen brengen? God deed meer dan genoeg voordat u werd geboren. Hij zal alles doen wanneer u naar Huis gegaan bent. Daarom moet u zich niet verbijten. Ik heb weleens gehoord van dominees die behoorlijk uitgeput waren door de voorbereiding van een enkele preek voor de zondag. Een preek voor de zondag is, zegt men, het uiterste dat iemand kan voorbereiden. Het is zoveel werk om een preek uit te werken. Dan denk ik bij mezelf: “Heeft mijn Heere en Meester wel verlangd dat Zijn dienstknechten dergelijke preken hielden?” Waarschijnlijk zouden ze er veel beter aan doen wanneer ze niet probeerden zulke mooie preken te houden, maar gewoon rechtstreeks uit hun hart de eenvoudige waarheid van Zijn gezegend Evangelie zouden verkondigen. In het Oude Testament droeg Hij Zijn priesters op wit linnen te dragen. Hij zei hen ook nooit iets te dragen waardoor ze zouden gaan zweten. Daaruit maak ik op dat Hij niet wilde dat Zijn priesters in de tempel liepen te hijgen en te puffen als een stel negerslaven. Zijn bedoeling was dat Zijn dienst nooit afmattend zou zijn voor hen, al spanden ze zich naar hun vermogen in. 

			Hij is geen onderdrukker, zoals Farao, die een bepaalde hoeveelheid stenen eiste en vervolgens het aantal verdubbelde, terwijl hij zijn dienstknechten geen stro gaf om stenen van te maken. Nee, maar Hij zegt: “Neem Mijn juk op u en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw ziel. Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” Zijn volk moet al het werk doen en hun leven over Zijn hoofd uitgieten als een kruik kostbare nardusolie. Maar toch is het niet Zijn bedoeling dat ze zich kapot werken voor Zijn dienst en zich over van alles en nog wat druk maken en zorgen maken. Ze bewijzen Hem een veel betere dienst wanneer ze vaak aan Zijn voeten gaan zitten en zeggen: “Nu heb ik niets anders te doen dan Hem lief te hebben. Niets anders dan Zijn liefde in mijn ziel te ontvangen.” O, als u zulke rustige gemeenschap zoekt, dan werkt u vast en zeker met heilige kracht die u zal verteren. Put eerst kracht uit die gezegende rusttijden aan de voeten van de Heiland. “Zij die geloven, haasten niet.” Hij zal zulke vrede en rust krijgen, zo’n kalmte, dat hij zich niet zal haasten door vrees of angst. Hij zal zijn als de grote Eeuwige, bij alles wat Hij doet en tot nu toe heeft gedaan. Hij heeft de hele wereld verbazingwekkende wonderen doen zien en verbreekt nooit de eeuwige rust waarin Zijn Hoogste wezen voor eeuwig woont. 

			Nu, wanneer we niet altijd zulke rust kunnen houden, laten we dat dan tenminste vanavond doen. Ik nodig u uit, ik probeer u over te halen en smeek u, geliefde Maria’s en anderen die net als u zijn, doe niets anders dan te genieten van de rust in de liefde. Zittend aan de voeten van Jezus. 

			2. Het tweede punt is nederige liefde. 

			Liefde wil haar tijd doorbrengen met Christus. Ze zoekt haar plaats uit en die is aan Zijn voeten. Ze komt niet met Hem aan de tafel zitten, net als Lazarus, maar ze zit op de grond aan Zijn voeten. 

			Opmerkelijk dat de liefde in dit geval geen ereplaats inneemt. Ze is geen drukke huisvrouw die haar zaken regelt, maar een eenvoudige aanbidder die alleen maar kan liefhebben. Er zijn van die mensen die van alles regelen voor Christus. Misschien is de liefde wel het meest op haar plaats wanneer ze vergeet dat ze iets moet regelen. Ze laat alles maar op z’n beloop of nog beter, ze vertrouwt erop dat de Heere alles zal regelen. Van leider wordt ze discipel, van arbeider verandert ze in een boeteling, van gever wordt ze ontvanger, van een persoonlijkheid zoals ze door genade geworden is tot een onbeduidend persoon, die blij is dat ze niets bijzonders is. Zij zit tevreden aan Zijn voeten en laat Hem alles zijn, terwijl ze zelf in het niet zinkt. Laten we hier niet alleen over praten, geliefden, maar laten we het ook doen. Heb uw Heere lief. Gedenk Hem met uw hart. Zie op Zijn mantel van liefde, die rood is van het bloed van Zijn hart. U moet een keuze maken of u naar Hem wilt opzien aan het kruis of op de troon. Doe wat uw hart u ingeeft. Zeg in ieder geval tegen Hem: “Heere, wie ben ik en wat is mijn vaders huis, dat Gij mij zo hebt liefgehad?”

			Zit vlakbij uw Heere, maar zit aan Zijn voeten. Neem de volgende woorden maar in grote lijnen over: “Heere, ik ben het niet waard om genade van U te ontvangen. Ik ben het niet waard te worden geschreven in Uw boek des levens. Ik ben het niet waard dat U gedachten aan mij verspilt. Ik ben het nog veel minder waard dat Uw bloed voor mij zou vloeien. Ik weet nu hoe ik was toen U voor het eerst met mij te maken kreeg. Ik was koud, liefdeloos en hard voor U. Wel heel gretig naar de wereld toe. Ik gaf mijn hart aan duizend minnaars en zocht overal troost, behalve bij U. En toen U tot mij kwam, ontving ik U niet. Toen U aan mijn deur klopte, deed ik niet open, hoewel Uw hoofd nat was van de dauw en Uw haren nat waren van de druppels van de nacht. En o, sinds ik U door genade heb aangenomen en U en ik verenigd zijn in banden van gezegende gemeenschap, heb ik U zo slecht behandeld! O mijn Heere! Wat heb ik weinig voor U gedaan! Wat heb ik U weinig liefgehad! Ik zou kunnen flauwvallen in Uw aanwezigheid bij de gedachte dat wanneer U mij een kruisverhoor zou afnemen, ik niet een van de duizend vragen zou kunnen beantwoorden die U mij zou stellen. Uw Boek beschuldigt mij dat ik nagelaten heb erin te lezen. Uw Genadetroon beschuldigt mij van slapheid in het gebed. De vergadering van Uw volk verwijt me dat ik niet van harte naar de kerk ben gegaan. Er is niets, in voorzienigheid of in natuur of in genade, dat niet een beschuldiging tegen mij kan uiten. De wereld zelf kan het mij kwalijk nemen dat mijn voorbeeld zo weinig berispend is. Mijn eigen gezin zou me kunnen beschuldigen dat ik niet zo’n zegen ben voor mijn huishouden als ik zou kunnen zijn.” Dat is goed, geliefde broeder of zuster. Buig maar, wees klein, wees steeds minder, wees de minste van allen en wees niets. 

			Hef uw ogen op van uw nederige plaats naar Hem die al uw lof verdient. Zeg tot Hem: “Maar wie zijt Gij, geliefde, dat Gij aan mij gedacht hebt, voordat de aarde er was, dat Gij mij tot U zou nemen om de Uwe te worden en voor mij de koninklijke hemel zou verlaten om naar de armzalige aarde te gaan en zelfs in het graf zou neerdalen om mij op te kunnen richten en mij bij U te laten zitten aan Uw rechterhand? O, wat een wonderen hebt Gij in mij gewerkt. Terwijl ik Uw zegeningen niet waard ben. Toch hebt U mij grote en onuitsprekelijke weldaden bewezen. Als ik alleen maar dorpelwachter in Uw huis had mogen zijn, dan was ik al gelukkig geweest. Maar U hebt me tussen prinsen gesteld. Al had U me als een hond gevoed met de kruimels van Uw tafel, dan was ik al tevreden geweest. Maar U heeft me tot één van de kinderen gemaakt. Wanneer Gij gezegd had dat ik af en toe net buiten de hemelpoort zou mogen staan, op hoogtijdagen, om Uw stem te horen, dan zou dat al een zegen zijn geweest voor mij. En nu hebt Gij mij beloofd dat ik zal zijn waar Gij zijt, om Uw glorie te zien en daaraan deel te nemen tot in eeuwigheid.” Maken zulke gedachten u niet nederig? Ik weet niet hoe het u vergaat, maar hoe meer ik nadenk over de weldaden van de Heere, hoe kleiner ik word. Ik kan wel huilen bij de gedachte dat Hij zo overvloedig geeft aan iemand die totaal niets aan Hem teruggeeft. Zo zie ik mezelf tenminste. Wat vindt u van uzelf? Waar is uw geloof, uw liefde, uw mildheid, uw gebed en uw arbeid? Durft u te beweren dat ze iets waard zijn? Heeft u het idee dat de Heere tevreden is over uw verleden? Hij zou, denk ik, eerder tegen u zeggen: “Gij hebt van uw geld geen rietstok voor Mij gekocht en Mij ook niet verzadigd met het vet van uw offers, maar gij hebt Mij uw zonden voor ogen gesteld en Mij vermoeid met uw ongerechtigheden.” Dus zitten we opnieuw aan Zijn voeten en van die plaats willen we niet meer opstaan. De rust van de liefde zal in daden van nederigheid doorgebracht worden. Wij zullen buigen aan de voeten die doorboord werden voor onze verlossing. 

			3. In de derde plaats hebben we hier te maken met luisterende liefde. 

			Ze is daar beneden op een bescheiden plaats, maar kan daar wel ieder woord horen en daarom zit ze daar ook. Ze wil alles horen wat Christus heeft te zeggen en ze wil het uit de eerste hand horen. Ze wil horen op welke toon Hij spreekt en welke dingen Hij beklemtoont. Ze vindt het heerlijk naar Hem op te kijken en die ogen te zien, zo vol betekenis en dat gezegende gelaat, dat even veelzeggend is als de mond zelf. Zo zit ze daar en ze slaat haar oog op naar Hem, zoals een dienstmeisje haar oog opslaat naar de vrouw des huizes. Dan drinkt ze met haar oren en ogen de woorden in die Hij spreekt. 

			Nu, geliefden, ik wil dat u precies hetzelfde doet. Zeg nu in gebed: “Spreek Heere, want Uw knecht hoort.” Luister dan met uw oren open naar wat Hij u zegt door Zijn Woord. Misschien is er wel een tekst die u vandaag tot in uw ziel geraakt heeft. Luister daarnaar. Luister er goed naar. Het zou niet veel zin hebben als iemand midden op de dag in het centrum van de stad zou proberen te preken. Wanneer u vlakbij St. Paul’s zou staan, met al dat verkeer dat langskomt, en al dat gedreun, geronk en geschreeuw om u heen, dan zou u de grote klok niet eens kunnen horen luiden. Maar ‘s nachts, als alles stil is, dan kunt u wel de klokken in de stad horen luiden. Dan kunt u zelfs de zachte stem horen van iemand die door de straat gaat om een vertrouwelijk bericht door te geven. Nu, onze gezegende Heere benut die rustige tijden. Als bijvoorbeeld iemand zijn been gebroken heeft en niet kan werken, maar in het ziekenhuis ligt of als een vrouw niet in staat is het huishouden te doen, maar zo hulpeloos is dat ze aan niets anders kan denken, dan komt de Heere en Hij laat ons zien wat we in de afgelopen tijd gedaan hebben. Hij praat met ons omdat Hij daar anders vaak niet de gelegenheid voor krijgt. Het is echter veel en veel beter om zelf tijd vrij te maken, zodat God ons niet hoeft te bezoeken om ons snel overeind te krijgen. Heel vaak laat de Goede Herder ons liggen om Zijn zorg voor de schapen, maar Hij is blij als we uit eigen beweging komen om te rusten en naar Zijn woord te luisteren. Luister naar wat Hij u door Zijn voorzienigheid zegt. Misschien ligt er een lief kind ziek thuis of heeft u verliezen en zorgen op de zaak. Het lijkt er misschien niet op dat deze dingen van een liefdevolle Heere komen, maar ze zijn wellicht de druk van Zijn hand om u naar Hem toe te trekken, zodat Hij u Zijn geheimenissen kan vertellen. Het kan ook zijn dat genade op een andere manier tot u is gekomen. U bent welvarend geweest, u bent bekeerd en u heeft veel vreugde in uw gezin. Nu, de Heere heeft een bedoeling met alles wat Hij doet voor Zijn volk. Luister daarom vanavond. Als u luistert, zult u wel moeten zeggen: “Wat zal ik de Heere vergelden voor al Zijn weldaden aan mij bewezen?” 

			

			Luister ook naar wat de Geest tot de ziel zegt. Luister, want pas als uw ziel rustig is, kunt u horen wat de Geest van God zegt. Soms kom ik zo’n gekletter van wereldgelijkvormigheid en trots tegen of ander lawaai in de ziel van mensen, dat de nog kleine stem van de Heilige Geest verdrinkt, tot groot nadeel van de volgeling. Nu, ik hoop dat u werkelijk al uw zorgen thuis hebt gelaten vanavond, ook de zorgen over uw klas van de zondagsschool en over uw preekafspraak voor morgen en alle andere zorgen, en dat u nu alleen maar zit te luisteren aan de voeten van Jezus. Wanneer u op die manier luistert, in nederigheid aan Zijn voeten, dan zult u Hem waarschijnlijk iets tot u horen spreken. Dat kan misschien wel uw hele levensloop veranderen. Ik weet niet wat God de Heere zal zeggen, maar “Hij zal van vrede spreken tot Zijn volk.” Soms spreekt Hij zo dat een troebel leven weer helder wordt. Een leven vol verwardheid wordt weer vastbesloten en duidelijk gelukkig. Een leven vol zwakheid wordt één en al sterkte. Een leven dat een tijd lang verknoeid leek, wordt plotseling weer duidelijk nuttig. Houdt uw oren open Maria’s. Houd uw oren open broeders en u zult horen wat Jezus Christus tot u te zeggen heeft. 

			Terwijl u zit te luisteren wil ik tot u zeggen dat u er goed aan doet niet alleen naar Hem te luisteren, maar ook te horen naar wat Hij te zeggen heeft. Want Christus Zelf is het Woord en Zijn hele leven is een stem. O, ga toch zitten en luister. Ik wilde dat ik vanavond niet hoefde te spreken en dat ik zelf ook kon gaan zitten luisteren. Opziend naar Hem, geheel en al God, gezegend voor eeuwig, en toch een Broeder voor mijn ziel, Die vlees en bloed heeft aangenomen! Het feit dat Hij mens geworden is, heeft me veel te zeggen. God is vlees geworden, dat betekent onuitsprekelijke troost voor mijn ziel. God in mijn natuur, God die mijn broeder is geworden, mijn Helper, mijn Hoofd en mijn Alles! Alleen al die menswording betekent ongelooflijk veel voor ons. 

			Opnieuw zie ik omhoog. Nu zie ik mijn Heere met de wonden. Zo heeft Maria Hem niet gezien, maar wij wel. Met doorboorde handen en voeten, met littekens en een geschonden gelaat. Bewijzen van de losprijs die Hij betaalde in doodsangst, smart en dood. Is het geen wonder dat uw zonde voor altijd uitgewist is en totaal vergeven, en dat op die wijze? Als er niets gezegd zou worden, spraken deze wonden al van Zijn liefde. Luister! Luister! Elke druppel bloed zegt: “Vrede.” Elke wond zegt: “Vergeving; leven, eeuwig leven.” 

			Zie nu nog eens naar uw Geliefde. Hij is opgestaan uit de dood en Zijn wonden bloeden niet meer. Ja, Hij is opgevaren ten hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God de Vader. Het is maar beter, geliefde broeder en zuster, dat u niet letterlijk in die kleding aan Zijn voeten kunt zitten. Ik weet namelijk wat er dan met u zou gebeuren. Hetzelfde als wat er gebeurde met Johannes toen hij Hem zag met haren als witte wol, wit als sneeuw, Zijn ogen als vlammend vuur en Zijn voeten als een brandende oven. Dan zou u bezwijken. Johannes zegt: “Toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten.” U kunt niet aan die voeten vol heerlijkheid zitten totdat u dit stoffelijk omhulsel hebt verlaten of totdat het gelijkvormig gemaakt is aan Zijn heerlijk lichaam. Maar in het geloof kunt u het doen en wat zal Zijn luister u te zeggen hebben? “Dit is het wat u zult ontvangen. Hierin zult u delen. Dit is het wat u voor eeuwig zult zien.” Zelfs tot u die rouwt over uw nietigheid en die in nederigheid aan Zijn voeten zit, zal gezegd worden: “Geliefde, gij zult delen in de heerlijkheid die de Vader Mij geven heeft, die Ik al had voordat de wereld geschapen werd. Spoedig, wanneer de maan nog een paar keer is toe- en afgenomen, zult gij zijn waar Ik ben.” O, wat een zegen is dat! Let maar niet op het fronsen van Martha. Vergeet haar maar even en blijf zitten aan de voeten van Jezus. Misschien komt ze wel mopperend binnen en zegt ze dat er iets is verwaarloosd. Zeg dan maar tegen haar dat het niet verwaarloosd zou moeten worden, maar dat u nu niet bij de borden en potten moet zijn, maar moet doen wat uw Meester van u verlangt, namelijk aan Zijn voeten zitten en naar Hem luisteren. 

			4. Tot besluit wil ik, als vierde punt, opmerken dat wat u hier ziet lerende liefde is. 

			Terwijl ze luisterde, werd ze onderwezen. Omdat ze aan de voeten van Jezus zat, met haar hart één en al warmte, in alle nederigheid, kon ze Zijn woorden horen zoals weinigen ze horen konden, om hun verborgen betekenis na te speuren. U weet wat het verschil is tussen de stem van iemand die veraf is en iets zegt en die stem van dichtbij. U weet hoeveel een gezicht kan zeggen en de ogen en de mond. Vele doven kunnen een ander horen spreken, hoewel ze nog nooit een geluid hebben gehoord. Alleen door de beweging van de lippen en door de uitdrukking in het gezicht. O, wanneer u zo dicht bij Christus komt dat u aan Zijn voeten zit, dan zult u begrijpen wat Hij bedoelt. Als u dicht aan Zijn voeten blijft en luistert, dan zult u de verborgen betekenis daarin begrijpen en u zult zich verheugen. 

			Zij drong door tot de betekenis van de woorden, en mocht de waarde van die betekenis leren verstaan. “Zij zitten aan Uw voeten,” zegt de oude Schrift, “Ieder zal Uw woorden verstaan.” Geliefden, dat is een geweldige belofte: Zijn woorden te verstaan. Sommige mensen horen naar woorden, maar verstaan ze niet. Daar zat Maria en toen de woorden gestrooid werden, vielen ze op haar zoals sneeuwvlokken in de zee vallen en daarin opgenomen worden. Zo viel elk woord van Jezus in haar ziel en werd een essentieel deel van haar wezen, ze raakte helemaal in vuur en vlam. 

			Wat ze leerde, onthield ze ook. We zien liefde die bewaart wat ze al geleerd heeft. Maria vergat nooit meer wat ze die dag gehoord had. Het bleef haar altijd bij. De woorden van haar Meester waren altijd bij haar als ze toekeek en als ze wachtte. En ze wachtte nadat ze waren gesproken. Ze bleef kijken en wachten, totdat eindelijk haar gevoel van liefde haar vertelde dat de tijd rijp was. Toen ging ze naar boven. Daar had ze de kostbare olie weggelegd waaraan ze haar geld had uitgegeven. Ze had die weggelegd en bewaard, totdat de tijd rijp was en vlak voor de dood en begrafenis van de Heiland haalt ze het geschenk dat ze voor Hem had bewaard naar beneden en ze giet het in aanbidding uit. 

			Toen ze aan Zijn voeten zat, besloot ze Hem meer en meer lief te hebben. De liefde leerde om nog meer lief te hebben. Toen ze zo had zitten luisteren en leren, had datgene wat ze had geleerd, zich uitgekristalliseerd in het besluit om onder de vrouwen de meest aan Hem toegewijde te zijn. Misschien had ze wel beetje bij beetje de grote prijs bij elkaar gespaard die ze voor de nardusolie had betaald. Hoe het ook zij, het was kostbaar voor haar en ze nam het mee naar beneden toen de tijd gekomen was en goot het allemaal over Hem uit met een vreugdevolle gulheid en liefde. Welnu, ik wil dat u op dezelfde wijze van Jezus leert en op de lange duur zult u misschien ook iets doen voor Christus, waardoor uw huis vervuld zal zijn van een heerlijke geur. Ja, uw hart zal ervan vervuld zijn, zodat, als mensen het niet ruiken, God zelf zich zal verheugen over de heerlijke geur die u uit liefde uitgiet over Zijn Zoon. 

			We zullen Avondmaal gaan houden. Hier zijn de zinnebeelden van Zijn gezegend lichaam en bloed. Ik hoop dat ze ons zullen helpen om niets anders te doen dan aan Hem te denken. Niets anders dan nederig te zijn in Zijn aanwezigheid. Niets anders te doen dan luisteren naar Zijn woorden en Zijn onderwijs in te drinken. 

			Er zijn er echter hier die Hem niet liefhebben. Het kan zijn dat God u zal vernederen door een bezoeking om u aan de voeten van Jezus te brengen. Misschien laat Hij toe dat u rampen en teleurstellingen overkomen in deze wereld, om u voor Hem te winnen. Wanneer u dat heeft meegemaakt of op dit moment meemaakt, ga er dan niet achteloos mee om alstublieft. Als de Heere tot ons komt in dit leven om ons op onze zonden te wijzen, dan doet Hij dat vanuit de grootheid van Zijn genade en met het doel om ons verlossing te brengen. Hel zal echter iets heel anders zijn in het toekomende leven, als u onbekeerd sterft, zonder vergeving. Dan zult u inderdaad sidderen wanneer God komt om u uw zonden in gedachtenis te brengen. Maar als de Heere zo tot u spreekt nu u hier bent, neig dan uw oor en luister naar Zijn stem, hoe wreed het misschien ook voor u lijkt. Al zou Hij u uitkleden, wees blij door Hem uitgekleed te worden. Al zou Hij u verwonden en bezeren, geef uzelf vrijwillig om door Hem verwond te worden. Ja, zelfs al zou Hij u doodslaan, verheug u er dan over door Hem doodgeslagen te worden. Bedenk dat Hij kleedt wie Hij ontkleedt, geneest wie Hij verwondt en levend maakt wie Hij doodt. Dus is het een zegen wanneer u die vreselijke werken van de wet in de handen van de Allerhoogste ondergaat, want op die manier komt Hij tot degenen die Hij wil zegenen. 

			De tijd is om, ik kan niet langer tot u preken. Maar weet u, ik denk dat één van de vreselijkste dingen die van een mens gezegd kan worden, is dat hij Christus niet liefheeft. Het zou mij spijten wanneer er tussen mijn vrienden iemand zou zijn die niet van zijn moeder zou houden. Dat is toch onmenselijk. Wat is zo’n hart dood, zonder gevoel, als je niet houdt van degene die je gebaard heeft. Toch zou er een gegronde reden voor kunnen zijn. Maar als u Christus niet liefhebt, de God Die neerdaalde om te bloeden voor de mens, dat is onvergeeflijk. Het zijn geen woorden van mijzelf, die ik nu spreek. Paulus zei heel erg direct en ernstig: “Indien iemand onze Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking. Maranatha.” Vervloekt bij Zijn komst. Wanneer ik aan mijn Heere denk, dan gloeit mijn hart soms van bewondering voor Zijn zelfopofferende liefde. Ik zou bijna een vervloeking uitroepen over degene die de Christus Gods niet liefheeft, niet wil liefhebben en niet kan liefhebben. Het is echter beter dat ik Zijn zegen voor u vraag en zeg: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen!” 

			Hiermee wil ik deze preek besluiten, moge Gods zegen erop rusten. 

			Amen!

		

	OEBPS/image/kaft_deel11.gif





OEBPS/toc.xhtml

		
		Inhoud


			
						Deel 11 God is Liefde epub


			


		
		
		Paginalijst


			
						1


						2


						3


						4


						5


						6


						7


						8


						9


						10


						11


						12


						13


						14


						15


						16


						17


						18


						19


						20


						21


						22


						23


						24


						25


						26


						27


						28


						29


						30


						31


						32


						33


						34


						35


						36


						37


						38


						39


						40


						41


						42


						43


						44


						45


						46


						47


						48


						49


						50


						51


						52


						53


						54


						55


						56


						57


						58


						59


						60


						61


						62


						63


						64


						65


						66


						67


						68


						69


						70


						71


						72


						73


						74


						75


						76


						77


						78


						79


						80


						81


						82


						83


						84


						85


						86


						87


						88


						89


						90


						91


						92


						93


						94


						95


						96


						97


						98


						99


						100


						101


						102


						103


			


		
		
		Oriëntatiepunten


			
						Cover


			


		
	

OEBPS/image/deel11_titelpagina.png
C.H. Spurgeon

GOD is liefde

Nieuw uit het Engels vertaald door mw. G.Fase





